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REDACTIE

Vande redactie

Deze keer was het niet moeilijk om dit
Baoken gevuld te krijgen met teksten en
eigen foto's. Nou ja dat schrijf ik wel, we
moesten zelfs kiezen. De keuze was reuze
dankzij de foto's van het levende
ganzenbord. Verderop zult u het bij het
lezen en kijken zeker tegenkomen.

Ging het deze keer dan van een leien dakje?
Nou nee, dat niet....

De programmatuur van ons
kerkbladprogramma is gewijzigd en
daarmee zijn de ons inmiddels vertrouwde
knopjes ook anders aan het werken. Gevolg:
pagina vol tekst en afbeelding verdwijnt tot
twee keer toe als sneeuw voor de zon. Dat
schiet niet op natuurlijk, maar één ding is
zeker: Opgevenis er niet bij. Daarom hopen
we dat u met plezier geniet van deze editie.

Janneke, de fotograaf van vele fotos,
Henk, die alles piekfijn klaarzeten
controleert en Wil

als waar is dat je van
afvalt....

waarom
ben ik

i v
nog niet ) ;
onzichtlgu; -

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl/

Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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75 jaar bevrijding

In vrijheid kunnen leven hoort
bij de roeping en
bestemming van de mens.
Leven en lijden onder tirannie
is geen leven maar overleven.
Daar zet God een beweging in gang. Uittocht uit
een slavenbestaan is een van de grondthema’s
van de bijbel.

In 2020 viert ons land dat we in 1945 bevrijd zijn
van de bezetting door de nazi's. Er kwam een
einde aan de Tweede Wereldoorlog, die zoveel
slachtoffers heeft geéist en zoveel trauma’s heeft
nagelaten.

Hoe kijken we nu naar 75 jaar bevrijding? Die
vraag wordt in de columns van dit jaar
beantwoord door predikanten en kerkelijk
werkers uit de ring Deventer.

De sjoelbak en het kacheltje

Deze zomer verhuisden mijn ouders naar een
zorginstelling. Wij kinderen verdeelden de
inboedel van het huis waar ze bijna een halve
eeuw gewoond hebben. De sjoelbak ging naar
mijn zoon. Zelf kreeg ik het majokacheltje in
bezit. Beide voorwerpen vertellen over de
oorlog.

Boven het poortje van de ‘drie’ van de sjoelbak zit
een gat in het hout. Het gevolg van een
granaatscherf die door de servieskast van mijn
grootouders sloeg en de bak die daar achter
stond raakte. Zij woonden aan de rand van
Rotterdam, langs de spoorbaan. Het spoor werd
met enige regelmaat gebombardeerd door
geallieerde vliegtuigen. Bij luchtalarm hielden
mijn opa en oma met hun vier kinderen zich
schuil in de kelder tot het gevaar geweken was.
Het majokacheltje is een zwart metalen potje,
door mijn opa zelf gemaakt. Je kon het op een
potkachel zetten en het stoken met kleine
stukjes hout. Je kon er een pannetje op zetten en
zo een maaltijd bereiden met de schaarse
middelen die in de laatste corlogswinter
voorhanden waren. Opa bracht zijn kacheltje op
de markt. Het verkocht redelijk goed maar werd
vooral nagemaakt. Mijn
oma heette Marie, mijn
vader Johan.

Aan de samentrekking
van hun namen dankt
het kacheltje zijn naam:
Malo.

Mijn kleinkinderen spelen met de sjoelbak met
het gat. Het is de vijfde generatie aan wie de
sjoelbak vermaak geeft. En de derde generatie
die - tot nu toe - geen oorlog aan den lijve
gekend heeft. Uiteraard hoop ik dat dat zo blijft
en dat mijn kleinkinderen het verhaal van het
gat in vrede kunnen doorvertellen aan hin
kinderen.

Het majokacheltje is inmiddels vijfenzeventig jaar
niet gebruikt. Ook daarvan hoop ik dat dat zo
blijft; dat we ook in de toekomst geen
majokacheltjes nodig hebben.

Maar ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is. Ons
huis in Indonesié, waar we een tijdlang
woonden, heeft niet lang na onze terugkeer naar
Nederland in de frontlinie gelegen tijdens
onlusten tussen moslims en christenen. Onze
auto werd gebruikt om voorraden naar het front
aan - en gewonden af te vervoeren. Vrienden en
bekenden zijn gedood in het geweld, hebben
zelf anderen gedood, of zijn omgekomen in de
golven toen het overvolle schip waarop ze
vluchtten omsloeg. Kerken waar ik voorging en
moskeeén werden verwoest.

Nu is slechts eén telefoontje genoeg om me weer
in contact te brengen met de mensen die dat
meemaakten. Mijn moeder zat in de kelder toen
de bommen vielen. Mijn vader zag vanuit de
dakkapel van zijn ouderlijk huis, net buiten
Rotterdam, de stad branden. Langs hun huis
liepen viuchtelingen de verwoeste stad uit en
trokken Duitse soldaten de stad binnen.

Dat is niet eens een mensenleven geleden. Op te
veel plaatsen in de wereld maken mensen
vandaag de dag hetzelfde mee.

Vrijheid wordt bevochten op een oorlog die nooit
slaapt. Vijfenzeventig jaar vrede is een groot
goed, maar kwetsbaar. Laten we waakzaam
blijven, opdat onze kleinkinderen kunnen
sjoelen zonder angst.

Henk Schuurman
predikant Protestantse Gemeente
Colmschate-Schalkhaar

Protestantse Gemeente
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KERKENRAAD

Kerk in, van en voor het dorp

Met een zonnige startzondag hebben we een
start gegeven aan een nieuwe ‘kerkelijk seizoen!
Een levend ganzenbord leidde ons langs
video-verhalen van het goede leven, verteld
door Okkenbroekers en Battummers. En
jongeren uit onze dorpen die de video's lieten
zien en daar vragen over stelden. Voorbereiding ~ Ondertussen zijn we als kerkenraad ook weer

van de startzondag en het opnemen van de gestart. De afgelopen maanden hebben we door
filmpjes heeft veel tijd en inzet gevraagd van corona elkaar weinig gezien en gesproken, maar
veel mensen. Allen die daaraan meegewerkt we hebben in augustus en september nu weer

hebben veel dank daarvoor. Het was mooi om zo,  een start gemaakt. We hebben met elkaar
zichtbaar op de brink in Bathmen, te starten met  gesproken over Kerk in, van en voor het dorp.
het goede leven als rode draad. Hoe kunnen en willen we daar invulling aan
geven? Een zoektocht waar we de komende
maanden en jaren invulling aan willen geven.
Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. Wel
hebben we tegen elkaar gezegd dat het begint
bij meedoen in het dorpsleven. Meedoen,
|uisteren naar wat anderen ‘be-ziel-t, wat
beelden zijn over het goede leven. Pas dan
kunnen we ook zoeken naar een eigentijdse
invulling van ons kerkzijn in de dorpen. We willen
over ‘Kerk in, van en voor het dorp’ ook graag
met elkaar in gesprek tijdens een gemeente-
avond. Die zal gehouden worden op woensdag
28 oktober om 20.00 uur in de dorpskerk in
Bathmen. Ik hoop dat u met ons wilt meedenken.

Kerk in, van en voor het dorp. Het zou zomaar de

Ondertussen hebt u met het kerkblad ook het titel kunnen zijn voor een beleidsplan. De
Brandstof-aanbod ontvangen. Opnieuw een komende maanden zullen we aan zo'n nieuw
mooi, gevarieerd en uitgebreid aanbod van beleidsplan invulling gaan geven. Niet om
activiteiten in de komende maanden. Voor ieder  allemaal mooie dingen op te schrijven die

wat wils. Ik ben blij met zo'n actieve taakgroep. vervolgens in een kast verdwijnen. Maar om

Als u zich nog niet hebt aangemeld, kijk dan nog  scherp te krijgen waar we de komende tijd onze
eens in Brandstof aan welke activiteiten u zou energie op willen inzetten. Om zo bij te dragen

willen deelnemen en meldt u aan. Zo kunnenwe  aan het goede leven in onze dorpen.
elkaar blijven ontmoeten.
Frits Mandersloot




werkdagen
maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 -85 46 52
mob. 06 509 681 34
van 9.00-10.00 uur

of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

Met ingang van zondag 13 september zijn wij als
kerkelijke gemeente van Bathmen en Okken-
broek weer een nieuw gemeente-jaar met elkaar
ingegaan.

Een jaar waarin ‘het goede leven’
centraal staat.

. - Aan de ene kant misschien wrang
- datjuist dit thema in déze tijd,
waarin de wereld zo op z'n kop
staat, benoemd wordt als
leidinggevend en waardevol. Aan
de andere kant misschien mooi om juist nu als
uitdaging en doel na te streven, zodat het de
wereld ten goede doet keren.

nhet ]
GOEDE ™=
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In de filmpjes die we op startzondag te zien
kregen sprong ‘het in relatie-zijn met elkaar’ als
wezenlijk element voor een goed leven er
bovenuit. Dat is, denk ik, ook niet verwonderlijk.
Samen lachen, samen huilen, samen vieren én
samen delen maakt het leven zoveel mooier.
Dat hebben veel mensen de afgelopen tijd, door
de coronacrisis, gemist. Met name denk ik nu
even aan de bewoners van 't Dijkhuis.

Zij, die door de ontmoeting met elkaar uit hun
isolement werden getild, moesten dat de laatste
maanden node missen. Geen koffie-momenten
meer samen, geen bingo, geen familiebezoeken
en geen kerkelijke Dijkhuisvieringen meer.

Maar ......... er is gelukkig verandering op komst!!

In klein groepsverband worden de activiteiten
weer opgepakt.

Met ingang van 7 november a.s. starten ook de

Dijkhuisvieringen weer!

Anders dan anders, maar daarom niet minder
waardevol.

De bedoeling is dat er op de eerste en derde
zaterdag van de maand gewoon weer een dienst
in de Rotonde zal zijn. Wél op kleinere schaal:
met ongeveer 15 i.p.v. met 30 mensen.

HANNEKE OVERDUIN

We zitten op afstand van elkaar, zingen niet maar
luisteren en kijken naar muziek. Misschien
neurién we ook weleens mee. De organisten
zullen er in ieder geval weer zijn en de
vrijwilligers en voorgangers ook.

En niet onbelangrijk: na afloop is er gewoon weer
koffie en thee drinken met elkaar. Over
gemeenschap gesproken!

Hoe het allemaal organisatorisch in z'n werk zal
gaan, hoort u nog. Mogelijk worden de
afdelingen apart uitgenodigd of houden we twee
diensten achter elkaar. Dit moeten we in kleine
kring nog even bespreken. Maar ook in Het
Dijkhuis maken we weer een nieuwe start.
Houdt de informatiebulletins en de interne post
dusindegaten.........

Want als gemeente van Christus willen we ons
geloof, onze hoop en onze liefde graag delen
met u en met anderen. Ver weg en dichtbij.
Binnen onze eigen gemeente en daarbuiten.
Opdat, om het met woorden van Edward Kennedy
te zeggen: 'Het werk verder gaat, de goede zaak
voortduurt, de hoop blijft leven en de dromen
nooit zullen sterven!

Hartelijke groet,
Hanneke




HANNEKE DIERMANSE

werkdagen

dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81

Mensen
zoals jij en ik

predikant@bathmenokkenbroek.nl

Weet u het nog? Mensen zoals jij en ik was een Nederlandse televisieserie rondom Kees Brusse,
onder regie van Rob Herzet en uitgezonden door de AVRO tussen 1981 en 1985. In deze

periode was het een succesvolle tv-serie.

De tweeéndertig korte verhalen zijn
geschreven door Herbert Reinecker
en werden meestal als drieluik
uitgezonden in één uitzending.

In elke aflevering bracht Brusse een
ander personage tot leven; van een
verstokte vrijgezel tot een
goedmoedige inbreker en van een
klantgerichte trambestuurder tot
een arrogante directeur. Met zijn
bijzondere stemgeluid, zijn
natuurlijke manier van acteren en
zijn timing wist deze rasverteller de kijkers in het
hart te raken. Ook omdat de verhalen uit het
leven gegrepen waren en opvielen door hun
positieve lading en bijzondere afloop. Ik herinner
mij nog zeer zijn personage van de postbode in
de aflevering ‘brief van een onbekende’ waarin
hij een eenzame dame verrast met brieven en
voor wie hij verzwijgt dat hij steeds zelf de
briefschrijver is.

Het thema van deze populaire tv-serie herkende
ik in het nieuwe boek van de schrijver Sander
Kollaard: ‘Uit het leven van een hond: De auteur
kruipt in het personage Henk van Doorn,
IC-verpleegkundige - in tijden van corona niets
minder dan een held, maar hier eerder een
antiheld, 56 jaar oud. Een relatief gezonde man
van middelbare leeftijd, woonachtig in Weesp,
kinderloos en gescheiden, tevreden werknemer
en eigenaar van hond Schurk.

Kollaard beschrijft één dag uit het leven van
Henk, beginnend met zijn ontwaken en
eindigend met zijn inslapen. Op deze zaterdag in

juli vindt verder weinig wereldschokkends plaats:

Henk komt er weliswaar achter dat zijn
dertienjarige hond hartproblemen
heeft, en hij wordt verliefd op een
vrouw die hij ontmoet tijdens zijn
ochtendlijke uitlaatwandeling, maar
het grootste deel van de roman
bestaat verder uit beschrijvingen van
alledaagse handelingen. Henk brengt
zijn hond naar de dierenarts, wandelt
naar de kaasboer, koopt een roman in
de boekhandel, bezoekt een
oud-collega in een verpleeghuis en
maakt zijn opwachting bij het verjaardagsfeest
van zijn nichtje Rosa.

Opzienbarend is het allemaal niet, het is een
‘klein’ boek, maar ook een groot boek, omdat
zo'n alledaags leven helemaal niet zo gewoon is,
als je er maar goed naar kijkt. Wat is de waarde
van een mens? Hoe kun je het goede doen en je
verstand op de juiste manier gebruiken? Waarin
schuilen de sprankeltjes van geluk?

Henk weet van kleine dingen te genieten en
straalt in alles uit dat je van het leven maar moet
maken wat er binnen je mogelijkheden ligt. Hij
gaat niet echt gebukt onder alles wat hem
overkomen is.

Deze nuchterheid van Henk kom ik ook tegen
tijdens mijn huisbezoeken: ‘Het is wat het is en je
moet er maar het beste van maken en bij de dag
leven!

Maar, wordt er dan bij gezegd: ‘je leert wel anders
naar het leven en de waarde van alles kijken'
Onder de indruk ben ik dan ook van hoe velen
nuchter en dapper en soms ook wijs met hun
zorgen om gaan...



In weerwil van zijn overpeinzingen over verdriet
en vergankelijkheid concludeert Henk steeds dat
het leven het allemaal waard is, en hij wordt in
dit besef gesterkt door Schurk, die ondanks zijn
lichamelijk verval blijft verlangen naar beweging
en buitenlucht. Op zijn beurt accepteert Henk de
ruines van zijn vroegere leven, en blijft hij
vooruit kijken, vol geloof in de liefde die hij
steeds weer weet te vinden: ‘Er is nog zalige,
verrukkelijke, weergaloze

tijd van leven!

Een prachtig boek over de

lust tot leven, dwars door

HANNEKE DIERMANSE

en overal, maar dat het aan ons is om dat op te
zoeken, te delven, als gelukszoekers, in de beste
betekenis van dat woord...
De kerk kan ons woorden aanreiken voor die
zoektocht. Vanuit het geloof kun je zeggen, dat
het goede leven ook alles met God te maken
heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin
van succesvol of moreel beter, maar je leven met
alle vreugde en verdriet — wordt in een ander
kader gezet. Het licht van God valt
over jouw leven.
Op de startzondag van 13 september
beleefden we een mooie ochtend op

alle narigheid heen. Sander Kollaard de Brink toen we met een grote
groep het spel Ganzenbord

De roman laat zich goed UIT HET speelden. Tijdens het spel werd de

lezen binnen ons LEVEN eenvoud van het goede leven in een

jaarthema aantal korte filmpjes getoond waarbij

‘Het goede leven’: VAN inwoners een inkijkje gaven in hun
‘Het is niet eten en drinken e persoonlijk leven.

dat ons in leven houdt, EEN A Verrassend en ontroerend was het
maar levenslust, de morele H O N D om te horen en te zien hoe het

overtuiging dat het de
moeite waard is, dat er
waarheid en schoonheid
ligt in het leven zelf, altijd

goede leven zich soms zomaar
aandient in ons alledaagse...: go(e)d!

Ds. Hanneke Diermanse




GERT WIUNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

70X 7?7490

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ter gelegenheid van Startzondag was een liturgische schikking gemaakt bij het jaarthema
‘Het goede leven'. In de beschrijving daarbij was niet alleen het woord ‘goed’ als kenmerkend
woord te lezen, maar ook ‘vergevingsgezind. Om bij stil te staan in een tijd waarin mensen

voortdurend naar elkaar wijzen.

Trouwfoto's

En dat begint bij het boek Alle dingen nieuw van
Erik Borgman, waarover ik vorige maand ook al
schreef.

Die citeert op p.289 een collega-theoloog die een
boek als volgt begint:

‘Over het algemeen nemen we Jezos niet erg
serieos — of we onszelf no christen noemen
of niet. €r zijn een paar opmerkelijke
oitzonderingen, maar over het algemeen
hebben we niet onze vijanden lief, we keren
niet de andere wang toe, we vergeven niet
zeventig maal zeven keer, we delen wat we
hebben niet met de armen en we stellen niet
al onze hoop en ons vertroowen op God.

Het voorstel van die collega-theoloog, schrijft
Borgman, is dan heel eenvoudig:

‘... dat we Jezos wel serievs gaan nemen,
omdat zijn verkondiging bij vitstek biedt wat
onze tijd vraagt.’

Eerlijk gezegd heb ik het nooit zo op die
‘we-wij'-zinnen, waarin van alles als algemeen
geldend wordt beweerd, terwijl ik me er niet echt
in herken. Maar met dat voorstel om onder
andere zeventig maal zeven keer te vergeven,
ben ik nog eens gaan kijken naar recente foto's
van het huwelijk van een minister in coronatijd.
Het beroep op genade en mildheid dat in het
kamerdebat daarover werd gedaan, is zo bezien
van evangelisch gehalte. En dat geldt ook voor
het schrappen van een aantekening in het
strafblad bij een boete vanwege het niet houden
aan anderhalve meter afstand.

Pleidooi voor kwetsbaarheid

Daarbij denk ik ook: had de minister, het kabinet,
dit maar bij voorbaat gezegd, meteen half maart!
Dat we de anderhalve meter afstand om reden
van volksgezondheid natuurlijk zo goed mogelijk
moeten behartigen. Maar dat we met elkaar
snappen dat we hierin kwetsbaar zijn, we zijn
tenslotte allemaal mensen. En dat we elkaar
daarom niet de maat moeten gaan nemen, zoals
Petrus eens aan Jezus vroeg - tot zevenmaal
vergeven? — en al helemaal niet als paparazzi met
de vinger naar elkaar moeten gaan wijzen.

We kennen het verloop van de tijd sinds half
maart: na twee maanden van ogenschijnlijk
eensgezindheid in het bestrijden van de
coronacrisis, werden grote tegenstellingen
zichtbaar in onze samenleving. Het vele schelden
en dreigen ten aanzien van racisme zie ik hierin
als typerend voor wat je steeds op velerlei wijze
ziet: mensen verschansen zich in de bekende
loopgraven en beschieten elkaar over en weer.




Omdat dit geen stap verder brengt,
reageert Jezus op de vraag van Petrus met
niet tot zevenmaal maar tot zeventigmaal
zevenmaal te vergeven. Niet om dan in
ieder geval bij vierhonderdnegentig te
stoppen. Wel om in plaats van te tellen te
gaan ver-tellen. Of te gaan zingen, dansen,
musiceren of dat alles tegelijk.

Waarover? Om het goede leven van
mensen die elkaar in hun kwetsbaarheid
zien en met elkaar ruimte geven aan de
liefde. Want, zo klonk tijdens de
Startdienst het liedje ‘Als de liefde niet
bestond’ (Jacques Brel/Toon Hermans):

‘Ik zoo sterven van de koo
Adem zoo bevriezen
Als ik joow liefde zov verliezen
€r is geen liefde zonder jou.
Jezos serieus nemen

Een schone taak voor de kerkelijke
gemeente met het oog op wat deze tijd
vraagt. Om het met de beschrijving bij de
liturgische schikking te zeggen: ‘Onder de
hoede van de Heer proberen we goed en
vergevingsgezind te leven. De kerk draagt
dit ook uit, vandaar de uitwaaierende
bloemen

Gert Wijnstok

GERT WIJNSTOK




KERKRENTMEESTERS

Kerk Okkenbroek is weer te vinden in het donker!

Op zondag 5 juli was, tijdens een zware storm, de buitenlamp boven de deur van de kerk naar
beneden gevallen. Gelukkig was er geen dienst en waren er geen mensen op dat moment in de buurt
van de kerk. Op de foto zijn de restanten van de oude lamp nog te zien, hij had inderdaad zijn beste

tijd wel gehad.

Het koste wat moeite om een passend model te vinden, maar op 27 augustus was de nieuwe lamp er.
Hopelijk valt hij bij uin de smaak.

Toekomstvisie Okkenbroek

Zoals elk dorp is ook Okkenbroek voortdurend
bezig zich te bezinnen op de toekomst. Daarbij
zijn de gemeenschapsvoorzieningen natuurlijk
steevast ook onderwerp van gesprek. Als
kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek zijn
we een aantal keren te gast geweest bij de
bijeenkomsten. Vooral als toehoorder bij wat er
speelt in deze dorpsgemeenschap.

Vorig jaar zijn er binnen onze kerk plannen
gemaakt om daar wat actiever mee aan de slag
te gaan. Onze zienswijzen en besluiten over de
toekomst van de kerk in Okkenbroek raken
uiteraard ook het dorp Okkenbroek in z'n
geheel. Het is daarom goed om van elkaars
plannen, afwegingen en dilemma'’s op de
hoogte te zijn.

10

Begin dit jaar is begonnen met het oprichten
van een werkgroep “Verkenningscommissie
Okkenbroek” waarin naast vertegenwoordigers
van onze kerk ook veel Okkenbroekers
vertegenwoordigd zijn. Door de Coronacrisis is
de voortgang geheel stil komen te liggen. Maar
komende tijd proberen we het weer op te
pakken. Enkele Okkenbroekers hebben zich al
aangemeld voor de werkgroep. Meer
Okkenbroekers zullen nog benaderd worden.
Als u belangstelling heeft om mee te doen: u
hoeft onze vraag niet af te wachten!! Meld u aan
bij Marian Jansen 06-5727.2033

College van Kerkrentmeesters



KERKRENTMEESTERS

Herinnering Kerkbalans 2020 en Solidariteitskas

Velen van u hebben hun toegezegde bijdrage van Aktie kerkbalans,

met als thema: “Geef voor je kerk” reeds voldaan. Waarvoor onze
hartelijke dank. Er zijn echter nog een aantal mensen die hun

bijdrage nog niet hebben voldaan.

Helaas hebben wij ook nog niet alle uitgaande formulieren retour
ontvangen. Mocht u nog niet voldaan hebben, aangegeven
hebben dat u zelf wilt overmaken, in de maanden t/m september,
zou u dit dan per omgaande willen doen, ovv Kerkbalans 2020 en
uw registratienr. Begin juli hebben alle belijdende leden een
acceptgiro kaart ontvangen voor de aktie Solidariteitskas.

Is deze toen aan uw aandacht ontsnapt, wilt u wel uw steentje
bijdragen aan Solidariteitskas, maak dan alsnog € 10,00 over,

ovv Solidariteitskas.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op

met de penningmeester:
Marian Jansen-Grotentraast,

Actie L

Kerkbalans

penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl of

0570-551675

Nieuwe kerkstoelen zijn besteld

Na een lange tijd van voorbereiding is de
definitieve keuze nu toch gemaakt. De nieuwe
kerkstoelen zijn besteld. Het wordt een stoel van
Casala-fabricaat. Het type is Lynx, voorzien van
gestoffeerde zitting, houten kuip en lectuurrekje
(bijbelrekje). De stoelen worden geleverd door
Offex-kerkinrichting in Gorinchem die ons tijdens
het lange traject vakkundig heeft begeleid.

De basis-uitgangspunten voor de stoelkeuze
waren al enigszins bepaald bij de ingeslagen weg
van de nieuwe inrichting van de kerk in 2017.
Toen is op advies van architect Pim van Dijk
gekozen voor houten stoelen met blauwe
stoffering. De stoelen in de koffiehoek en de
knielbank zijn al op die manier uvitgevoerd. Daar
is nu op verder geborduurd.

Wel hebben we wat concessies moeten doen
mede vanwege de huidige eisen omtrent
veiligheid beschreven in de NEN-EN 14703.
Belangrijkste eis is dat de stoelen koppelbaar
moeten zijn met een goedgekeurd systeem.
Daarmee voldoen we ook in de toekomst aan alle
eisen voor de (grotere, speciale) kerkdiensten,
bijeenkomsten en concerten. Het oorspronkelijk

idee van een houten frame werd echter door de
extra eisen onhaalbaar vanwege techniek en
vooral ook prijs. De Lynx heeft een stalen frame,
maar wordt wel uitgevoerd met een houten kuip.

Na rijp beraad is gekozen voor een houten kuip in
de kleur Havanna Cherry en een zitstoffering uit
de serie Alaska, kleur 26850. Dat gaf de beste
balans samen met de al aanwezige houtkleuren
van het doopvont, viertafel, orgel en preekstoel.

De stoel zelf is door een delegatie bekeken en
beproefd in de Protestantse Kerk in Maasland.
Vervolgens heeft het college van Kerkrent-
meesters de opdracht verstrekt aan Offex. De
Stichting Vrienden van de Dorpskerk is ook
betrokken geweest bij het stoelenplan. Bij hen is
een verzoek ingediend voor een bijdrage in deze
grote investering. Daar staat de stichting
welwillend tegenover.

De levering gaat zeker nog twee maand duren.
Een datum voor ingebruikname staat daarom
nog niet vast. We hopen in de volgende Baoken
meer te kunnen melden.

1



DIACONIE EN ZWO

Hoe ben je diaken in deze moderne tijd?

Met deze interessante vraag gingen we de laatste
vergadering in onder de bezielende leiding van
dominee Gert. Is het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan niet het uitstekende voorbeeld van
wat je als diaken voor anderen wilt doen? Niet
voorbij lopen of wegkijken als iemand het zwaar
heeft, of hulpeloos op de grond ligt, maar op
degene toe stappen en hem of haar weer
overeind helpen.

Gert belichtte, dat we daarbij als diakenen soms
om kunnen komen in het werk. Want er zijn
zoveel mensen dichtbij en verder weg, die blij
zijn met een vriendelijk woord, of met concrete
steun. En hoe kun je als diaken daar aan
tegemoet komen, als je maar twee handen en
twee benen hebt en leeft in een tijd, waarbij
omzien naar elkaar geen vanzelfsprekendheid
meer lijkt te zijn voor jong en oud. Staan we
voldoende stil bij wat we allemaal doen en hoe
we dat kunnen organiseren?

De eerste vraag kan in ieder geval zijn: Waarom
doen we iets, doen we mee aan een actie, of
zetten we een actie op? En we kwamen er achter,
dat we dat best wel eens bespreken al met
elkaar. Vijftien jaar geleden hadden we
bijvoorbeeld als kerstgroet voor de 80 jarigen
kerstbakjes, in drie dagen gemaakt met een vaste
groep vrijwilligers. De afgelopen jaren ging het al
om meer dan 320 kerstbakjes en toen die in
dezelfde drie dagen gemaakt moesten worden
door steeds minder vrijwilligers, zijn we
overgestapt op een groet met een product van
de Wereldwinkel.
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En een actie van Stichting Present, zoals het
opknappen van een kamer bij een gehandicapte
vrouw, die er alleen voor stond, is het eerste jaar
door diakenen en een groep gemeenteleden
opgepakt. De laatste twee keer waren er alleen
diakenen die daar een middag voor vrij konden
maken. En dan is het daarna steeds de vraag, of
we dat het komende jaar weer kunnen doen.

En hoe we dat kunnen doen met de inzet van
andere vrijwilligers erbij. Zodat we als diaconie
zoveel mogelijk handen vrij houden om ook
andere initiatieven weer op te zetten en mensen
die wat willen betekenen voor een ander daarbij
kunnen ondersteunen.

Want het mooie van iemand steunen, is niet dat
je het overneemt en jezelf daarover op de borst
zou kunnen kloppen. Het mooie is, dat je in
contact komt en in contact blijft met andere
mensen en daarmee ook jezelf steeds weer
verrast. Juist doordat je zelf weet, hoe prettig of
hoe belangrijk het is wanneer iemand naar jou
omziet, voel je de energie en de zin om anderen
verder te helpen. En kom je met die ander ook
regelmatig in een gesprek, waar je jezelf weer
rijker door voelt. Niet in geld, maar als mens.

Wanneer de ander weer in zijn kracht komt, het
leven zelf weer kan ordenen, zie je de rijkdom
van het diaconale meeleven. En dat gunnen we
als diaconie alle gemeenteleden.

Elleke Brinkman




MAKE IT HAPPEN

CHOOSE FAIRTRADE |ranrmae

Fairtrade

Op de startzondag konden we gelukkig weer fijn samen genieten van ons fairtrade kopje koffie of
thee.

Covid-19 heeft nogal impact op ons dagelijks leven. Maar hoe gaat het met de boeren en
producenten wereldwijd?

De problemen voor de koffie, thee, cacao, suiker, bananen en katoen producenten zijn fors.
Afhankelijk van het gebied zijn de gevolgen enorm.

Voor cacao bv. wordt de schade al op minimaal 1 miljard dollar geschat.

Toch zien we mooie initiatieven en creatieve oplossingen vanuit de fairtrade producenten.

In India zijn 10.000 herbruikbare maskers en 900 stuks zeep uitgedeeld aan
boerengemeenschappen.

In Ghana schenken cooperaties zeep en hand-desinfecterende middelen.

In Oeganda gebruikt een koffieproducent 700 euro van een fairtradefonds om voedsel en zeep te
kopen voor de arbeiders.

De laatste week van oktober is weer de landelijke Fairtrade week.

Het is daarom belangrijk om fairtrade producten te (blijven) kopen.

Dat kan heel eenvoudig met de dagelijkse aankopen in de supermarkt (of wereldwinkel) van
koffie, cacao, suiker, honing, chocolade en bananen.

Kies voor de fairtrade variant!

Namens de ZWO,
José Vijver
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Deze afbeelding is afkomstig van de website
van de PKN en vormt de inspiratie voor zowel
de Paaskaars in Okkenbroek als in Bathmen.
Kom ze rustig eens bekijken!

(1o A

De inspiratie komt van de tekst:
In de ander komt iets van God naar je toe!

Wij zien er in: vlammen, een kandelaar met een
brandende kaars, maar ook twee handen die
elkaar gedeeltelijk overlappen. De gouddraad

in de vorm van de duif, bindt de handen samen.

De vlam is het symbool dat uit dit "samen”
iets nieuws voortkomt.
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Het
uitzoeken
van de
kleuren
kaarsenwas

Het
uitknippen
en snijden
van de was

Het
vastmaken
van de stukjes
was op de
paaskaars

De was wordt a
verwarmd e
door degenen
met de
warmste
handen



Startzondag ‘Het goede leven’

Op een zondagmorgen met lekker mooi weer
hebben we de start van het nieuwe seizoen
gevierd. Eerst waren we in de kerk voor een korte
viering. Daarna gingen we naar de Brink en
speelden we levend ganzenbord. Zo beleefden
we vierend en spelend het thema van dit nieuwe
seizoen, het goede leven.

Voor mij is geluk ...

Tijdens de dienst vertelde Wil Mandersloot van de
betekenis van de symboliek op de paaskaarsen in
onze twee dorpskerken. Normaal is die vanaf de
Paaswake al op de paaskaarsen aangebracht,
maar corona doorkruiste in maart ook dit vaste
gebruik. Gekozen is nu voor de landelijke
verbeelding van het jaarthema ‘Het goede leven!
In de kleuren van de Protestantse Kerk zijn twee
handen zichtbaar, waarbinnen de omtrek van een
duif is te zien. Die duif vliegt het geluk aan, wat
vervolgens in een gedicht van Gerard van
Midden viel te beluisteren, tekst van lied 783 uit
het Liedboek:

Uoor mij is gelok de wind om mijn oren,
de zon in de locht en langoit in het dras,
Voor mij is gelok de stilte te horen

om 2o te ontdekken hoe het ooit was.
Uoor mij is gelok het leven te delen,

een hand in mijn hand en samen op pad.
Uoor mij is gelok mijn hoisdier te strelen

en zachtjes te floitsteren; ‘Jij bent mijn schat’.
Uoor mij is gelok om vrede te maken.

De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.

Uoor mij is gelok de rozies te staken,

om moren te slechten, stoppen met strijd.

Om liefde te geven, no en altijd.

Levend ganzenbord

Na de dienst kon er eerst koffie en thee worden
gedronken op de Brink. Hoe gezellig was dat
alleen al! En toen was het met elkaar spelen van
het aloude ganzenbord een vorm van samen het
goede leven genieten.

Bijzonder waren in dit spel zes vakjes van het
goede leven. Jonge gemeenteleden lieten op
hun laptop filmpjes van het goede leven zien, die
in Bathmen en Okkenbroek op locatie waren
opgenomen door Coen de Jong. Na het kijken
stelden ze vijf vragen, waarvan voor één altijd wel
extra oplettendheid nodig was geweest. Zo was

STARTZONDAG

het biermerk bij de whiskeyclub La Trappe en
stond de klok in de jongerenkeet op dertien voor
drie. Naast de whiskeyclub en de jongerenkeet
kwamen ook Hein de Motormuis, Marius in 't Hof,
Ab en Dirkje Haverslag en de koffiedrinkers in het
Noaberhuus in Okkenbroek in beeld en aan het
woord. Mooi dat zij allemaal wilden laten delen
van hun goede leven!

Ondertussen kon de ZWO op de bekende, meest
beruchte plekken van het ganzenbord vertellen
van het Dalit-project en kregen resp. de brug,
herberg, put, doornstruik, gevangenis en dood
hierdoor een eigen verhaal. Op andere vakjes
waren spreuken uit het bijbelboek Spreuken te
lezen, waarvan steeds één letter samen met nog
acht andere uiteindelijk het woord 'samenspel’
vormden.

Voor onderweg was er een woordzoeker, waarin
naast de namen van Hein en zijn vrouw Marietje
nog veel meer woorden te vinden waren en de
overgebleven letters de tekst gaven: ‘levend
ganzenbord spelen is gezellig om te doen’ Ook
was er een rebus met een veelzeggende
oplossing: ‘Het goede leven in Bathmen en
Okkenbroek is nog mooier met jou!

En alsof dit nog niet genoeg was, maakten de
spelers ook zelf nog spreuken over het goede
leven in het Noaberhuus:

Wie het kleine nit eert, is het grote nit weert.
Het noaberschap is een stukske van 't goeie léven.
Allenig saam.

‘Here God, help miel” warkt altied.

Ai hier bint, maa’j oe zelf wé'n

Wees Welkom in het Noaberhuus

en met een kopke koffie veul ie oe d'r zo thuus.
Komt binnen, doot de duure dichte

en trek oe jas maor oet.

Hierbinnen is 't gezellig en licht.

Is de koffie warm en 't |éven goed.

Bin oezelf, d'rbinta zovulle andern. -

van de streektaa

~OEDE
LEVEN "

'Lil






Startzondag 13 september, nog een verslag...

Het thema van het kerkelijk jaar is “Het goede
leven”. Als organiserend comité vroegen we ons
af hoe we dat in een leuke vorm konden gieten
om het jaar mee te beginnen. Extra lastig was de
vraag hoe we alles zo konden doen dat er
onderling genoeg afstand gehouden kon worden
in verband met de verspreiding van Covid-19.

De zondag begon al stralend! Een zonnetje en
een aangename temperatuur. Het had niet beter
gekund. Er werd gestart met een dienst in
afgeslankte vorm. In de liederen en de lezing
stond het licht centraal. In het licht wordt alles
mooier en kan je van dingen genieten. Misschien
is licht wel een voorwaarde voor een goed
leven....

Na de dienst gingen we naar buiten, langs de tafel
waar koffie geserveerd stond en schalen met
heerlijke cup-cakes. Op de Brink stonden
groepen stoelen (5 per groep) op onderling 1,5
meter afstand. Al snel kon de eerste groep
beginnen aan het "levend ganzenbord". De hele
Brink was gebruikt om het parcours uit te zetten.
In het midden waren zes sta-tafels geplaatst. Bij
elke tafel was een jongere die een filmpje toonde
op de laptop. Gert Wijnstok had namelijk
voorafgaand aan deze dag zes

NOGMAALS STARTZONDAG

mensen/groepen geinterviewd over het thema.
Deze interviews zijn gefilmd door Coen de Jong.
De filmpjes waren geintegreerd in het
ganzenbord. Daarnaast had Gert vragen gemaakt
die betrekking hadden op de filmpjes. Hier
konden punten mee verdiend worden. Op
cruciale momenten in het leven (de brug,
herberg, put, etc.) had de ZWO informatie over
het project dat ze gestart waren in februari: de
Dalits in India een kans geven. Hierbij kon men
straf krijgen in de vorm van extra worpen tellen.
De winnaar was de groep met de minste worpen.
Verder waren tijdens het parcours spreuken
verwerkt. Dit leverde letters op waar een woord
mee gevormd moest worden. Ook waren er
woordzoekers en een rebus en nog wat puzzels/
opdrachten.

U merkt, er was werk aan de winkel. Al met al
waren er ongeveer 50 personen bezig met het
ganzenbord. Tot slot werd er een kop soep
geserveerd en om 1 uur hielp iedereen met
opruimen. Het was een
zeer geslaagde ochtend.

Namens het organiserend
comité,

Ankie Borger

Dank gaat uit naar de velen die hieraan hebben bijgedragen. Speciaal een
compliment aan Gert Wijnstok die de interviews heeft afgenomen, de vragen gemaakt, de
opdrachten bedacht en zijn inbreng in de algemene voorbereiding.
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BEZINNING EN ONTMOETING

We zijn in september het nieuwe seizoen gestart met Meditatief wandelen op 4 september. Er was
meteen aardig wat animo en achteraf bij de koffie waren de geluiden positief. U bent van harte
welkom om aan te sluiten: eerste vrijdag van de maand in Bathmen en derde dinsdag van de maand
in Okkenbroek.

In afwijking van de starttijd die in de vorige Boaken stond, beginnen we
om 10.00 uur ‘s morgens. We zijn tegen 11.15 uur terug en voor wie wil is
er koffie om na te praten.

Soup en Spirit — ledereen die zich hiervoor heeft opgegeven ontvangt in
oktober van Ankie Borger een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

Geloven nu — Deze gespreksgroep begint op maandag 21 september en
vindt steeds plaats in de kerk in Okkenbroek. Door corona hebben we
voor alle bijeenkomsten veel ruimte nodig en op maandag is de kerkzaal
in Bathmen vaak bezet. (De bovenzaal in Bathmen wordt nu niet gebruikt
voor bijeenkomsten.)

Bijbelstudie Lectio Divina — In kloosters wordt deze meditatieve manier

van lezen vanouds beoefend. We maken hiermee kennis en komen vier keer bijeen in Bathmen, van
10.00 uur tot 11.15 uur; de eerste keer op 24 september. De groep is nu nog klein, u kunt zich nog
opgeven! brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Gespreksgroep Zin in Ouderdom — Op dinsdag 27 oktober om 15.00 uur begint

SP\!' deze gespreksgroep over zingeving. We baseren ons op het gelijknamige boekje van
‘k:'._; 4 iﬁg Jan van Baardwijk en René Rosmolen.
S8 & Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst in Bathmen hoort u nog hoe u zich hierop

e

ZIN IN DE

kunt voorbereiden.

Thema-avond Heilige onrust en Moderne Pelgrims — Prof Dr. Frits de Lange
schreef in 2018 het boek Heilige onrust. Hij gaat hierin op zoek naar de kernvan |
de joods-christelijke traditie en actualiseert haar door zich te identificeren met
hedendaagse pelgrims. Hierbij laat hij zich inspireren door Augustinus,
Bonhoeffer, filosofen als Nietzsche en Derrida en schrijvers als Sandor Mari en
Leonard Cohen. 27 oktober 19.30 uur inloop met koffie, start 20.00 uur in
Bathmen.

[T

. HEILIGE ONRUST /

(| 0N PLLLPMAGE MIAR T
| s ,

Anouk van Luik

Het is belangrijk dat U zich voor
ALLE activiteiten van BRANDSTOF aanmeldt,
ook voor de lezingen, preek van de leek en de films.
l.v.m. corona is het belangrijk dat we weten wie er komt.
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Trio Rogeri met Beethoven

Het jaar 2020 is het Beethovenjaar. Wij vieren dat Beethoven 250 jaar geleden geboren is. Ter
gelegenheid daarvan hebben wij uitgenodigd het Rogeri Trio dat met een speciaal samengesteld
programma naar Bathmen komt.

Het Rogeri Trio bestaat uit Cobi Berculo - viool, Jaap
Sytsma - cello en Marjés Benoist - piano. Violiste Cobi
Berculo studeerde samen met Jaap Sytsma aan het
Conservatorium van Amsterdam. Ze speelden samen
veel kamermuziek o.a. viool-cello's duo's waarbij ze
gecoacht werden door hun leraren Davina van Wely,
Herman Krebbers en Tibor de Machula. Marjés
Benoist studeerde aan het Conservatorium bij Jan
Odé, Jan Wijn en Hans Dercksen. Vervolgde haar
studie in Rome bij Guido Agosti en studeerde daarna
nog 2 jaar aan het Tsjaikovsky Conservatorium in
Moskou bij meesterpianist Yevgeny Moguilevsky.

In Bathmen staan op het programma pianotrio's van
Beethoven en zijn tijdgenoten Hummel en Haydn.

Concert 18 oktober 2020, Dorpskerk Bathmen.
Aanvang: 19.30 uur.

In verband met de maatregelen die genomen zijn i.v.m.
Covid 19 is het alleen mogelijk kaarten via de mail te

e reserveren.
z Op de website www.muziekkringbathmen.nl kunt u de kaarten
= @ bestellen.
,-l'f M e®

We gaan er weer mee verder:
~ koffie of thee in de kerk.
Elke laatste vrijdag van de maand
~ om 10.00 uur.
Gezellig als u komt!
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Kinderkerk en kindernevendienst

Tijdens het levend ganzenbord op startzondag waren jonge gemeenteleden te zien bij de zes
plekken van het goede leven. Regelmatig is er tijdens de kerkdiensten speciaal aandacht voor
de kinderen. En elke derde zondag van de maand is er in Okkenbroek kindernevendienst.

Kinderkerk op Dierendag 4 oktober Het thema van de kinderkerk op Dierendag is:
Tijdens de eerste kinderkerk van het nieuwe ‘Het bewaren waard!” Denk alvast eens aan wat
seizoen in Bathmen willen we meteen goed jij/u de moeite van het bewaren waard vindt. En

uitpakken. Daarom is het meteen mazzel dat die  welk dier zou jij/u wel willen zijn?
op Dierendag 4 oktober valt. Want over het

Bijbelverhaal hoefde de werkgroep e 9y
tijdens de voorbereiding niet lang T o

na te denken: de ark van Noach. En g ’\ "
met zo'n sterk verhaal lijkt daarna > SN >
bijna alles vanzelf te gaan. Zeker ‘{ socrosen 1N
toen ook het idee werd opgepakt SR

om na de dienst in de kerk buiten

een vossenjacht te gaan houden. Het bewaren

~waard!
ledereen uit Bathmen/Okkenbroek [—
mag meedoen met die ol

vossenjacht, staat op de posters. En Asnstuitend woor iedersen
wie niet eerst om 10.00 uur naar de e ———
kerk gaat, mag om 11.00 uur
aanhaken!

Naast de vertrouwde kerkgangers hopen we
Tijdens de kerkdienst kan er deze keer vanwege zeker ook een aantal kinderen met hun papa’s en
de coronamaatregelen niet van hoek tot hoek mama'’s, opa’s en oma'’s welkom te mogen heten.
worden gewandeld. In de kerk en/of daarna tijdens de vossenjacht!
Maar wie dat vast wel
gaat doen is Sjimmie de
Chimpansee. Laatst

kwam Sjimmie even },v(
kennismaken in de K /«--—-—-'—‘-\
2 )

pastorie. Wat een
grappig en wijs aapje.

Alleen met onze Kindernevendienst in Okkenbroek
pannenkoekenplant Met het gebruikelijke ritme van elke derde

wist ‘ie niet zo goed zondag in de maand gaat de kindernevendienst
raad. tijdens de kerkdiensten in Okkenbroek weer

beginnen. De eerste keer valt aan het eind van de
Herfstvakantie op 18 oktober. Alle kinderen in de
leeftijd van de basisschool zijn bijzonder welkom!

Dankdagdienst in Okkenbroek

Alvast vooruitgeblikt naar november is op zondag
8 november in Okkenbroek de dankdagdienst in
samenwerking met de basisschool.

Namens het pastoresteam, Gert Wijnstok
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(77 kerkdienstgemist 1
Echt gemist?

U probeert “kerkdienst gemist” te kijken in uw
eigen huis? Maar de techniek hapert? Het beeld
gaat stilstaan? Of u hebt helemaal geen beeld?
Geef dan niet uzelf de schuld: “Ik zal het wel fout
doen’”.

Want één ding is zeker: het ligt (bijna) nooit aan
u zelf.

Een combinatie van technische factoren is vaak
de oorzaak. Video-uitzendingen zoals
“kerkdienst gemist” zijn zeer grote bestanden
en vragen veel geheugen van zowel de
verstrekker (bedrijf achter “kerkdienst gemist”)
als de ontvanger (snelheid internet,
eigenschappen apparaat waar je mee kijkt).
Vaak is het tijdens de normale ‘eredienst tijden’
op zondagmorgen erg druk op het internet
waar u op aangesloten bent. Misschien is de
snelheid van de lijn (internet, Wifi) toch al wat te
langzaam of zwak. Misschien kan uw computer,
laptop of tablet de veelheid van beelden af en
toe niet aan. Misschien is het een combinatie
van al die factoren.

Geen Regio-kerkendag
Wel meeleven met elkaar

We hadden de datum van de nieuwe kerkendag
al gepland: zondag 11 oktober 2020.

De eerste startvergadering over het programma
was net geweest op 11 maart en toen gooide
de Corona-crisis roet in het eten.

Geen nieuwe overleggen meer, geen diensten in
de kerken: dus ook geen nieuwe
regio-kerkendag!

Jammer, we waren elkaar net voorzichtig aan
het leren kennen en nu komt de klad er al in.
Maar niet getreurd: we zitten niet voor één gat
gevangen.

Na de kennismakingsbrieven, die we als
gemeenten elkaar vorig jaar stuurden, willen we
nu wat filmpjes in de kerkdiensten delen. Om
2o, door in elkaars keuken te kijken, elkaar nog
weer wat beter te leren kennen.

Op de werkgemeenschap, waar de pastores uit

BlJ DE VIERINGEN

Een oplossing hebben wij niet zomaar voor
handen. Vaak is het later op de (zon)dag
rustiger op het internet en gaat (terug)kijken
dan beter en prettiger. Het bedrijf achter
“Kerkdienst gemist” heeft enorm geinvesteerd
in techniek en faciliteert inmiddels meer dan
1.650 kerken en staan meer dan 145.000
uitzendingen online! Mede door het corona
voorjaar zijn heel veel kerken overgegaan op
online kerkdiensten.

Maar misschien weet u wel iemand in uw kring
waarvan u weet dat die verstand van
computers, tablets en/of internet heeft. Vraagt
u hem of haar eens om raad. Soms is het
probleem eenvoudig te verhelpen. Indien het
Wifi signaal voldoende sterk is, kan de aanschaf
van een nieuwe tablet of computer een
uitkomst zijn omdat de bestaande de grote
videobeelden niet aan kan.

Maar echt: het ligt (bijna) nooit aan u zelf.

Wim Scholthof

de kring van Deventer bij elkaar komen, hebben
we afgesproken om een kort filmpje van je eigen
startzondag op te nemen en die rond te
zenden.

Het moet een filmpje van drie minuten zijn. Het
is dus meer een impressie dan een uitgebreid
verslag, maar het laat wel zien wie we zijn en
hoe we samen vorm en inhoud aan ons
gemeenteleven geven.

De bedoeling is om vanaf half oktober aan het
eind van iedere eredienst (zeg maar op het
oude collectemoment) even naar zo'n filmpje
van een buurkerk te kijken.

Zo leven we op afstand toch met elkaar mee en
raken we elkaar hopelijk niet helemaal kwijt.
Wie weet, kunnen we volgend jaar dan weer
daadwerkelijk samen aan de slag.....

Hanneke Qverduin
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VIERINGEN

De vieringen worden rechtstreeks uitgezonden en zijn ook later nog terug te zien via kerkdienstgemist.nl.

(7| kerkdienstgemist i

Bathmen 10.00  Eredienst ds. Gert Wijnstok
kinderkerk
Okkenbroek 10.00 Eredienst ds. A. van Herwijnen (Deventer)

Bathmen 19.00 Vesier uit de vespergroep

Bathmen 10.00  Eredienst ds. D. van Alphen-Ubels (Warnsveld)

Bathmen 10.00  Eredienst ds. J. van Nijen (Deventer)
Okkenbroek 10.00  Eredienst mw. A. van Herwijnen (Deventer)

kindernevendienst

Bathmen 10.00 Eredienst ds. J. Kool (Vorden)

Bathmen 10.00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse
Okkenbroek 10.00 Eredienst ds. H. van Es (Deventer)

Bathmen 10.00 Eredienst ds. J. Mol (Gaanderen)

Okkenbroek 10.00  Eredienst ds. Gert Wijnstok

LEZINGEN
Zondag 4 oktober, 3e zondag van de herfst, 17e na Trinitatis

Jesaja 5:1-7 Mattelis 21:33-43

Zondag 11 oktober, 4e zondag van de herfst, 18e na Trinitatis
Jesaja 25:1-7 Matthetis 22:1-14

Zondag 18 oktober, 5e zondag van de herfst, 19e na Trinitatis
Jesaja 45:1-7 Mattelis 22:15-22

Zondag 25 oktober, 6e zondag van de herfst, 20e na Trinitatis
Deuteronomium 6:1-9 Mattelis 22:34-46

Zondag 1 november, 7e zondag van de herfst, 21e na Trinitatis
Spreuken 9:1-18 Mattelis 25:1-13

Zondag 8 november, 8e zondag van de herfst, 1e van de voleinding
22 Jesaja 48:17-21 Mattels 25:14-30
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