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REDACTIE

In deze periode waarin het elkaar ontmoeten op
een heel erg laag pitje is gezet binnen Bathmen
was het voor de redactie ook een andere manier
van met elkaar overleggen. Geen discussie aan
de keukentafel bij Henk Broekhuis. Wat mogen
we blij zijn met de mogelijkheden die er vandaag
de dag toch zijn. Er is wat af geappt om weer een
mooi nummer van Het Baoken te maken.
Hierdoor hebben wij ons niet echt eenzaam
gevoeld, maar dat zal ongetwijfeld niet voor
iedereen gelden. Stuur daarom eens een kaartje
of een andere attentie naar iemand waarvan u
vermoedt dat de eenzaamheid op de loer ligt.
Het zijn juist de kleine dingen die iemand weer
iets kunnen opvrolijken!

Nu maar hopen dat er over vier weken weer ietsje
meer kan en mag en dat we met elkaar het
coronavirus onder de knie krijgen. Ik (Wil) ervaar
dat iedereen in Bathmen zich heel goed houdt
aan de regels die er landelijk gesteld zijn en dat
we daarmee het landelijk nieuws haalden is toch
zeker bijzonder.

Wat wonen we in een prachtig dorp!

De redactie

Paddestoelen
gefotografeerd

in het Oostermaat.

Elk najaar weer een
feest in de natuur.

Foto's:

Wil Manderslooot

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl/

Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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eerste deel verschenen.

Kafka

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar
Publieke Theologie aan Tilburg University en had
in 2012 de eer om tot Theoloog des vaderlands
te worden uitgeroepen. In zijn denken is hij in
gesprek met een brede waaier aan andere
denkers en wetenschappers, kunstenaars en
mystici uit heden en verleden. Aan het slot van
het eerste deel van ‘Alle dingen nieuw’ brengt hij
een raadselachtige zin van Franz Kafka
(1889-1924) ter sprake:

Ein Kdfig ging ein Vogel suchen; een kooi ging op
zoek naar een vogel.

Vliegen als een vogel

Tijdens een brainstorm voor een nieuw
beleidsplan voor een koepel van basisscholen
trof mij eens het verschil tussen een vlieger en
een vogel, dat ter inleiding werd gepresenteerd.
Allebei gaan de lucht in, maar terwijl de vogel de
vleugels vrij kan uitslaan, zijn voor de vlieger de
handen van het kind of de volwassene bepalend,
die op deze wijze hun spel met de wind spelen.
Het beleidsplan dat voor ogen stond was
kinderen als vogels te leren vliegen.

Hoe wezenlijk dit zelf leren vliegen is en dit ook
daadwerkelijk zelf kunnen gaan doen, hoeft geen
betoog. Alle vormen van onderdrukking en
vrijheidsberoving tasten het wezen van menszijn
diep ingrijpend aan, zo gedenken wij bij 75 jaar
bevrijding.

Maar dit vliegen als een vogel is niet hetzelfde als
het hedendaagse beeld van mensen die geloven
dat zij zelf zin aan hun leven moeten en mogen
geven. En anders confronteert de coronacrisis in
onze dagen dit vrijheidsgeloof wel op harde
wijze met het feit dat we kennelijk niet op alle
dingen grip hebben.

Kooi op zoek naar vogel

Onlangs stelden liberale theologen een lijst samen van boeken die hun
vakgenoten gelezen moeten hebben. Op deze must reads ook de naam
van Dietrich Bonhoeffer, die we dit jaar in onze regio Deventer in het kader
van 75 jaar bevrijding in beeld hebben. De trilogie ‘Alle dingen nieuw’ van
Erik Borgman kon nog niet op de lijst staan, dit jaar is daarvan pas het

Dat heb ik deze zomer al wel met rooie oortjes gelezen.

Laat je vangen

Om dat laatste met nog een vogelbeeld te
schrijven: voor dit virus zijn wij vogelvrij. Terwijl
voor Erik Borgman juist je laten vangen door de
kooi, vrijheid vinden betekent.

Met de Amerikaanse dichter en poéziecriticus
Christian Wiman, in ons land bekend geworden
door zijn door Willem Jan Otten vertaalde boek
‘Mijn heldere afgrond; stelt Borgman dat het
daarin uiteindelijk niet om de kooi gaat, maar dat
deze kooi wel nodig is.

Zoals dit aan het begin van het Johannes-
evangelie wordt verteld van twee leerlingen van
Johannes de Doper, die geraakt door wat deze
doper over zijn dopeling Jezus zegt, achter hem
aangaan en op uitnodiging van Jezus de hele
verdere dag bij hem verblijf houden (Johannes
1:35-39). In deze kooi komen zij tot zichzelf en zo
tot bloei!

Influencer
Met een eigentijds woord wordt Jezus voor dit
tweetal hun influencer die hen leert onderschei-
den tussen lichten
duisternis, zin en onzin,
leven en dood.

En Borgman ziet heel scherp
dat de kooi zelf op zoek is
naar de vogel.

Niet om die te knechten,
maar te binden aan de
Levende.

Een verademing in
coronatijd!

Ds. Gert Wijnstok



KERKENRAAD

Terug naar af? Of ruimte voor nieuwe dingen?

Terug naar af! Dat lijkt de situatie met de corona-epidemie te zijn. Na een groot aantal positieve testen
in Bathmen (waaronder ook leden van onze kerkelijke gemeente) zijn de activiteiten in het dorp weer
tot stilstand gekomen. Met onze vieringen zijn we weer terug bij af: alleen digitaal vanuit de dorpskerk
in Bathmen en met een hele beperkte bezetting bij
diensten in Okkenbroek. En ook dan nog met de
lk geloof met hart en ziel... indringende oproep om zoveel mogelijk van huis uit
de vieringen via www.kerkdienstgemist.nl mee te

vieren. Ook alle andere activiteiten die op de agenda
stonden zijn afgelast of gaan alleen in digitale vorm
. - door. Aanscherping van maatregelen door de

at merk ik In gasprek<en In de kroeg, op het strand, in i
muziek, inwat ik zie enowat lovoel. Dat maakt het leven overheid OnderStrepen Nnog maar eens de noodzaak

spanrend, Het ikt een beetje op ik zie, k zie wal jij niet daarvan.
ziet en het is. GODY. Soms ontdek ik Hem zelf, andere
keren wijzen anderen mij op wal God doet en wie Hij is.
Geloven |s een avontudr Cat ga [k graag aan, want ik ge-

o dat God zichzell bekend maakt in onze huidige cultuur,

En toch, hoe vervelend ook, er ontstaat hiermee ook

looF daber meer ie daF iR ko 2ieh, ruimte voor nieuwe dingen, voor nieuwe experimen-
ten. Zo gaan we op een nieuwe manier invulling

N SR R R geven aan verbinding binnen onze gemeente:
Thuis in de kerk. Elders in dit kerkblad leest u daar
meer over.

Dit zou wat mij betreft een eerste invulling kunnen zijn van wat Jan Rotmans, professor verander-
kunde, de ‘schaduwlijn’ noemt: een aantal nieuwe vormen van kerk-zijn naast de bestaande voor ons
zo vertrouwde vormen. Rotmans denkt dat onze maatschappij zich ontwikkelt naar een versie 3.0:
lokaal, opgebouwd van onderaf, flexibel, kleine groepen en netwerken. Dat vraagt van organisaties,
maar zeker ook van ons als kerk, bezinning over flexibiliteit in wat we doen, ontwikkelen van zo'n
‘schaduwlijn’ en vooral mensen die willen experimenteren en niet bang zijn voor verandering.

Zo'n ‘'schaduwlijn’ zou kunnen helpen invulling te geven aan ‘kerk in, van en voor het dorp' Zoals ik in
het vorige kerkblad al schreef een mogelijke rode draad voor een nieuw beleidsplan. Als u ideeén hebt
voor zulke nieuwe vormen, als u ook wilt experimenteren, laat het dan weten. Mensen die durven
veranderen hebben we nodig!

Frits Mandersloot
Geen gemeenteavond op 28 oktober

In het vorige kerkblad stond dat we op 28 oktober een gemeenteavond zouden
houden. Gezien de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van
corona tegen te gaan, zal deze gemeenteavond niet doorgaan.

Actuele informatie:
www.kerkbathmenokkenbroek.nl

De afgelopen weken hebben we op basis van ontwikke-
lingen een aantal maatregelen moeten nemen inzake
diensten en activiteiten. Het lukt niet altijd in deze
corona-periode om dit dan ook direct aan iedereen te
laten weten. We proberen de website zo actueel
mogelijk te houden. Als u dus wil weten of zaken
doorgaan, bezoek dan even de site.

En bellen kan natuurlijk ook.




lets schrijven voor de maand november heeft
voor mij altijd met ‘licht’ te maken.

Met licht en hoop die het donker en het duister
van deze wereld aan de kaak stellen.

En met Goddelijk Licht, wat met advent
voorzichtig weer aan het ontspruiten is, en wat
vertelt van nieuw Leven dat eens zal overwinnen.

Het is in deze maand op maandag 2 november
‘Allerzielen’ Een dag waarop (steeds meer)
mensen stil staan bij hun dierbare overledenen.
Zij branden dan een kaarsje en brengen hen zo
weer ‘aan het licht!

Wij doen datzelfde in onze kerken met overleden
gemeenteleden op zondag 22 november
‘Gedachtenis-’ oftewel ‘Eeuwigheidszondag:

In nauw contact met hun familie willen we hen
dan in eerbied gedenken en vanuit de Paaskaars
een licht voor hen ontsteken. Want wij geloven
dat Gods licht ieder mensenkind met liefde en
goedheid omstraalt.

Déarom steken wij in onze zondagse vieringen
tijdens de voorbeden vanuit de Paaskaars lichtjes
aan voor mensen in nood, voor crisissituaties op
deze aarde maar ook voor goed leven en voor
gezegende omstandigheden.

Daarom steken we ook eigen kaarsjes aan in
kerken waar we zomaar binnen lopen.

Want dat licht brengt velen steun en troost. Biedt
‘uitzicht’ en zorgt dikwijls voor verbondenheid
met elkaar. Daarnaast maakt dat licht ons bewust
van alles wat er gebeurt in de grote maar ook in
de kleine wereld om ons heen. Op deze planeet,
in ons land, in onze dorpen en in onze kerken.
Het doet een beroep op onze zorg en onze
verantwoordelijkheid voor elkaar én voor deze
aarde.

Maar het stemt ons ook dankbaar voor al het
goede wat ons, om niet, gegeven is en wat wij
samen mogen delen.

Zo maken wij, op een laagdrempelige manier,
onze zorgen en gedachten aan God en aan
anderen kenbaar. Brengen wij deze wereld en
elkaar ‘aan het Licht.

Aan het Licht dat in de duisternis schijnt en dat
de duisternis niet in haar macht heeft gekregen.
Laten we daarom ook in deze maand november
weer voor een zee van lichtjes zorgen!

Hartelijke groet,
Hanneke




HANNEKE DIERMANSE

werkdagen
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125302 81

predikant@bathmenokkenbroek.nl

Aan de natuur is te zien dat het herfst is
geworden.

De bladeren vallen, de paddenstoelen schieten
de grond uit. In de avond zet steeds vroeger de
schemering in. De kastanjeboom zit vol grote
groene stekelige bolsters met daarin mooie
bruinglanzende vruchten die met een zachte plof
neervallen.

Onder de banden van mijn fiets knerpen zacht de
beukennootjes wanneer ik het pad achter het
huis oprij. De vleugeltjes van de esdoornzaden
dwarrelen als helikoptertjes neer op het
zijplaatsje.

Kijkend door het raam van de studeerkamer zie ik
de eekhoorns heen en weer rennen over het
kerkplein. Ze zijn druk in de weer nootjes te
verzamelen voor de winter die komt. llings zie ik
ze wegschieten wanneer de kinderen in de pauze
op hun steppen om de kerk heen hun rondjes
gaan. Slechts een enkeling waagt zich nog in
korte broek naar buiten.

Even verderop aan de rand van het dorp toont de
mais op de velden haar goudgelige kolvenpracht
en is de tijd van ocogsten daar.

De lege velden doen de blik weer verder reiken
tot aan de bomenrij in het coulissenlandschap, ja
tot waar de horizon reikt.

Een sfeer van melancholiek en stil verlangen in de
natuur is voelbaar zichtbaar in de warme namid-
dagzon die de lucht in zachte pasteltinten kleurt
en de toppen van de bomen in een wonderlijk
licht stelt.

Zelf ben ik geboren in de herfst, een oktoberkind.
Misschien is het wel daarom dat ik zo intens
geniet van dit jaargetijde. Wat is er veel te zien, te
horen, te ruiken! Kort voordat de bladeren van de
bomen vallen, zijn ze het kleurrijkst. Een teken
van hoop vind ik dat. Als we bereid zijn om
onszelf los te laten en vrij te voelen ontstaan
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blijkbaar de mooiste kleuren! De kleuren van de
herfst zijn zachte kleuren zoals de zon haar
zachte herfstlicht geeft. Zo mag je met een
zachte blik naar jezelf kijken, naar jouw sterke en
zwakke kanten.

In de kerk is het nu Voleindingstijd, tijd van inkeer
en verstilling. Eind november, de 22e, gedenken
wij onze gestorvenen op Eeuwigheidszondag, de
laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We noemen de namen van hen die ons ontvallen
zijn afgelopen jaar en steken kaarsen aan als
teken van het Licht van God.

Het gedenken van de gestorvenen roept verdriet
op. Het bepaalt ons bij onze niet maakbaarheid,
kwetsbaarheid, eindigheid, vergankelijkheid.

Wat hebben wij te verwachten? Nu het donker is
en grijs. Nu we midden in de tweede golf van
corona zitten en niet weten hoe het verder zal
gaan. Wordt het weer licht? Is er toekomst-
verwachting?

In het Liedboek staan prachtige liederen en
gedichten over de herfsttijd. Zo schrijft Jaap
Zijlstra een ontroerend gedicht bij dit jaargetijde:

Herfst

Metelk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meeruitzichtvrij.

Metelk blad datvalt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Uit: Liedboek — Zingen en bidden in huis en kerk, bij lied 712
Hemels licht, dat soms zomaar over de dingen
valt en over ons leven.

Dat dit licht kleur mag geven aan ons leven!

Ds. Hanneke Diermanse



Invioed

De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
de blik op je gezicht,

't bepaalt wat je teweegbrengt:

het duister of het licht.

En de wereld ademt op

als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Het mailtje op de website,
- de koffie die je drinkt ,
»  het ene glaasje minder,
het liedje dat je zingt,
.. gift die je overmaakt,
't persoonlijke gedicht,

't bepaalt waar je naar toe gaat:

het duister of het licht.
En de wereld ademt op
-als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
@ a/s je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht,
't vertrouwen dat je geeft,
¢e eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
V jouw daad als tegenwichtw
geeft net die andere wending:
het duister of het licht.
wereld ademt op
je laat wat overbodig is.
de wereld ademt op
je doet wat nodigiis.....

UittNieuwsbrief Kerk in Actie, maart 2007, p.1
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GERT WIUNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Dominee wn
Covonatiyd

Een dag eerder, zondag 27 september, was ik voorgegaan tijdens de kerkdienst in Bathmen.
We waren met zo'n veertig mensen bij elkaar en konden zingen. Maar vanwege corona waren dat

weekend alle wedstrijden van ABS al afgelast en was ook De Brink dichtgebleven.

Maandag 28 september

Met mondkapje op stap ik bij 't Dijkhuis in de bus naar
Deventer. Tussen de middag heb ik een begrafenis in
Twijzel. Onderweg lees ik in de groepsapp van de
kinderkerk de vraag: ‘Heeft de
corona in Bathmen nog
gevolgen voor zondag?' We
hadden een leuk plan gemaakt
voor zondag 4 oktober, een
kinderkerk in het teken van
dierendag! Eerst een kort
samenzijn in de kerk en daarna
een vossenjacht. Jolanda had

- twaalf jongeren als vos weten

¥ te strikken en ik had al

. kennisgemaakt met Sjimmie de
Chimpansee, die mij daarbij
beloofde niet met zijn handen
bij zijn neus te zitten.

Op station Deventer is het deze morgen weer een stuk
drukker dan in april en mei, toen ik ook regelmatig
met het openbaar vervoer naar Friesland heen en
weer reisde en stations en treinen onwerkelijk leeg
waren.

Na de afscheidsdienst van een 94-jarige vrouw en nog
een paar bezoekjes, hoor ik op de terugweg in de bus
naar Bathmen net het begin van de persconferentie
die de buschauffeur extra hard heeft aanstaan. Steeds
strengere coronamaatregelen zijn onontkoombaar,
wordt bekendgemaakt.

Dinsdag 29 september

Onze oudste zoon is vandaag jarig en wordt 21 jaar.
Naast studeren in Groningen en werken in Heerde is
hij scheidsrechter in opleiding bij de KNVB. Ook
plaatselijk heeft hij inmiddels contact met de
voetbaltak van ABS en zo had ik hem de week
daarvoor op maandag 21 september bij een
bekerwedstrijd zien fluiten. "De scheidsrechter van de
dominee” hoorde ik iemand zeggen. Volgens Wietse
is het de laatste wedstrijd geweest bij ABS voor de
vrijwillige lockdown van ons Sallandse dorp.

In de middag post ik het bericht op facebook
dat de kinderdienst en vossenjacht niet
doorgaan.

Daarbij schrijf ik: ‘Maar wie wat bewaart, die
heeft wat! Het thema van onze zondagse
dierendag luidde immers: ‘Het bewaren waard!'

Woensdag 30 september

Na de persconferentie van maandag houden we een
ingelaste vergadering van het moderamen van de
kerkenraad. Het voelt echt als een stap terug om
iedereen nu weer op het beeldscherm van de laptop
te zien in plaats van real life. Hoe anders was dat een
paar weken geleden, toen we elkaar na de
zomervakantie voor het eerst weer hadden gezien in
de tuin achter de kerk in Okkenbroek, waar we
normaal gesproken altijd vergaderen. “t Is weer
voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox lang
geleden al. Wacht na de zomertijd waarin de eerste
coronagolf achter ons lag nu inderdaad de gevreesde
tweede?

Zeker in Bathmen zijn deze dagen veel dorps-
genoten positief getest. Niet alleen zijn ABS en

De Brink dicht, ook in Cultuurhuus Braakhekke zijn er
veel afzeggingen. We besluiten in het moderamen
om als kerk solidair te willen zijn en de zondagse
kerkgang te ontmoedigen of zelfs af te raden. En
online is nog meer mogelijk dan alleen het uitzenden
van de zondagse kerkdiensten, breng ik in. Ik vertel
van mijn idee voor een doordeweeks programma
‘Thuis in de kerk’ om digitaal te gaan uitzenden.

Donderdag 1 oktober

Ondertussen begint ook voor de kerkdienst van
komende zondag een nieuwe invulling te dagen. In
plaats van het verhaal van de ark van Noach dat we
bewaren voor de uitgestelde kinderdienst gaan we
nu legende van Daniél in de leeuwenkuil lezen. Dat is
één van die spannende verhalen waar ik als kind al
geen genoeg van kon krijgen. En dat verhaal wordt in
Daniél 6 zo goed verteld dat je bij iedere lezing echt
weer opgelucht bent, als Daniél na de nacht te
hebben doorgebracht in de leeuwenkuil bij het licht
van de nieuwe dag blijkt te leven.



Onze krant had deze dag de vraag gekopt: ‘Hoe
houden we de moed erin?’ De joods-christelijke
traditie reikt hiervoor een schat van verhalen aan
over mensen zoals jij en ik, die in ogenschijnlijk
onmogelijke situaties verder kijken dan hun neus
lang is, hun vensters open houden voor een fris
perspectief en hierin niet teleurgesteld worden.
Noem dat perspectief om de moed erin te houden
God.

Vrijdag 2 oktober

Voor de tweede keer leid ik in Bathmen een
meditatieve wandeling. Dat kan lekker corona-proof
buiten, ook het korte nagesprek buiten in de
oktoberzon op het grasveldje tussen kerk en school.
Tijdens de wandeling lees ik een korte tekst voor van
de beroemde monnik Anselm Griin, die in één van
zijn boeken mijmert bij wat hij de kenmerkende
oktobergeur noemt:

‘lk denk in deze dagen ook e
vaak aan mijn kinderjaren,
waarin ik als schooljongen
bij de aardappeloogst heb
geholpen. Ook al loop ik
tegenwoordig langs
machinaal geoogste
velden, toch bespeur ik
altijd nog iets van die
kenmerkende oktobergeur.
Een geur die me op een
heel bijzondere manier aan
mijn geboortegrond doet denken.

En door de geur van de herfst denk ik na over wat er
van mij uitgaat, welke ‘smaak’ ik met mijn leven bij
anderen nalaat!

Zondag 4 oktober

De 'smaak’ die Daniél in het verhaal nalaat bij de
koning is ‘wow’. En die vindt de koning zo verfrissend
dat hij, alle gekonkel van de jaloerse collega’s van
Daniél ten spijt, zelf ook kiest voor een open blik.

Woensdag 7 oktober

Gisteren heb ik besloten om gehoor te geven aan de
oproep van de burgemeester en deze week niet naar
de Hezenberg en Twijzel te gaan. 's Avonds bel ik
daarom nu eerst vanuit huis in plaats vanuit Twijzel
met Henk van der Kolk om een paar dingen af te
stemmen voor het programma ‘Thuis in de kerk'

We denken aan een interactief programma van een
halfuur, waarin steeds een volwassene en een kind
gast van de week zijn. Met tips & tricks, een spelletje,
een quizvraag, muziek, enz. Om in deze tijd
verbinding met elkaar te maken en houden.

Later op de avond bel ik dan vanuit Bathmen naar een
gemeentelid in Twijzel bij wie ik eerst rond deze tijd
thuis had afgesproken. We spreken af om voor de
jeugddienst daar op 25 oktober doelgroepgericht de

GERT WIJNSTOK

kinderen uit te nodigen naar de kerk te komen. Dat
zijn er zo'n twintig en met de clubleiding erbij
kunnen we dan mooi binnen het nieuwe advies van
maximaal dertig mensen in de kerk blijven. En omdat
er zulke leuke herinneringen bestaan aan de twee
escapekisten die ik twee jaar geleden op startzondag
uit Heerde meenam, gaan we nu in de jeugddienst
aan de slag met een nieuw escapeverhaal.

1'*” %‘{\\““\\

Fijn, merk ik deze avond weer eens, hoeveel je toch
kunt bespreken en doen zonder dat je met of bij
elkaar kunt afspreken. Dat is echt de zegen van
bellen, appen, zoomen, skypen of hoe dit ook maar
heet!

Zaterdag 10 oktober

Ook de zaterdagochtendmeditatie is voor deze
verdere maand afgezegd. Maar al vroeg wordt op de
groepsapp van de Meditatie club het net opgenomen
lied ‘We houden vol, Bathmen' gedeeld. En in de loop
van de dag hoor ik dat beiaardier Bauke Reitsma dit
lied op de melodie van ‘We are the world’ heeft
ingespeeld op het carillon van de kerk.

Dat helpt bij het slaan van elk heel uur er de moed in
te houden: ‘We komen er weer bovenop en doen dat
samen.

Ds. Gert Wijnstok



KERKRENTMEESTERS

Begroting 2021 PG Bathmen-Okkenbroek

Het college van Kerkrentmeester en de kerkenraad heeft de begroting van 2021 op 12 oktober 2020
vastgesteld, die vervolgens ter inzage wordt gelegd voor onze gemeenteleden. In dit artikel een

toelichting op deze begroting.

De Staat van Baten en Lasten over 2021 laat een te begroten tekort zien van € 35.700. Ten opzichte
van de meerjarenbegroting is dit een ca. € 18.000 kleiner.
We proberen als college om het tekort om te buigen naar een positief resultaat maar dat is niet zo

eenvoudig daar er beperkt aan ‘bepaalde knoppen’ van inkomsten en uitgaven kan worden gedraaid.

Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek

Verkort overzicht

Begroting 2021 en 2020, Baten en Lasten 2019 Begroting 2021 | Begroting 2020 |Jaarrekening 2019
Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken € 26.900 € 30.000 € 20.386
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €23.500 €24.000 € 25.945
Opbrengst levend geld € 175.500 €171.800 €176.032
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen €12.700 €12.700 €27.229
Totaal baten A € 238.600 € 238.500 € 249.592
Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen, incl. afschrijvingen €67.500 €69.400 € 97.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 126.750 € 141,450 €104.873
Kosten kerkdiensten, catechese, taakgroepen, etc. €12.700 €12.850 €10.014
Verplichtingen/bijdragen andere organen €13.300 €13.700 €13.705
Salarissen en vergoedingen, organisten, kosters € 16.550 € 15300 € 17.464
Kosten beheer en administratie €28.500 €29.850 €30.184
Rentelasten/bankkosten €8.500 €7.500 €5.697
Totaal lasten A € 273.800 € 290.050 €278.944
Operationeel resultaat (A) € -35.200 € -51.550 € -29.352
Incidentele baten en lasten

Incidentele baten €0 €0 €12.125
Incidentele lasten €-500 €0 €-670
Incidentele baten en lasten (B) €-500 €0 €11.455
Resultaat verslagjaar ( A + B) € -35.700 € 51.550 € 17.897
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) €0 €0 €39.053
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) €0 €-700 €-42.932
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen €0 €-700 €-3.879
Resultaat naar Algemene Reserve € -35.700 € -52.250 € -21.776
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Hieronder vindt u een nadere toelichting van de belangrijkste onderdelen van de begroting.

Opbrengsten en Baten:
*Verhuur opbrengsten van beide dorpskerken blijft mede door de corona in 2020 wat achter bij de

verwachting. In de begroting een bedrag van € 9.000 opgenomen (2020- € 12.500).

* Daar wij sinds voorjaar 2020 door de Rabobank via een beheerd vermogenpakket beleggen, hebben
wij deze post op gelijk niveau begroot als in 2020.

* Ondanks de jaarlijkse afname van gemeenteleden hopen we dat we de post vrijwillige bijdrage op
peil kunnen houden. Mede na de komst van ds. Gert Wijnstok en ds. Hanneke Diermanse en een
goede PR rondom de Kerkbalans 2020, heeft dit in 2020 een hogere opbrengst opgeleverd dan in
2019. Deze lijn hopen we in 2021 door te kunnen zetten en hebben de post op € 152.500 gesteld.

Uitgaven en Kosten:

* Er staan volgens het onderhoudsplan van de Monumentenwacht voor beide kerken, wat klussen
op stapel die vallen onder het onderhoudsplan én die wat hoger zijn dan in het verleden begroot.
Daarom is het bedrag naar € 29.000 ‘opgetrokken’

* Beide pastorieén zijn verbouwd waardoor ook de te betalen verzekeringen duurder zijn geworden.

* Daar er in 2020 geinvesteerd is in audio apparatuur en nieuwe stoelen (november) is de post
afschrijving van kerkelijke inventarissen verhoogd met ca. € 4.000 t.o.v. 2020.

* Door de steeds hogere gasprijzen, is de post energie € 1.500 hoger begroot dan in 2020.

* De boekwaarde van beide pastorieén ligt lager dan de WOZ waarde zodat er formeel fiscaal niet
meer afgeschreven mag worden. Dus afschrijving naar € 0. (2020 - € 13.000)

* Onze kerkelijk werker Hanneke Overduin is per 01-09-20, 60% gaan werken (was 80%).

* In 2020 was er ook nog € 6.000 begroot voor beroepen/bevestigen predikant.

* Door de komst van de twee predikanten kan de post preekvoorzieningen terug gebracht naar
€4.000 (2020 - € 5.000)

Hierdoor kan de totale post pastoraat omlaag met bijna € 15.000 tov de begroting 2020.
De kosten voor kerkdienst gemist zijn voor het CvK, opgenomen onder de post kerkdiensten,
ca. € 1.200 per jaar.

Tot slot:

Het College van Kerkrentmeesters wil toe werken naar een lager negatief resultaat in de komende
jaren, bij voorkeur een positief saldo. Dat laatste lijkt een utopie. Met een afnemende grootte van de
gemeente, waarbij de oudere gemeenteleden vaak het meeste geld door middel van vrijwillige
bijdrage betalen en met behoud van meerdere gebouwen (energie- en huisvestingskosten) wordt
dat een hele opgave. Daarnaast brengt de inzet van thans 1,6 fte pastoraat en een betaalde organist
een exploitatie met zich mee die niet zomaar tot zwarte cijfers is terug te brengen als de aanwas van
een vrijwillige bijdrage achterblijft.

Daarnaast moet ook opgemerkt worden dat de PG Bathmen-Okkenbroek over een aardig vermogen
beschikt maar daar kan men de exploitatie van de gemeente niet op laten draaien. Het is wel een
soort ‘'vangnet.

Op een aantal onderdelen van de exploitatie kun je invloed uitoefenen door keuzes te maken in

toekomstige personele bezetting, bepaalde zaken niet meer doen, dan wel besparingen te realiseren

of extra inkomsten te genereren. Punten waaraan gewerkt kan worden zijn:

« Hogere opbrengst actie Kerkbalans door gesegmenteerde benadering van gemeenteleden (wel in
2020 hogere opbrengst, nog niet door gesegmenteerde benadering)

- Meer verhuur van beide kerken door meer PR en samenwerking met horeca

- Hoger rendement beleggingen en eigen vermogen (in 2020 uitgevoerd)

- Besparingen op energie en kopieerkosten (in 2021uit te voeren)

= Op termijn: inkrimpen pastorale team, dat afgestemd wordt op grootte van de gemeente

« Op termijn: sluiten en afstoten van pastorie en kerk Okkenbroek

College van Kerkrentmeesters
1



KERKRENTMEESTERS

Geef vandaag voor o

de kerk van morgen Actie
Actie Kerkbalans 2021 Ke rkba la ns

Waarom Actie Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-
katholieke Kerk van Nederland en sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973
werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiéle bijdrage.
Actie Kerkbalans 2021 is van zaterdag 16 januari tot en met zaterdag 30 januari.
Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een
andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan
hebben kerken een financiéle bijdrage nodig van hun leden.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2021 is:

"Geef vandaag voor de kerk van morgen"”

College van kerkrentmeesters

Nieuwe WiFiin de dorpskerk Bathmen

Bij de vergaderingen wordt tegenwoordig meer gebruik gemaakt van digitale gegevens welke via
WiFi benaderd worden vanuit de Cloud. Hiervoor is wel een snel en stabiele WiFi noodzakelijk. Ook bij
het gebruik, van de ruimte boven de garderobe (jeugdruimte), is een goede WiFi wenselijk.

Voor het verzorgen van de wekelijkse uitzending via kerkdienst gemist was al geruime tijd een
noodvoorziening voor de WiFi aangebracht. Om alle genoemde punten op te lossen hebben we een
nieuw WiFi-netwerk laten installeren. Het resultaat hiervan is, dat er een nieuwe router en netwerk
apparatuur in de consistorie zijn gemonteerd. Verder zijn er WiFi antennes geplaatst in de
vergaderzaal boven de consistorie, boven de garderobe, in de consistorie en de kerk, waarbij de
bekabeling door mensen van het CvK is aangebracht. Omdat we nu gescheiden netwerken hebben
kunnen ook bezoekers van de dorpskerk gebruik maken van onze WiFi, het wachtwoord om toegang

te krijgen is: “Welkom”.

Freek Beltman Kerkrentmeester




Eerlijke handel of fair trade is een term die met name in de westerse wereld wordt gehanteerd
voor internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden,
met name bij de export van zulke landen naar rijkere westerse landen. Fair trade duidt op het
streven om bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika,
Afrika en Zuidoost-Azié voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat
tot de werkelijke productiekosten. En niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op
de internationale markt. Aan fairtrade-producten
worden daarnaast strengere milieueisen gesteld. Het
doel van fairtrade is het eerlijk handelen en
verhandelen van goederen.

Wij zijn als kerk een fair trade gemeente! Daarom doen
we zo nu en dan een oproep om fair trade producten
te kopen. Dit kan zowel in de wereldwinkel als bij de
supermarkt. Ook deze laatste heeft steeds meer fair
trade artikelen. Het fair trade logo, te zien op de
bananen, is duidelijk herkenbaar.

Tijdens de zomerperiode was de kerk opengesteld op de dinsdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur
en elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op een tafeltje in de kerk was het mogelijk
om een gift te doen voor de vluchtelingen in Moria op Lesbos. Het geld is inmiddels uit de pot
gehaald en een bedrag van € 203,95 is overgemaakt door de penningmeester van de diaconie, Jan
Stegink.
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Gerrit Herman van Schooten

Op 25 september is na een moeilijke laatste periode rustig ingeslapen Gerrit Herman van Schooten, in
de leeftijd van 79 jaar. Gerrit werd geboren in Loo-Bathmen aan de Veenweg 4 en had één oudere zus
boven zich, Annie. Als jongeman nam hij al vroeg de boerderij over toen zijn vader overleed. Op 15
mei 1968 trouwde hij met Gerda Reilink en er werden drie dochters geboren: Reineke, Wilma en
Jacqueline.

Gerrit maakte gemakkelijk contact met mensen alhoewel hij meer een schrijver was dan prater en
graag zijn eigen weg ging. Hij was altijd bezig in en om de boerderij maar ook daarbuiten actief op
velerlei terrein. Met veel plezier maakte hij samen met Gerda deel uit van de Boerendansers 't Venne,
speelde hij biljart, gidste spooktochten en ging op jacht.

Maatschappelijk betrokken droeg hij zijn steentje bij in besturen en was hij jaren actief in de gemeen-
teraad voor ‘Algemeen Belang'’ en later ook wethouder.

Na het overlijden van zijn vrouw in 2012 trok hij er veel op uit, ging met groepsreizen mee en maakte
lange, meerdaagse fietstochten.

Graag was Gerrit nog langer actief gebleven op de boerderij, bij de koeien en in zijn vertrouwde
omgeving. Zijn ziekte maakte dit de laatste tijd onmogelijk. Het laatste jaar woonde hij daarom op de
Hartkamp in Raalte.

Gerrit had een groot hart voor de mensen om hem heen én in de breedste zin des woords. Dit ging
gepaard met diep begrepen, fijnzinnig en stil humoristisch inzicht.

Op zaterdag 3 oktober was, voorafgaande aan de begrafenis op Vredehof, de afscheidsdienst in de
Dorpskerk. Woord, beeld en muziek kleurden zijn afscheid en zo hebben we Gerrit toevertrouwd aan
God die trouw is en ons bewaart, in eeuwigheid.

Ds. Hanneke Diermanse

Aaltjen Hendrika Harmina Groot Bronsvoort- Stegink
*14 januari 1934 127 september 2020

Op 27 september overleed onverwacht Dika Groot Bronsvoort-Stegink op de leeftijd van 86 jaar. Na
haar huwelijk met Wim Groot Bronsvoort zijn ze ouders geworden van drie kinderen, Johan, Geja en
Hennie. Ze was een lieve moeder en later een betrokken oma. Dika was heel creatief, naaien,
tuinieren, bloemschikken, maar bovendien boerin. Ze was zeer betrokken bij de bedrijfsvoering, mee-
en vooruitdenken. In 1996 verhuisden ze naar dorp en Johan en Jenny namen de boerderij over. Maar
donkere periodes volgden toen haar man overleed en kleinzoon Martijn als baby. Dika heeft in haar
leven veel afscheid moet nemen van dierbare mensen, ook van Wim Markvoort, waar ze goede jaren
mee heeft gehad. Later vond ze in Wim Harmelink een fijne vriendschap, maar ook hij overleed.
Intussen werd haar leven overschaduwd door vergeetachtigheid en moest ze verhuizen, eerst naar
een aanleunwoning, later naar de verzorgafdeling in het Dijkhuis. En weer kwam verdriet op haar pad
toen haar dochter Hennie overleed aan ALS.

Ondanks alle zorgen bleef Dika een lieve, dankbare vrouw. Tijdens de afscheidsdienst klonken
prachtige gedichten en centraal stond de tekst uit | Corinthe 13 over de alles omvattende liefde naar
haar vertaald.

Wij wensen de kinderen Johan en Jenny, Geja en Gerrit, Gerald en Ingrid, klein-en achterkleinkinderen
sterkte toe en Gods nabijheid. Denk aan haar terug, vooral toen ze alles nog kon ... want Dika heeft
geleefd, gewerkt en liefgehad.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink
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IN MEMORIAM

Margaretha Cornelia de Vries - Boiten

Margreet werd op 15 november 1930 geboren en overleed op 30 september 2020 in de leeftijd van
bijna 90 jaar. Het was een bewogen, rijk leven.

Haar huwelijk met Jan Ale de Vries werd gezegend met 4 kinderen: Marjan, Marieke, Jaap en Marjolein;
6 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Wat heeft ze daarvan genoten!

Margreet was een gastvrije, hartelijke vrouw die in haar woning op de Bronsvoorderdijk voor iedereen
klaar stond. Ze vertelde graag en genoot van contact met anderen. Dat was goed voor te stellen, want
al op 67-jarige leeftijd werd zij weduwe. Haar geloof in een God, die voor haar uitging en haar de weg
wees in het leven gaf haar troost.

Zo beleefde ze het en zo gaf ze het door aan ons allen in haar afscheidsdienst. Het zijn woorden uit
Deuteronomium, uitgesproken door Mozes, die het volk Israél toen al de weg wees. Margreet had ze,
voor deze gelegenheid, op een briefje geschreven: ‘Waar je heen gaat — God gaat voor je uit’

Volg Hem na.

Prachtige woorden, die haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot steun kunnen zijn. Zo heeft ze
geleefd en zo is ze gegaan. We hebben haar op de begraafplaats van Bathmen aan deze nabije God
toevertrouwd.

Hanneke Overduin

) 4 'Omdur er liefde is bestaat er
' geen voorbij.
alle eeuwigheid ben jij .....

n Hermans —




Speelgoed voor Dorcas
een inkijkje in het werk van deze organisatie

Met veel enthousiasme is er in de kerken van Bathmen en Okkenbroek ingezameld voor de
zomerpakketten van Stichting Present. Als Diaconie hadden we er van te voren al rekening
mee gehouden, dat er meer speelgoed zou komen, dan we in de zomerpakketten konden

meegeven.

Afgelopen maand kon er dankzij jullie een auto vol donaties naar de Dorcas winkel aan de
Spoelerstraat 48 in Rijssen rijden. Hier is het mooie speelgoed ingezet voor de kinderen en
gezinnen, waar armoede voor problemen zorgt. Met dank vertellen wij in deze Baoken graag

wat meer over het werk van Dorcas.

Wij kennen Dorcas vanuit Okkenbroek van de
acties voor voedselinzameling die via Holten
werden georganiseerd. Jaarlijks gaan er vanuit
Dorcas nog steeds voedselpakketten naar landen
waar mensen te weinig inkomen hebben om
rond te komen, in Oost Europa, het Midden
Oosten en Afrika.

Tegelijkertijd is Dorcas een vrijwilligersorganisatie
die gericht is op blijvende verandering in het
leven van deze allerarmste en vaak eenzame
mensen. Dat mensen in contact met elkaar
komen en zich ook nuttig voelen, is één van hun
sterkste troeven.

Op hun website www.dorcas.nl staat veel
informatie en zijn ook filmpjes te zien van de
werkwijze en van de mensen die zij hebben
geholpen.

Zelf schrijven de mensen van Dorcas, dat zij
overtuigd zijn van de kracht van ieder mens. “We
zien een wereld vol unieke mensen, die leven
onder uiteenlopende omstandigheden.
Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten, dat
niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkhe-
den heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood
aan de man is. En redden we levens wanneer die
worden bedreigd.”

Het kunnen creéren van kansen in situaties die
kansloos lijken. Betere vooruitzichten geven in
tijden die uitzichtloos lijken. Mensen overeind
helpen als ze gevallen zijn. Perspectief bieden en
zien wie niet worden gezien. Het spreekt veel
mensen aan, om zo met anderen om te gaan en
je hier voor in te kunnen zetten.

Als Diaconie denken wij, dat we in deze periode
van Corona lockdown, nog meer voelen, hoe het
is, als het leven om je heen tot stilstand is

gekomen. Als je niet weet, wanneer een
crisissituatie eindigt. Als de vraag rijst, of je
inkomen nog wel zeker is. En als je met de lock-
down weinig mogelijkheden hebt om anderen te
spreken, te ontmoeten en je daardoor thuis
tegen de muren op loopt.

Voor ons allemaal blijft het hopelijk gemakkelijk
om onze sociale contacten weer op te pakken,
om ons weer gewenst en gezien te voelen. Onze
draai weer te vinden in de dorpen waar wij
wonen en actief zijn, als het virus onder controle
komt.

Maar mocht u het idee hebben, dat u solidair zou
willen zijn en zou kunnen zijn met de mensen
waar Dorcas zich voor inzet: Voor wie de
uitzichtloosheid groter is, langer duurt, dan wij
ons voor kunnen stellen. Neem dan vooral
contact met hen op, of vraag via de website hun
nieuwsbrief aan.

Door de diaconie hebt u hen dit jaar dankzij de
zomeractie in ieder geval echt gesteund.
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BEZINNING EN ONTMOETING

Thuis in de kerk

BREAKING NEWS. Nog net voor het sluiten van de persen werd bekend dat onze kerkelijke gemeente
vanaf dinsdag 27 oktober wekelijks een digitaal programma online gaat uitzenden.

De mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen ontbreekt in deze coronatijd, zeker in groter
groepsverband. Daarom is het plan ontstaan om naast het online uitzenden van de kerkdiensten op
zondag ook doordeweeks een online programma te gaan maken.

Een duo-presentatie ontvangt één of twee gasten uit de kerkelijke en/of dorpsgemeenschap,
waaronder een jongere of kind. Daarbij wordt de actualiteit gevolgd, een spelletje gespeeld, tips &
tricks gegeven en een meditatieve minuut verzorgd. Ook wordt er interactie gezocht met thuis en is
er de quizvraag van de week.

Drie keer per maand vindt de uitzending plaats vanuit de Dorpskerk in Bathmen en elke vierde
dinsdag vanuit de Dorpskerk in Okkenbroek. Het programma duurt van 19.00 tot 19.30 uur.

Live is de uitzending te volgen via Kerkdienstgemist.nl —> Bathmen. Daarna kan de uitzending
worden teruggekeken via de website van de kerk kerkbathmenokkenbroek.nl.

Bij het verschijnen van dit Baoken is zeer waarschijnlijk de eerste uitzending al geweest. In het
volgend Baoken stellen we ons graag nader voor.

Graag tot ziens bij Thuis in de kerk!

Namens de organisatie, Gert Wijnstok




Wie houdt wie in de wurggreep?

Hebt u ook weleens gedacht wanneer u de vele informatie, de boerenprotesten en discussie langs zag
komen via media ‘Hoe zit het nou precies? Wie moet je geloven: de boeren of de minister van Land-
bouw? Hoe moet het verder met de landbouw in Nederland? Krijgen de boeren een eerlijke prijs voor
hun producten?’ Kortom: wat gebeurt er tussen zaaien op het land en kopen in de supermarkt? Deze
vragen komen aan de orde op de thema-avond ‘Wie houdt wie in de wurggreep?’ De avond wordt
georganiseerd door de werkgroep ‘Landbouw en Kerken' Drie gasten zullen hun verhaal vertellen:
een biologische boer, een jonge boer en iemand die bekend is met de wereld van de supermarkt.
Hoe staan zij in deze discussie over ons voedsel.

U bent van harte welkom: boeren en burgers, producenten en consumenten. Wel graag aanmelden
i.v.m. de regels die gelden vanwege het COVID-19-virus. Vol is vol.

Aanmelden kan via Jan Koldewee: jwkoldewee@gmail.com

We hopen van harte dat u komt en uw gedachten ook wilt delen, dat wij elkaars verhalen verstaan en
zien welke stappen we zelf zouden kunnen zetten.

Datum en plaats: 18 november in de Ichtuskerk, Holterweg 106-108, Colmschate.
Deinloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

Werkgroep Landbouw en Kerken

Diensten en bezoek in Het Dijkhuis

Zoals in het vorige kerkblad al vermeld, maken we op zaterdag 7 en 21 november
weer een start met de Dijkhuisvieringen. Wel anders dan anders!

] Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, mogen alleen
bewoners van het Dijkhuis zelf hieraan deelnemen
Dus bewoners van de aanleunwoningen en uit het dorp zijn (helaas) nog niet welkom.
o Per keer mogen er 15 mensen komen
. We zitten op afstand van elkaar
° We zingen niet, maar luisteren naar muziek
. Wel drinken we na afloop koffie en thee samen ......

Het is goed om elkaar na zo'n lange tijd weer te ontmoeten en samen te zoeken naar woorden en
verhalen die ons hoop en kracht geven.

Voor de mensen die niet kunnen komen en graag een bezoekje willen (ook in de aanleunwoningen):
Ik kom graag! U mag mij altijd bellen om een afspraak te maken: 854652.

Dan kijken we wanneer het past. Dus, tot ziens!

Hartelijke groet, Hanneke Overduin

Ontmoeting in de Dorpskerk

Helaas is er nu geen ruimte voor
om elkaar te ontmoeten
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Oecumenische Vespers in Bathmen, een lange traditie

Al sinds 1973 worden in de Dorpskerk van Bathmen oecumenische vespers gebeden en gezongen op
zaterdagavonden in de wintermaanden. Tot op de dag van vandaag is deze traditie van ruim 45 jaar
voortgezet. De vespers zijn één van de acht vaste gebedsgetijden van " , : 1
de monniken, het avondgebed, het gebed bij zonsondergang. Het is

een moment van contemplatie en bezinning, van rust en aanbidding. Ze ' ! '
hebben een vaste structuur en gaan uit van de psalmen en lezingen van :

de zondag. &

Er is muzikale begeleiding op het kistorgel bij het zingen van liederen. 'h

Deze diensten worden voorbereid door leden van de protestantse kerk
in Bathmen en Okkenbroek, en de katholieke kerk in Lettele. Ze duren
ongeveer een half uur.

“De stilte, de rust, met kleine groep in het koor van die mooie Dorpskerk,

het maakt me blij en vredig, ik kom weer even helemaal tot mezelf' “Ik kan alle drukte van de week
van me afzetten en me weer openstellen voor anderen”. “Het is voor mij een goede voorbereiding op
de dienst van zondag”.

Dit is wat bezoekers er over zeggen.

Zaterdagavond, om 19:00 in de Dorpskerk van Bathmen op 10 en 24 oktober, 14 en 28 november en
12 december in 2020, en op 9 en 23 januari, 13 en 27 februari en 13 maart in 2021.




Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november a.s. is het eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de
dienst op deze zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en
een lege plaats in ons midden hebben achtergelaten.

Door het noemen van de namen van hen die ons zijn ontvallen, herinneren wij hen in het licht
van God. Dat licht van God herkennen wij in het licht van Pasen: de overwinning van het leven
over de dood door Jezus Christus.

Wij kijken die dag ook vooruit, naar de tijd die komen gaat. Vol verwachting. Dat is wat christenen in
alle eeuwen telkens aan elkaar hebben doorgegeven: de dood is het einde niet.

Tijdens de dienst (in de dorpskerk Bathmen) noemen wij de naam van de overleden gemeenteleden
en wij steken een kaars voor hen aan.
Want, ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden. In geloof en in herinnering.

Door de huidige omstandigheden kunnen
wij niemand uitnodigen om de viering bij te
wonen.

Wel is de dienst online - live te volgen via
kerkdienstgemist.nl (en natuurlijk ook op
een later tijdstip).

‘s Middags is er gelegenheid voor de
nabestaanden van de overledenen om de
gedachteniskaars op te halen. Er is dan ook
de mogelijkheid een kaarsje te ontsteken en
eventueel te spreken met de aanwezige
pastores.

Alle genodigden krijgen informatie over het
tijdstip.

Daarnaast is er voor iedereen de
mogelijkheid om in de kerk een kaarsje aan
te steken tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Er wordt rekening gehouden met de
coronamaatregelen , dus komen er veel
belangstellenden dan moet u mogelijk even
buiten wachten.
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De vieringen worden rechtstreeks uitgezonden en zijn ook later nog terug te zien via kerkdienstgemist.nl.

(7F kerkdienstgemist.«l

De vieringen zoals hier vermeld zijn allemaal "onder voorbehoud"

Bathmen 10.00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse
Okkenbroek 10.00 Eredienst ds. H. van Es (Deventer)
Bathmen 10.00 Eredienst ds. J. Mol (Gaanderen)
Okkenbroek 10.00  Eredienst ds. Gert Wijnstok
Dankdag, mmv de Wereldwijzer en voorbereidingsgroep

Bathmen 19.00  Vesper

Bathmen 10.00  Eredienst ds. Gert Wijnstok

Okkenbroek 10.00 Eredienst ds. J. Mol (Gaanderen)

Zondag 22 november 10e van de herfst Eeuwigheidszondag

Bathmen 10.00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse en mw. Hanneke Overduin

Noemen van de namen van overleden gemeenteleden

Zaterdag 28 november

Bathmen 19.00  Vesper

Bathmen 10.00  Eredienst pastor A. van Herwijnen (Deventer)
Okkenbroek 10.00  Eredienst ds. Hanneke Diermanse

Bathmen 10.00  Kinderkerk  ds. Gert Wijnstok

Okkenbroek 10.00  Eredienst ds. S. Roozeboom (Holten)

LEZINGEN
Zondag 1 november, 7e zondag van de herfst, 21e na Trinitatis
Spreuken 9:1-18 Matteus 25:1-13

Woensdag 4 november Dankdag

Deuteronomium 24:15-16 Mattetis 20:1-16

Zondag 8 november 8e zondag van de herfst 1e van de voleinding
Jesaja 48:17-21 Matteus 25:14-30

Zondag 15 november 9e zondag van de herfst 2e van de voleinding
Ezechiél 34:11-17 Mattelis 25:31-46

Zondag 22 november 10e zondag van de herfst ~ Eeuwigheidszondag
Daniél 12:1-4 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Zondag 29 november 1e zondag van de Advent

Jesaja 63:19b - 64:8  Marcus 13: 24-37

Zondag 6 december 2e zondag van Advent

Jesaja 40:1-11  Johannes 1: 19-28
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Redactieleden : Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Geéke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Eindredactie :

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

kopij inleveren vaoor

9 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Margreet Vierhouten, tel. 06 50948711

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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De muizen zijn al uren bezig achter het orgel. En niet

zo zachtjes ook. Hun gekibbel klinkt door de hele kerk.

Kik gaat een kijkje nemen en komt op de trap langs
Marius muis. Die zit stilletjes met papier en een
potlood voor zich. “Wat doe je, Marius?’ vraagt Kik.
‘lk herinner me’, zegt Marius. Verder niets. Daar komt
Martje muis aangerend: ‘Kik!’ roept ze, ‘Zeg tegen
Marius dat hij moet komen helpen! Wij ruimen het
huis van tante Mies op. En hij doet he-le-maal niets!
Tante had zéveel spullen!’ Kik besluit een handje te
helpen. Er moeten kasten worden uitgeruimd,
kleedjes geklopt en breiwol ingepakt. Het huisje moet
helemaal leeg voor de volgende bewoner. Want tante
Mies is er niet meer. Als alles klaar is, drinken

de muizen samen een glaasje fris.

Knutselen

Herinneringenbord

Heb je wel eens van een moodboard gehoord? Dat is een plakwerk van uitgeknipte dingen
en woorden en kleuren die jij mooi vindt. Die jou blij maken. Je kunt ook een moodboard maken
van herinneringen aan iemand die je lief vond en die er niet meer is. Begin november denken
we extra aan hen. Je kunt in je eentje een herinneringenbord maken, maar ook met elkaar.

Nodig: Zorg voor een groot stuk papier (bijvoorbeeld:
achterkant behang), stapel oude tijdschriften, scharen,
kleurstiften, plakstift. Werk op een ondergrond van
oude kranten.

Doen: In het midden van het blad plak je een portret van
die lieve persoon. Schrijf zijn of haar naam, verjaardag
en sterfdag er mooi bij. Dan gaat iedereen in de tijd-
schriften op zoek naar woorden, plaatjes, kleuren en
vormen die herinneren aan hem of haar. Knip uit en
zoek door. Daarna plak je de beste knipsels rondom
de foto. Recht of in stralen, allemaal door elkaar of
ieder een eigen vak. Het wordt altijd mooi, als je
gewoon doorgaat. Brand er op Allerzielen

(2 november) een lichtje bi! .

Uit de Bijbel @

Er is niets beter dan wijs zijn!
Door Je wijsheid zul Je voor qltild voortleven
in de herinnering van de mense -
die je achterlaat. \

(Vr) Naar Wiisheid 8,13)

iy gt
3

-

Martje moppert: ‘Marius, waarom hielp je niet mee?
7Ze was toch jouw tante? Weet je nog de truien die ze
voor je breide?’ Marius krabbelt op zijn papier. ‘En
haar snoepbakjes!’ roept een ander. ‘En hoe ze kon
vertellen!” Marius krabbelt. ‘En jij hebt niks gedaan!’
piept Martje. Jawél’, zegt Marius. ‘Ik zorg voor de
HERINNERING.” Dan legt hij zijn papier in de kring. Hij
heeft een mooie tekening gemaakt van tante Mies.
En daaromheen woorden, zoals “WANDELEN,
PUZZELEN, THEEMUTS, en ook ‘TRUIEN, SNOEP,
VERHALEN'. ‘Wie heeft nog meer herinneringen?’
vraagt Marius. Algauw zitten alle muizen eromheen.
Er komen steeds meer woorden op het papier.

En af en toe... een traantje.
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