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REDACTIE

Aan mij weer eens de eer om een voorwoord te schrijven
voor dit Baoken.

Al dagen loop ik te piekeren wat ik toch moet schrijven ...
het is zomer, het weer is goed maar afgelopen nacht lag
ik wakker en wist het: wat hebben we een prachtige
bijzondere maand achter de rug, hoeveel mensen heb ik
wel ontmoet die iets voor een ander willen betekenen?!

De “nieuwe” kerknoabers die samen de schouders
eronder zetten om het nieuw bezoeksysteem aan
80-plussers vorm te geven. Wil je ook graag meedoen en
wel een bezoekje afleggen? Laat het ons weten, bel
06-10362899

Mensen uit onze gemeente die kilometers tegen een
berg oplopen of fietsen voor het inzamelen van geld
voor onderzoek naar kanker. Super toch. Er staat een
mooi verslag in dit Baoken.

Families die Oekrainers opvangen om voor hen, ondanks
de narigheid in Oekraine, toch een beetje de zon te
laten schijnen in hun leven.

En ik kan nog meer opnoemen ...

Bij een kerkenraadsvergadering zie ik al die mensen die
samen druk zijn met het maken van nieuw beleid voor
de komende jaren. Verhitte discussies maar iedereen in
zijn waarde latend.

De volgende middag de vergadering van de taakgroep
pastoraat en hebben we het over hoe we alle neuzen in
onze dorpen dezelfde kant op krijgen als het gaat om
een overlijden van gemeenteleden. Wat verwachten we
van de familie en wat verwachten ze van ons, weet u
het? Wij verwachten in ieder geval een bericht.

Zie www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Eigenlijk moeten veel meer mensen dit mooie blad lezen.

Ken je iemand die nog geen abonnement heeft maar het
wel zou willen? Bel dan 06-10362899.

Allemaal een fijne zomer gewenst en veel leesplezier
voor nu.

Géke Veldwachter

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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Horizon van de
hoop

Vluchtig de koppen in de krant bekijkend las ik
kortgeleden dat we na de lockdown maar moeizaam van
de bank komen. Nu ben ik altijd wat allergisch voor dat
woordje ‘we’ waarmee de media ook mij voor ogen lijken
te hebben, terwijl ik mezelf helemaal niet herken in wat
dan over ‘ons’ wordt opgemerkt. Maar deze kop triggerde
mij. Niet omdat ik een bankzitter ben, maar wel speler in

Heroriéntatie

We zijn na de lockdown kennelijk lastig tot actie
te porren, schreef het krantenbericht: “Het
verenigingsleven verpietert, er wordt minder
gesport en theaters en musea zijn minder in
trek”. Daar heeft de kerk al de nodige ervaring in
opgedaan, dacht ik meteen een beetje sarcas-
tisch. De laatste decennia heeft zij vele van haar
godshuizen moeten sluiten en lijkt zij op veel
plekken zondags nog een paar handenvol
laatsten der Mohikanen te tellen. Volgen nu
theaters, musea en verenigingsleven dit spoor?

Kerkgang is een goede gewoonte, kreeg menig-
een als antwoord te horen op de vraag waarom je
zondags mee naar de kerk moest. En zo was het
blijkbaar ook met onze gang naar het theater,
begrijp ik uit het krantenartikel.

We deden dat uit routine, zegt gedragsweten-
schapper en filosoof Marco van Leeuwen.
Noodgedwongen kon dat tijdens de pandemie
niet en zijn mensen andere dingen gaan doen,
vaker in hun eentje of thuis. En “nu zijn we zoe-
kende naar een nieuw normaal om te ontdekken
wat we echt willen, wat ons gelukkig maakt” Van
Leeuwen noemt dit “heroriéntatie op de zin van
het bestaan”.

“Trek weg ..."

Dit afscheid van de routine en zoeken naar
heroriéntatie doet mij denken aan het oerverhaal
van de Bijbelse verteltraditie, dat in Genesis 12
begint met de oproep om weg te trekken.

De inmiddels overleden opperrabbijn van Groot-
Brittannié Jonathan Sacks schrijft daar rake

het veld van zingeving.

woorden over in zijn boek Genesis: Jood zijn
betekent willen luisteren naar de kalme, zachte
stem van de eeuwigheid, die ons aanspoort op
reis te gaan, in beweging te komen en vol te
houden, om zo Abrahams reis voort te zetten in
de richting van die onbekende bestemming aan
de verre horizon van de hoop' (76).

Zo bezien is het altijd goed als routine doorbro-
ken wordt. In plaats van de kringloop van steeds
hetzelfde, maakt frisse wind creatief en ontstaat
er beweging. In het spoor van aartsvaders en
aartsmoeders gaan oude mensen dan dromen
en zien jongeren visioenen, zegt de profeet Joél.

Wrang is het daarom wel als ‘onze’ heroriéntatie
slechts zittend op de bank zou plaatsvinden.
Maar zoals gezegd, ik geloof niet in dat veralge-
meniserende woordje ‘we’ In godshuizen, musea
en theaters ben ik gelukkig lang nog niet de
enige. Mogelijk zouden we wel harder kunnen
roepen hoe “super gaaf” het daar is als je eens
wat anders wil. Geen speler tijdens sport, die op
de bank wil zitten toch?!

Ds. Gert Wijnstok




KERKENRAAD

Vakantie vieren of actie voeren?

De zomervakantie is in aantocht. Normaal gesproken een periode om weer tot
rust te komen, de dagelijkse beslommeringen te laten voor wat ze zijn. Om
nieuwe energie te tanken en andere dingen te doen. Maar voor velen is dat de
komende periode niet zo vanzelfsprekend. Zorgen vanwege de oorlog in je
eigen land en de veiligheid van geliefden, zorgen over de toekomst van je
bedrijf, zorgen over je eigen gezondheid of die van naasten. Dat kun je niet
zomaar naast je neerleggen en dan is het ook niet zomaar vakantie!

QOok in onze plattelandsgemeente Bathmen-Okkenbroek voelen we de impact
van alle plannen en opgaven die op de landbouw en het platteland afkomen aan
den lijve. Voor veel boeren betekent dat onzekerheid over hoe de toekomst van
hun bedrijf er uit zal zien. En ook al snap je dat er in de landbouw dingen anders moeten, dan nog is
het zeer ingrijpend als het je eigen bedrijf (en daarmee vaak ook je familiegeschiedenis) en je
toekomst raakt. Geen wonder dat er dan weer actie gevoerd wordt om deze zorgen te uiten.

In het vorige kerkblad schreef ik dat ‘Pinksteren ons uitdaagt om telkens weer het vuur te laten
oplaaien, in actie te komen en steeds weer iets te laten zien van het andere beeld van de Heilige
Geest: de vredesduif’ Actievoeren wordt dan meer dan opkomen voor eigen belangen. Het wordt
dan een samen zoeken naar nieuw perspectief. En elkaar vasthouden en steunen bij die vaak lastige
zoektocht. Ik hoop dat we deze vorm van actievoeren kunnen laten zien als kerkelijke gemeente
Bathmen-Okkenbroek. Betrokken bij degenen die het aangaat, met elkaar op zoek naar nieuwe
kansen en mogelijkheden en bewust van de verantwoordelijkheid om samen goed voor elkaar en
deze aarde te zorgen.

De vakantietijd is ook een tijd van bezinning: wat kan ik, wat kan jij, kunt u bijdragen om samen zo
‘heilige actie’ te voeren. Het zou mooi zijn als we daar na de zomer met elkaar verder over zouden
kunnen nadenken. Ik wens u allen graag een heel goede zomer toe.

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN KERKELIJK WERKER




Kerk en pastorie Okkenbroek

KERKENRAAD

Zoals in het vorige kerkblad al gemeld is, zijn we binnen de
kerkenraad gestart met het gesprek over het rapport van de
verkenningscommissie Kerk en Pastorie Okkenbroek. In een
eerste bijeenkomst eind mei hebben we in kleine groepen
met elkaar eerste beelden gedeeld die het rapport oproept.
In de kerkenraad van 13 juni jongstleden is het gesprek
verder gevoerd en hebben we een eerste doorkijk gemaakt
welke van de verschillende opties die de verkenningscom-
missie heeft aangereikt voor een verder vervolgonderzoek in
aanmerking komen.

Uit de verkenning van de commissie is gebleken hoe belang-
rijk het kerkgebouw voor Okkenbroek is. Duidelijk wordt uit
de eerste gesprekken dat we voor een uiteindelijk besluit met
veel aspecten rekening willen en moeten houden. Al pratend
komen er daarmee ook nieuwe inzichten en nieuwe opties
op tafel. Belang van een “vierplek” in beide dorpen van onze
gemeente, personele invulling via vrijwilligers bij de verschil-
lende opties en natuurlijk ook kosten spelen daarbij mee.

En dan spelen ook nog de keuzes in het beleidsplan voor
komende jaren een rol.

Kortom, dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Daarom
hebben we besloten na de zomer hier verder met elkaar over
door te praten. Daarvoor zal voorwerk gedaan worden om er
voor te zorgen dat onze beelden en ideeén stapsgewijs tot
een voorstel leiden dat we met u op een gemeenteavond
kunnen bespreken. Het betekent ook dat we de tijd zullen
nemen die nodig is om tot een goed onderbouwd besluit te
komen.

Beleidsplan

Onze PG als fusie gemeente is pas een paar jaar
een feit met hierin 2 coronajaren. Daarom is er
vooral tijd nodig om dit nieuwe verband verder

te laten groeien. Een beleidsplan
is hiervoor nodig en over een
eerste aanzet is op de laatste
kerkenraad gesproken. Daaraan
zijn vooraf een aantal vragen in
de verschillende taakgroepen en
colleges aan de orde geweest.
Uit die reacties is een eerste
doorkijk ontstaan. De volgende
elementen zijn daarbij genoemd.

Voor onze Protestantse (plattelands)gemeente
Bathmen Okkenbroek zou één van de
speerpunten voor de komende jaren moeten zijn
hoe we volop aanwezig kunnen zijn in onze

dorpen en daar van betekenis kunnen zijn. Ofwel

hoe we relevant kunnen zijn.

Een tweede punt dat naar voren kwam was de

organisatie van alle werkzaamheden in onze
kerkelijke gemeente. Hoe

| kunnen we dat de komende

; jaren blijven voortzetten en
Qp”yw st ¥ | welke keuzes zijn daarbij nodig.
Csf% qe* Als derde onderwerp werd in alle
w\r“"‘ < A reacties gewezen op de wens
u\&f' £ aan een bredere oecumene in
f])&d‘ .y onze dorpen invulling te geven.
$ Ook daarover zouden we als kerk

verder moeten nadenken.
Ook aan dit beleidsplan werken we de komende
maanden door. En het zal op een
gemeenteavond in het najaar zeker ook verder
aan de orde komen.



PASTORESTEAM

Intergenerationeel (2)

Vorige maand schreef ik dat ik deze zomer de cursus ‘Intergenerationele geloofsvorming en
kerk-zijn’ volg. Toen zoomde ik in op de vier woorden generaties, inter, geloven en vormgeving.
Nu vertel ik van een intergenerationele ervaring tijdens het beklimmen van de Alpe D'Huez.

En ik heb een intergenerationeel plannetje bij het nieuwe jaarthema ‘Aan tafel!’

Alpe D’Huez en kerk
We hadden in onze groep afgesproken, dat iedereen in eigen tempo naar boven zou wandelen of
fietsen. Het leek mij wel wat om dat — intergenerationeel @) - met onze dochters Hanna en Silke te
doen. Bij de eerste klim omhoog voelde ik al waar voor gewaarschuwd was: de eerste twee bochten
zijn behoorlijk stijl, daar kun je op stuk gaan. Even schoot door mij heen de dames maar te laten gaan,
maar al snel merkte ik dat het lekker ging en hoe Hanna en Silke
als twee hazen voor mij waren.

Toeschouwers langs de kant hadden ook ons in de picture:
“Kom op Hanna, Silke en eh Gert!” lemand zei daarbij vertederd:
“Vroeger nam jij als vader je dochters bij de hand, nu lopen zij
jou voor!”

Dat ging zo goed dat we binnen drie uur van de voet van de
berg de finish op de top bereikt hadden. Néé, het mocht geen
competitie zijn en we zijn onderweg ook geen moment met het
idee van een wedstrijd bezig geweest. En toch glim ik nog
steeds een beetje van trots over die snelle tijd die ik zonder
mijn twee hazen niet had bereikt.

Ik vind dit een mooie intergenerationele ervaring: merken hoe
leuk het is als ouder om je op te trekken aan je kinderen. En, het
is in dit artikeltje misschien een hele grote stap, in de kerk is dat
al even leuk. En belangrijk ook, want het helpt de kerk bij de tijd
te blijven in plaats van te versloffen.

Aan tafel

Altijd weer prangende vraag is dan: hoe doe je dat? Ik heb de
indruk dat de doelgroepgerichte benadering — speciale
activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen — wat achterhaald is ten
gunste van activiteiten voor alle leeftijden. Want in dat gezamenlijke kun je veel meer de vreugde van
samen ervaren.

Om daar zelf - letterlijk @) - van te proeven ga ik mezelf het komende seizoen twee keer per maand
aan tafel uitnodigen op een erf, waar twee of zelfs drie generaties samenwonen. En daar zijn er
genoeg van in Bathmen-Okkenbroek. Het lijkt me heel boeiend om, met een hele familie om de tafel,
te merken wat misschien wel typische familiegebruiken zijn en wat intergeneraliteit op het familie-erf
betekent.

0O ja, ik lust bijna alles ©).

ds. Gert Wijnstok




PASTORESTEAM

Zingen is dubbel bidden

Zo nu en dan ga ik op zondagmorgen voor in een
andere gemeente. Zo was ik medio juni te gast in
buurgemeente Diepenveen. Bij het doorgeven
van de liturgie kreeg ik een enthousiast mailtje
terug van de organist: ‘lk las zojuist de
introductie van uzelf op de website van de PKN
Bathmen Okkenbroek. Met name de laatste twee
zinnen spraken mij zeer aan! En het feit dat u in
de cantorij zingt, dat ook!’

Nieuwsgierig geworden naar deze laatste twee
zinnen las ik op de website wat ik geschreven
had: ‘In contacten met mensen, liederen en
natuur ervaar ik God in mijn leven. Vanuit deze
ervaring wil ik pastor zijn en in het alledaagse
leven zoeken naar sporen van God!

Daar stond mijn introductie en ik herkende
mijzelf meteen. In honderd woorden precies had
ik mijn pastor-zijn omschreven en hier stond de
kern.

Liederen klinken op zondagmorgen bij de
vieringen en ook donderdagavond met Ingeborg
bij de cantorij. Al ruim dertig jaar ben ik lid van
een cantorij bedenk ik mij. Als jonge theologie-
student in Kampen sloot ik mij meteen aan bij het
studentenkoor en maakte ik kennis met een
breed repertoire aan kerkliederen.

Wat genoot ik daar toen al van. Woorden en
melodieén die jouw ziel raken.

Boven jezelf uitzingen en als het ware gedragen
worden door woord en melodie.

Door te zingen zing je je als het ware het geloof
te binnen.
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Van kerkvader Augustinus (354-430) is de
uitspraak: ‘Zingen is dubbel bidden'.

Je lichaam en je ziel doen eraan mee. Door het
zingen heb je contact met God en met elkaar.
Zingen is de meest natuurlijke en eenvoudige
manier om er helemaal te zijn met al jouw
ervaringen, gevoelens en verlangens.

Onlangs in het Dijkhuis trof het mij weer. Een
oude dame zong met haar ogen dicht uit haar
hoofd de liederen mee. De Engelsen zeggen dan:
‘by heart’

Liederen die bekend zijn en vertrouwd en een
plekje hebben gekregen in de ziel.

Waar woorden en taal verdwenen zijn blijft de
kracht van zingen en muziek.

Welk lied zal ik later, oud en grijs geworden, ‘by
heart’ zingen? Een lied uit Taizé of toch iets van
Huub Oosterhuis? Wie zal het zeggen. Ik
denk/hoop dat het er velen zullen zijn.
Onderstaand lied hoort daar zeker bij:

Tekst: Henriétte Roland Holst - Muziek: Henriétte
Harinck/Huub Qosterhuis

Ds. Hanneke Diermanse
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PASTORESTEAM
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Kunst in de kerk is gelukkig ook bij ons al een
jarenlange traditie.

Gelukkig, schrijf ik, want het zorgt ervoor dat beelden
uit het dagelijks leven, vaak gelinkt aan een
zingevingsonderwerp, visueel bij mensen binnenkomen. Op deze manier doet het een ander beroep
op ons gevoel en op ons verstand dan via de gebruikelijke auditieve (gehoor-) kanalen.

We kijken en leggen andere verbanden. Misschien herkennen we ons erin of misschien ook helemaal
niet. Alles mag!

In ieder geval staan we er vaak wat langer bij stil en denken er dan het onze van. En dikwijls nodigt
het uit tot gesprek met de maker of met

mede-bekijkers en zo is er onwillekeurig sprake van verbinding (religie)!

Religie en kunst horen als vanouds op een
natuurlijke manier bij elkaar.

Want (Bijbel-)verhalen spreken net als kunst
de taal van de verbeelding.

Ze nemen je mee naar de tijd van weleer,
maar door haar kracht en sterkte nemen ze je
eigenlijk mee naar alle tijden en plaatsen.
Haar verhalen, haar proza en poézie blijven
boeien!

Het raakt, net als kunst, aan een werkelijkheid
die je niet op het eerste gezicht ziet. Je moet
er langer naar kijken ...

Je hebt verbeelding nodig om God te zien. Je
hebt ook verbeelding nodig om de ander
echt te zien. Om je te laten raken door de
ander.

Dat laatste was het oogmerk van Jezus. Hij
probeerde die ander in zijn diepste wezen ‘te
zien.

Verbeelding hebben we als mens dus
broodnodig. Je zou zelfs kunnen zeggen dat
er zonder verbeelding geen taal, geen geloof,
geen liefde en geen leven is. Daarom is het
goed dat er zoveel verschillende vormen van
kunst zijn, ook in onze kerken. Denk naast alle
afbeeldingen in onze huidige diensten alleen
ook al aan de wekelijkse bloemschikkingen
en aan alle muziek die klinkt! Wat een
schoonheid komt ons zo steeds weer
tegemoet ...




PASTORESTEAM

In het weekend van 11 en 12 juni j.l. stond de culturele
fietstocht ‘Kunst van Hier tot Ginder' in onze dorpen weer
centraal. Ditmaal was het thema: immaterieel erfgoed >
van taal tot recepten, van ambachten tot tradities en
rituelen. Het startpunt was bij het kerkje van Okkenbroek.
Hier werd door de jonge kunstenaar Wessel Verrijt in
sculpturen en in filmbeelden weergegeven hoe rituelen
van alle tijden zijn.

Amalgaan noemde hij zijn kunst, gemaakt van waardeloos
materiaal en metalen. Een ecosysteem dat zich steeds weer
vernieuwt, net als rituelen zich steeds weer vernieuwen.
Veel mensen kwamen naar al deze kunst kijken, raakten in
gesprek en genoten ieder op hun eigen wijze.

Kunst in de kerk en daar buiten nodigt dus uit tot ontmoeting. Vaak ook met mensen die je niet kent
en dat maakt het boeiend en uitdagend.

Zo hoort het, in mijn beleving, bij het wezen van een Open Kerk of anders gezegd: bij het wezen van
een Dorpskerk.

Zo hoort het dus ook helemaal bij het wezen van onze kerken in Bathmen én Okkenbroek. Dat we
daar met elkaar op een vernieuwende wijze steeds weer vorm aan weten te geven, daar mogen we
trots op zijn!!

€en mooie zomer met prachtige ontmoetingen wens i u toe,

Hartelijke groet,
Hanneke Overduin

Hieronder: Foto's van de fietstocht ‘Kunst van Hier tot Ginder! Foto's Wil Mandersloot




KERKRENTMEESTERS

‘Onze’ toren in de steigers

‘Onze’ toren van de kerk in Bathmen is toe aan onderhoud. Daar wordt nog deze zomer
een start mee gemaakt en neemt ca. twee maanden in beslag.

Het woordje ‘onze’ staat niet zomaar tussen leestekens. De toren is namelijk helemaal niet
van onszelf als kerkgemeenschap.

Het gehele kerkplein is eigendom van de PG Bathmen-Okkenbroek inclusief het kerkgebouw
en de pastorie. Maar de toren niet. Die is tijdens de tijd van Napoleon ingelijfd door de Staat
(burgerlijke gemeente). Die situatie is nooit teruggedraaid.

Gelukkig zijn onze contacten met de toenmalige gemeente Bathmen en nu de gemeente
Deventer altijd prima geweest.
Dat heeft erin 1975 bij de grote
restauratie toe geleid dat de
ingang onder de toren weer kon
worden hersteld tot hoofdingang.
Tot die tijd zat de deur op slot en
waren de ingangen opzij via de
consistorie en de ‘leerkamer?.

De gemeente Deventer is al een
poosje bezig met de organisatie
van een grote onderhoudsbeurt.
Daarvoor gaat de toren een tijdje
helemaal in de steigers. Er moet
veel gebeuren zoals herstel van
oude voegen, vergulden en
schooperen van kruis en haan,
timmerwerk galmborden en
trekbalken, aangieten balkkoppen
en schilderwerk klokkentoren.
Onze plaatselijke aannemer
Hillebrand gaat het timmerwerk
verzorgen en is daarnaast ook de
hoofdaannemer.

Het hele karwei gaat twee
maanden duren en start eind
augustus.

Wim Scholthof
Kerkrentmeester
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Deze foto's zijn gemaakt in het museum
de Fundatie in Zwolle, geschilderd door
Rob Scholten.

De schilderijen zijn menshoog!

(2m bij 2 m of nog groter ...)
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Foto's: Wil Mandersloot



ZOMEREXPOSITIE

De commissie “open kerk” heeft de mensen, die vorig jaar in de zomer in de kerk geéxposeerd
hebben, opnieuw benaderd. Bijna iedereen was bereid om opnieuw mee te werken.

Enthousiast heeft iedereen de eigen collectie weer eens onder de loep genomen.

De schilderijen die tentoongesteld worden zijn al uitgezocht. Het resultaat is opnieuw een zeer
gevarieerde tentoonstelling. Van potloodtekeningen, aquarellen tot olieverfschilderijen.

Qok de thema's zijn zeer gevarieerd. Landschappen (rondom Bathmen en verder weg), dieren en
portretten. Kortom ook dit jaar een verrassende tentoonstelling. Een bezoekje waard!

Vanaf zaterdag 16 juli t/m eind augustus is de tentoonstelling
elke zaterdag van 10.30 - 15.00 uur geopend.

U komt toch zeker ook kijken?




TERUGBLIK WEEK ALPE D'HUZES

Terugblik op week Alpe d’Huzes

Verhalen over een week Alpe d'Huzes zijn al uitgebreid verteld.

Op de volgende pagina’s een overzicht in beelden van deze week. Natuurlijk Ir\l d’Huz
kan dit niet meer zijn dan een selectie. De beelden zijn aangevuld met e
uitspraken van de deelnemers aan deze week, hier en daar met wat vrijheid

vertaald in korte statements. |




TERUGBLIK WEEK ALPE D'HUZES
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kinderen. Haar manis in 2018 aan kanker
overleden. Ze kwamen hem gedenken en eren.

| ..aanmoedigingen, steun en
cadeau's van onze supporters ...

14



TERUGBLIK WEEK ALPE D'HUZES

.. alles strak en goed
geregeld ...

" |

.. heel veel vrijwilligers, .
ook veel jonge mensen.. |




TERUGBLIK WEEK ALPE D'HUZES

... het enthousiasme van mdereen, ende
prestaties ...

Ik ben er trots op de top gehaald te
hebben, ik denk dat Jan en Renate (beiden
* overleden aan kanker) trots op me zijnl

¥ .. 5000 mensen als één grote
groep een lezonder'e sfeer...

" Het was alsof ik gedragen werd ... zo'n
| bijzondere ervaring
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TERUGBLIK WEEK ALPE D'HUZES

... alle gedenkkaarsen
langs de weg ...

R

.| Al die mensen met het zelfde doel en de
mensen langs de kant, dat geeft vleugels.

“Dichter bij de hem
ik niet”

"Papaik mis je"
op een shirt
van een klein
| meisje met
haar moeder.

" PRI .. positieve energie, in ons team

S SRl

]

£ -~ NEIFR 1,

Voeten van Jezus op één van de ramen van de
kerk, lopend over het water. Denkend aan al die
voeten die de berg hebben beklommen, lopend
en fietsend. Over VEERKRACHT gesproken.
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Hendrik Johan Rietman
*23 januari 1942 1 3 juni 2022

Op vrijdag 3 juni overleed Henk Rietman. Precies 61 jaar nadat op 3 juni 1961 zijn relatie met Diny
Rensen na een dansavond bij Het Bonte Paard begon. Henk en Diny hebben bijna hun hele
huwelijksleven aan de Looweg 38 in Bathmen gewoond.

Ze kregen drie kinderen: Erika, Edwin en Werner en acht kleinkinderen. Henk was trots op zijn
kinderen en kleinkinderen en gek met hen allemaal. Henk begon zijn werkzame leven bij de
melkfabriek in Bathmen maar werd later vrachtwagenchauffeur, eerst in het veetransport en later bij
Primagaz en dat vond hij een mooie baan. Daarnaast was Henk ober; begonnen bij Boode en ruim
veertig jaar bij Het Bonte Paard. In de vakantie ging het gezin jaren naar Zoutelande in Zeeland.

In februari van dit jaar kreeg Henk een herseninfarct, kort na zijn 80ste verjaardag. Diny, de kinderen
en kleinkinderen moesten afscheid van Henk nemen en omringd door hen is hij rustig overleden.
Tijdens de crematieplechtigheid hebben de kleinkinderen een kaars aangestoken als symbool van het
doorgeven van leven en liefde. We hebben zijn levensverhaal verteld, foto's gezien, passende muziek
gehoord en persoonlijke herinneringen gedeeld; namens de kinderen door Edwin en Femke en
Marina. Met de woorden van Henk: “Het is goed zo" en met alle mooie herinneringen en met
dankbaarheid voor alle mooie momenten hebben we Henk een laatste groet gebracht. Henk is in
liefde losgelaten.

Ans Steunenberg




KERKENRAAD

Herbevestiging van Tineke Dragt

Tijdens de dienst krijgt Tineke een roos.
Het is een symbool van vriendschap,
maar ook van geheimhouding.

Koffie drinken na de |-
dienst is een mooi
moment om elkaar te
ontmeoetern.

20
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BIETJESSALADE MET
GEITENKAAS
Voor 8 personen

Ter inspiratie -

Ingrediénten

« 1 kg ongeschilde bietjes
(of voorverpakte gekookte
biologische bietjes)

Voor de dressing:

- 6 el olie

« 6 el balsamicoazijn

- 2 el vloeibare honing

« 4 theelepels tijmblaadjes

« 150 g verse geitenkaas,
verkruimeld

=4 el geroosterde zonnebloem-
pitten of anijszaden

- peper en zout naar smaak

Kook de bietjes in de schil beet-
gaar, laat ze afkoelen. Verwijder
de schil en snijd in dunne plak-
ken of blokjes.

Meng olie, azijn, honing, tijm,
peper en zout met elkaar. Giet
de dressing over de bietjes en
laat minimaal 1 uur intrekken.
Schep af en toe om. Strooi voor
het opdienen verkruimelde
geitenkaas en geroosterde
pitten of zaden over de salade
en eventueel wat bieslook of
peterselie.

Bron: naar een recept van
Beatrijs Corveleijn in: Clara’s
Bron, recepten voor eenvoudig
leven en (h)eetlijk koken, Berne
Media, 2017

GEZONDE
BIETJESSALADE

erse rode bietjes of kroten uit de tuin zijn heerlijk
en ze zijn er weer volop in de zomertijd. Er zijn
ronde, halfronde en halflange soorten. Al deze
varianten zijn te gebruiken voor deze salade. Ook
kunt u vers bietenblad toevoegen.
Allerlei soorten snijbiet met grote eetbare bladeren zijn
de voorlopers in de natuur van de rode biet met verdikte
‘wortels! Abraham Munting schreef al in 1696:'De wortels
deezer roode Beet zijn goed en aangenaam voor de maag,
blaas, nieren, long en borst- Gezond dus!

Rode bietjes in de soep zijn geliefd in Oost-Europa. Ook in
Polen, het gastvrije land voor de vele duizenden Oekrainers
die daar werden ontvangen, op de vlucht voor geweld.

Ik koos voor een recept van claris Beatrijs Corveleijn, omdat
de zusters clarissen op 11 augustus de sterfdag van Clara
van Assisi gedenken. Clara was de eerste vrouw die in het
spoor ging van Franciscus van Assisi, en zo de voetstappen
van Jezus volgde. &

Tekst en foto’: Tini Brugge




Overzicht collectes over de maanden Maart - April - Mei

6 Maart
13 Maart
20 Maart
27 Maart
3 April
10 April
17 April
24 April
1 Mei

8 Mei

15 Mei

22 Mei

22

Kerk en Diaconie
Ned. Rode Kruis
Kerk en Diaconie
Bloemen voor zieken
Kerk en Diaconie

K.LA. Straatkinderen Indonesie

Kerk en Diaconie
Amnesty International
Kerk en Diaconie
ZW.0. Project Moldavié
Kerk en Diaconie
Sponsorkinderen

Kerk en Diaconie

K.LLA. Jongeren in Libanon
Kerk en Diaconie
Hospice de Winde

Kerk en Diaconie
Voedselbank

Kerk en Diaconie

Ned. Rode Kruis

Kerk en Diaconie
Albert Schweitzerfonds
Kerk en Diaconie

Alpe D'Huzes

€120,00
€229,00
€ 51,80
€107,50
€114,05
€153,00
€ 4445
€ 80,90
€11995
€ 565,40
€106,95
€ 84,25
€ 84,10
€24295
€ 6835
€115,00
€ 70,40
€134,00
€ 3270
€108,40
€ 83,05
€133,20
€ 96,85
€520,10




.

Onze aktie van de ZWO gaat over Moldavié, een land
waar veel ouderen slechts een klein pensioen
hebben waar ze onmogelijk van kunnen rondkomen.

vluchtelingensituatie (meer dan 100.000 personen, in - :-‘p-
. f

verhouding zou Nederland meer dan 700.000
personen moeten opnemen), weinig ruimte voor

De overheid heeft, mede door de huidige

ondersteuning.

Familie is er niet of probeert te overleven in het
buitenland. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed,
zijn medicijnen onbetaalbaar en kunnen ze hun gas-
en lichtrekening niet betalen, waardoor ze 's winters

in de vrieskou zitten.
Velen vereenzamen.

WLy ‘*“ i

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten.
Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te
helpen. Zij hebben daar steun bij nodig, want de kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat

Wie weet waar mijn roodgekleurde

vest/jas is, die ik aan had en heb
neergelegd op de tafel na het
oplezen van "mijn mooie jas" van
Dolly Parton tijdens de 7 werken
der barmhartigheid, 20 maart.

Henny Reilink Temmink
06 - 23 592 444

Moldavié decennialang geen diaconaal werk kunnen
doen en moesten hun structuren weer opbouwen.
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke
gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint
jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen
en bieden zij nu hulp.

Met bijvoorbeeld 20 euro kan een oudere een
hulppakket krijgen terwijl voor 60 euro een jongere kan
deelnemen aan een summerschool.

Dus elk bedrag helpt.
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ANOUK VAN LUIK IN GESPREK MET...

RGhiN
SEEGRUIS
EnlEnan
MGChIEISER

Vier jaar geleden zijn we gestart als tweekoppige
directie op de drie openbare basisscholen in
Bathmen. Dat was veel meer dan van drie
directiefuncties twee maken, het was de start
van samenwerking in velerlei opzicht, binnen en
buiten de scholen. Onder het motto ‘It takes a
village to raise a child’ hebben we pizzasessies
georganiseerd voor ouders, leerkrachten en
belangstellenden uit de dorpsgemeenschap.
Die hebben heel veel opgeleverd. Leren in de
wereld om je heen, wij noemen het buiten-
onderwijs, krijgt met partners in het dorp steeds
meer gestalte. Zo lopen leerlingen met een
praktische drijfveer nu stage bij het Dijkhuis, Bij
Tjoonk en op boerderijen.

En krijgt de Canon van Bathmen in het onderwijs
de aandacht die hij verdient. Elke klas wijdt twee
weken per schooljaar aan een cultuurhistorisch
onderwerp dat met hulp van betrokken
vrijwilligers uit het dorp levend wordt
gehouden. En leren leerkrachten, en wij ook, van
en met elkaar. Het is een vliegwiel gebleken, wij

24

vinden het heel inspirerend om op deze manier
samen te werken.

Het werkt ook door in de wijze waarin we ons tot
anderen verhouden, we zijn opener en dat is
wederkerig, onze contacten zijn wezenlijk
veranderd. Een simpel voorbeeld: voorheen ging
het met de kerk vooral over irritaties, bijvoor-
beeld over kinderen die op het grasveld van de
Dorpskerk speelden. Nu hoort een bezoek aan
de klokkentaren bij het Canononderwijs aan
groep 6. We lenen statafels van Café Braakhekke,
het Cultuurhuus benut het schoolplein van de
Dorpsschool bij een evenement.

We zijn nu meer dan goede buren voor elkaar
en dat is fijn.

De coronatijd heeft de driehoek ouder-school-
kind verzwakt. Gezinnen en leerkrachten
stonden onder druk, kinderen zagen elkaar
weinig, de verbindingen werden dunner. We
wisten het al maar het is hierdoor nog eens
onderstreept: we hebben elkaar nodig.



De Looschool, de Rythmeen en de Dorpsschool
hebben van oudsher hun eigen signatuur en
dat zal ook zo blijven.

De Looschool heeft twee groepen; kinderen
van verschillende leeftijden helpen elkaar en
leren samen. Ze vormen een gemeenschap in
het klein en dat voel je in de sfeer, die is veilig
en zorgzaam.

De Rythmeen zet het schoolplein in voor
bewegend leren, moestuinieren, beheer en
beleven van de natuur. In 2018 heeft de school
een ontwerpwedstrijd voor het groenste
schoolplein gewonnen; met het prijzengeld is
het ontwerp gerealiseerd met een groene hut
en wadi's die het afgekoppelde regenwater
opvangen.

De Dorpsschool legt het accent op digitali-
sering en wil ontwikkelen richting het werken
volgens leerlijnen.

Elke school heeft een eigen peuteropvang en
de gezamenlijke buitenschoolse opvang is
gesitueerd bij het groenste schoolplein van
Overijssel (de Rythmeen).

Humanistische vorming oftewel levensbe-
schouwelijk onderwijs heeft sinds jaar en dag
een plek in het curriculum van openbare
scholen, maar de invulling is nog wel eens
willekeurig. Wij hebben nu een duidelijk
programma voor groep 5 tot en met 8.

Groep 8 besteedt aandacht aan de theorie van
een aantal geloofsstromingen en bezoekt de
bijpbehorende gebedshuizen. In de andere
groepen komen verschillende gebedsboeken
aan bod en filosofische onderwerpen. Dankzij
een goede gastdocent en het uitgangspunt
dat de vaste leerkracht anders dan voorheen
bij deze les blijft, kan dit beter worden
ingebed in het onderwijs. We werken de
laatste jaren echt aan betekenisvol onderwijs
waarin vakken met elkaar worden verbonden.
Dat vraagt soms creativiteit, maar het brengt
ook veel én het creéert ruimte.

Scholen moeten van alles, anderen willen ook
nog eens van alles van ons, we kunnen onmo-

gelijk op elk verzoek ingaan. Daarom zijn
heldere doelen belangrijk; ze helpen bij het
prioriteren en keuzes maken, elke dag weer.

Je wilt voor ieder kind het beste onderwijs.
We zien al langer in dat het leerstofjaarklassen-
systeem - waarin welomschreven leerstof in
een bepaald leerjaar moet worden behandeld
- niet alle leerlingen even goed ondersteunt.
Door beter aan te sluiten bij de kracht van
leerlingen — qua onderwerp, diepgang en
aanpak — komen leerlingen veel meer tot hun
recht. Er zijn al veel stappen gezet in het
leveren van maatwerk; de praktijkstages zijn
een voorbeeld, ook hebben we een leerkracht
voor begaafde leerlingen, en allemaal blijven
ze onderdeel van de groep. Toch zijn er ook
nog veel stappen te gaan. Dat vraagt veel van
de organisatie, het is aan ons om dat te
faciliteren.

Het openbaar onderwijs in de gemeente
Deventer valt onder de stichting Zinder.

Om het lerarentekort voor te zijn hebben wij
een traineeship voor beginnende leraren
opgezet. We willen verleiden, verrassen en
verbinden, en dat werkt goed. Veel leraren
blijven graag in het Deventer openbaar
onderwijs werken, hoe mooi is dat!
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Groen Geloven

BESPRINGEN

Tuinieren metde natuur-mee

De aarde teruggeven aan haarzelf, wil woon-
werkgemeenschap De Huijberg in Zuidwest-
Brabant."De aarde is onze basis en levensnood-
zakelijk. Als we doorleven zoals we nu doen, is er
binnenkort weinig meer van over’, vertelt Marjan
Bosch.“Maar hetis nog niet te laat, denk ik. Hier
proberen wij een stukje wal te zijn dat het schip
van verknoeien wil keren. In onze tuin bouwen
we die wal op met groenten, fruit, kruiden en
bloemen. Bezield en met liefde voor de aarde’

Keurig aangeharkte zwarte akkers heeft de tuin
niet.”De bodem bedekt houden is belangrijk’,
legt Marjan uit.“"Anders ontsnapt de CO2, de
voedingstoffen spoelen weg en het bodemleven
raakt verstoord. In de lente ontbloten we de aar-
de een beetje om te kunnen opwarmen. Zodra
de gewassen opkomen, bedekken we haar weer.
Afhankelijk van het gewas met compost, blad of
gemaaid gras — organisch materiaal dat verteert
en dan een voedingslaag vormt. De onkruidgroei
wordt er ook door onderdrukt en dat scheelt
wieden. Het gaat er niet om wat we mooi vinden,
maar om wat het beste is voor de aarde”

Aan de tuin liggen de principes van permacul-
tuur ten grondslag: zorg voor de aarde, zorg voor

Tekst en beeld: Dick Vos

de mens en delen van overvloed. "Het is compact
tuinieren met de natuur mee. Alles op elkaar af-
stemmen, zodat de delen elkaar voeden in plaats
van in de weg zitten. Wonderbaarlijk is het om te
zien hoe het grasland van een paar jaar geleden
zich ontwikkelt. De diversiteit aan planten en
dieren neemt toe en we eten er inmiddels volop
van.

Wanneer de Huijberg meerdaagse activiteiten
organiseert voor gasten, maakt werken in de tuin
er gewoonlijk deel van uit.“Met de handen de
grond in vinden de meeste mensen geweldig.

En dan niet zomaar de aarde bespringen, eerst je
eraan opladen.”

Midden in de tuin is een vijver aangelegd. Een
trekpleister voor leven. Een schakel ook tussen de
hemel waaruit het water valt en de aarde waaruit
het geput wordt, met de mens ertussenin. Water
verbindt.

www.dehuijberg.nl

Alle leven op elkaar
afstemmen’




In de serie zomerse dorpsfeesten kijkt
Okkenbroek uit naar het weekend van 8
tot 10 juli. Het programma ziet er als altijd
weer veelbelovend uit met activiteiten en
feestin en rondom de tent.

Daarbij hoort ook de tentdienst op
zondagmorgen 10 juli. Die wordt
reusachtig, want dat is het thema.

Er spelen in onze tijd namelijk een aantal
reusachtige problemen, waar je in je
eentje niet tegen opgewassen lijkt te zijn.
En ook niet met twee of drie mensen.

Of toch wel? Ds. Gert Wijnstok vertelt
interactief het Bijbelverhaal van Gideon.
Een reusachtig probleem wordt daar
reusachtig goed opgelost door een steeds
kleiner wordende groep mensen.

Daarbij zingt het koor Voices uit
Lemelerveld o.l.v. Mieke Bruins een aantal
popliedjes.

En ook de samenzang is met het koor.

De dienst begint om 10.00 uur.
Vanaf 9.30 uur is er koffie.
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BlJ DE VIERINGEN

NOABERSCHAP

zal het thema zijn van de:

Boerderijdienst zondag 28 augustus 2022
10.00 uur
We zijn te gast bij melkveehouderij en
kaasboerderij In 't Hof
Boersenk 4, 7437 PR Bathmen

‘‘‘‘‘‘

We willen samen vieren. Met alles wat er op dit moment speelt — we denken aan de oorlog
in de zogenaamde graanschuur van Europa Oekraine en aan de stikstofproblematiek die
veel boeren raakt — willen we nadenken over en ons bewust zijn van het feit, dat alles met
elkaar samenhangt. In hoeverre weten we elkaar daarin te vinden en samen te werken.
Eindelijk kunnen we weer een boerderijdienst houden.

Wij hebben er zin in! U ook? ledereen is welkom.

Na de dienst kunnen mensen, die dat willen, het bedrijf bekijken.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door een ensemble van muziekvereniging Orpheus
Bathmen.

We hopen op veel bezoekers!

Voor wie dat kan: kom op de fiets.

Wie alvast meer wil weten over de plek waar we te gast zijn: www.kloasinthof.nl

Namens de werkgroep Landbouw en Kerken,
Lonneke Gunnink en Gert Wijnstok




Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele
informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te
beluisteren en via kerkdienstgemist.nl ook op een ander moment terug te zien.

18.30 Avondgebed  Dijkhuis met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

10.00 Eredienst Bathmen met ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)
collecte: Kerk in Actie
Géén dienst in Okkenbroek
[zondag 10juli 4ezondagvandezomer |
10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok

Oecumenische tentdienst i.v.m. Okkenbroeksfeest
collecte: Pax Christi

18.30 Avondgebed  Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)
collecte: Bloemen voor zieken

10.00 Eredienst Bathmen met dhr. P. van Lunteren
collecte: Artsen zonder Grenzen

10.00 Eredienst Bathmen met ds. D. van Alphen-Ubbels (Warnsveld)
9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. M.S. van Sandijk-v.d. Wal (Holten)
collecte: Voedselbank




VIERINGEN

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele
informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te
beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

18.30 Avondgebed  Dijkhuis met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

10.00 Eredienst Bathmen met mevr. Hanneke Overduin

9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. J.J. Mol (Gaanderen)
collecte: Vluchtelingenwerk Nederland

10.00 Eredienst Bathmen met ds. J. Wiegers (Olst)
collecte: Kerk in Actie

18.30 Avondgebed  Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin

9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. S.M. Roozenboom (Holten)
Géén dienst in Bathmen

collecte: Rode Kruis

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok en past.werker Lonneke Gunnink
Boerderijdienst bij familie in 't Hof, Boersenk

18.30 Avondgebed  Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin

9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
Géén dienst in Bathmen
collecte: Diaconie en Kerk




COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

kopij inleveren voor

Verschijningsdatum

30 september
4 november
2 december
6 januari

14 september
19 oktober

16 november
14 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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OoP
VAKANTIE
BEZOEKT
DOMINEE

DE HEER
GRAAG
MIDDELEEUWSE
KERKJES...

..MAAR IEMAND DIE IN EEN MUSEUM WERKT, BEZOEKT

IEMAND DIE ACHTER EEN BUREAU WERKT
VARK WEL GRAAG ANDERE MUSEA! HET IS NET ZOIETS!

GAAT TOCH OOK NIET IN ZIJN VRIJE TIJD
KANTOORPANDEN BEZOEKEN...?

MIJN BEROEPSKEUZE IS GEVORMD DOOR MIJN '
FASCINATIE MET KERKGEBOUWEN... DE STILTE... AR s S
DE RUIMTE... DE HISTORIE... DE ARCHITECTUUR... ..

...KAN K GEWOON NAAR BUITEN LOPEN ZONDER DAT IK HOEF TE PREKEN,
OF S0CIAAL DOEN MET GEMEENTELEDEN, OF DINGEN REGELEN...
DIT VOELT Z2660 LEKKER!
OP NAAR DE VOLGENDE!

G
DEO
VACARE!




