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REDACTIE

Had u dat ook toen u het vorige Baoken las: wat gebeurt
er toch veel in Okkenbroek en Bathmen? De ene
activiteit is nog maar net achter de rug of de volgende
wordt al weer aangekondigd. Volgens mij moet u dat na
het lezen van dit nummer ook weer hebben. Wat is er
- —r—=rm afgelopen periode
t;!)!l‘ﬁd veel gebeurd. Fijn dat
- ﬂ er gedoopt s, in de
- I M kerk van Bathmen!
! | Een bijzondere
4 ! gebeurtenis voor
3= Tristan en zijn familie,
b= maar ook voor de
|l aanwezige
I gemeenteleden.
Ik heb als redactielid
de mogelijkheid om
| het kerkblad al door te
nemen voor het naar

de drukker gaat. Dat s

altijd een bijzonder

moment. Hoeveel
kopij is er deze keer
binnen? Wie zijn er
weer in de pen
geklommen? Velen zo
zult u zien.

Het nieuwe woord:
Mede-deelmens. Waarop dit slaat, kunt u lezen op
pagina 6 en 7. De rubriek "In gesprek met" is verrassend.
De begroting van de kerkrentmeesters, indrukwekkend
en knap werk om wijs te worden uit al die getallen en
beleggingen die er beschreven worden. De
verkenningscommissie uit Okkenbroek doet verslag.

De diakenen die opkomen voor de regionale boeren,
maar ook de boeren van over onze grenzen niet
vergeten. De fairtrade produkten uit de wereldwinkel
zijn daarvan een goed voorbeeld.

Wandelen met iemand uit het AZC of aanschuiven aan
de stamtafel.... Ik sla zeker dingen over, maar daar komt
u vanzelf achter als u het Baoken van voor naar achter
leest.

Wil Mandersloot

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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‘Als er maar 1 ding zou zijn, dat jullie onthouden
aan deze trainingen, wat zou ik dan willen dat
dat is?’ vroeq ik, ‘balans!’ riepen ze in koor.
(Althans, zo heb ik het in mijn herinnering
opgeslagen. De kans is groter dat twee of drie
jongeren het een beetje zachtjes mompelden, er een
paar knikten en er ook een of twee schaapachtig
voor zich uit keken, waar heeft die gast het over!?)
‘Yes!' Zei ik: ‘Want het is goed in het leven steeds
te streven naar balans!’

Veel van de trainingen die ik geef tippen de
thema’s van het goede leven aan. Wat maakt je
gelukkig? Welke rol spelen andere mensen,
vrienden en familie daarbij? Wat is goed om te
doen? Welke invloed heb je zelf en waar kun je
niks of weinig aan veranderen?

We hebben best wat invloed, maar, om met
Prediker te spreken: tot stof zullen we
wederkeren. Die invloed is ook dan weer
marginaal. Wat voor impact in het bouwen van
‘goed leven' maak ik als ik trainingen geef over
persoonlijk leiderschap? Ook dat is balanceren,
een zoektocht in het leven: naar waarde en
waardering. Welke waarde heeft dat wat ik doe
en teweeg breng? Zou ik ergens anders
‘meer/beter’ goed kunnen doen?

Daniél Koffeman (jeugdwerker Lebuinuskerk)

Volgens mij is een goed leven altijd in beweging,
want balanceren is nooit stilstaan, maar continu
(bij)sturen. Je laveert mee met de wind, kiest
daarin je eigen pad maar moet ook accepteren
dat de wind waait hoe die waait. (of niet waait)

Een goed leven streeft naar balans. Zoekt daarbij
niet optimale efficiéntie maar tevredenheid als
basis. Is niet gericht op ‘meer, meer, meer;, maar
op ‘voldoende:

Een goed leven deelt aandacht en tijd uit als
belangrijkste investeringsbron. Maar daagt
(zichzelf) ook uit, om uit de comfort zone te
gaan. Te (blijven) leren. Doet in ieder geval iets,
met passie.

Let wel, dit is mijn beperkte visie op proberen
goed te leven. Dat wil niet zeggen dat dit
compleet is. Of dat mensen die hun leven anders
inrichten, niet goed leven. Ik denk wel dat het
belangrijk is, om bewust te zoeken naar wat
goed leven is.

Het kan zomaar zijn dat de tijd voorbij vloog,
terwijl je heel andere dingen deed en je
onbewust in het leven stond.

Dus wellicht begint het daarbij.

Bewust in het leven staan.




KERKENRAAD

Snel, sneller, snelst?

We leven in een maatschappij waarin tijd meer en meer onder druk komt te
staan. In Trouw las ik de laatste weken berichten over flitsbezorgers.

Jongeren die op elk moment van de dag bestellingen rondbrengen, wat dan
binnen 10 minuten moet gebeuren. En aan de andere kant jongeren die op
elke gewenst moment digitaal bestellingen plaatsen en dat dan ook direct
geleverd willen hebben.

Snel, sneller, snelst lijkt het nieuwe normaal te worden.

Gelukkig zie ik in onze dorpen ook een ander beeld. Mensen die tijd vrij maken
om er voor elkaar te zijn. Zo waren afgelopen week jongeren weer op pad voor
de jaarlijkse boeldag, waarvan de opbrengst ten goede komt aan verenigingen
in het dorp. En zijn er elke week weer veel vrijwilligers actief in het Dijkhuis en Cultuurhuus
Braakhekke. Gewoon om er te zijn voor anderen.

Ook in onze kerk kunnen we niet zonder mensen die bereid zijn hun tijd en energie in te zetten.
Mooi is het om te zien dat er dan ook tijd is voor koffie
en een goed gesprek. Vrijwilligerswerk wordt daarmee
bijna een vorm van onthaasten. Ook in het
Brandstof-programma is voldoende 'tijd’ ingebouwd.
Bijvoorbeeld tijdens de meditatieve wandelingen of aan
de stamtafel. Tijd om elkaar te leren kennen en van
elkaar te horen hoe geloven handen en voeten krijgt.
Binnen onze kerk maar vooral ook in het dagelijks leven.
Snel, sneller, snelst? Nee dus. Laten we met elkaar tijd
blijven nemen om te ontdekken hoe we aan kerk in het
dorp verder invulling willen geven. Door ons te laten
inspireren door oude verhalen uit de Bijbel die telkens
weer een actuele boodschap voor ons hebben.

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN



Ik keek m'n ogen uit in De Pothaar in
Loo-Bathmen! Een sfeervolle locatie voor onze
vergaderingen van de werkgroep pastoraat.
Negen dinsdagen achter elkaar waren we
welkom in de karakteristieke museumboerderij
aan de Pothaarsweg.

Bertina onthaalde ons gastvrij met koffie en thee
en heerlijke koekjes. En ja, hoe kan het anders,
geserveerd in een oud servies uit grootmoeders
tijd. Lampen van weleer met nostalgische
kappen zetten de gezellige ruimte in sfeervol
licht.

Een mooie locatie en een huiselijke sfeer. Het
nodigde uit tot een gesprek over het pastoraat in
onze kerkelijke gemeente: over omzien naar
elkaar en er zijn in vreugde en verdriet.

Steeds was er een sectie te gast en deelden
codrdinatoren en contactpersonen ervaringen
over het bezoekwerk in onze kerkelijke
gemeente. Hoofdvraag was steeds: zien wij om
naar elkaar en hebben we in beeld wat mensen
bezighoudt?

PASTORESTEAM

Om zelf te ontdekken wat zoal kan bezighouden
gebruikten we associatiekaarten: 54 unieke foto's
met daarop alledaagse afbeeldingen.

leder kreeg de vraag mee: ‘kies een kaart
waarmee je kunt laten zien wat jou bezig houdt
op dit moment! Vervolgens deelden we in
tweetallen onze zelf gekozen foto: een maisveld,
de kermis, een luie stoel, een blauwe zee, een
spelend kind, een telefoon...

Al gauw vulde de ruimte zich met stemmen en
ontstond er verbinding tussen mensen. Het
bleek van waarde te zijn om het alledaagse te
kunnen delen, gezien te worden en te merken
dat er aandacht is voor jouw verhaal. In vreugde
en verdriet je gezien weten doet goed.

Dat is wat we voor ogen hebben in het pastoraat
en daar proberen we vorm aan te geven. Wilt u
meedoen en uw steentje bijdragen? Dat kan!
Vanaf januari 2022 gaan we hiermee van start.

Ds. Hanneke Diermanse




PASTORESTEAM

Een mede-deelmens

Deze titel zou ik de nieuwe vorm van pastoraat
voor de Protestantse Gemeente van
Bathmen-Okkenbroek mee willen geven.

Wat dat is, een mede-deelmens? Dat is een
bezoeker die namens onze kerk tenminste drie
gemeenteleden (in eerste instantie boven de 80
jaar) een paar keer per jaar gaat bezoeken.

Met het doel om een band met haar of met hem
op te bouwen. Een band van vertrouwen, van
wederkerigheid. Omdat op die manier er
werkelijk gedeeld kan worden met elkaar:
verhalen van vreugde én van verdriet, ervaringen
van volheid én van gemis, momenten van
verwondering én van leegte. leder mens maakt
ze mee. Want dat is niet aan leeftijd, aan plaats of
aan geslacht gebonden.

Met deze nieuwe vorm van pastoraat hopen we
het welbevinden van onze gemeenteleden
natuurlijk te vergroten. Het welbevinden van de
bezochte evenals dat van de bezoeker. @ Want
het gaat om geven en ontvangen en als het goed
is, is daarbij altijd sprake van een zekere vorm van
wederkerigheid.

Maar we hopen als pastoresteam dat welbevin-
den van onze gemeenteleden ook nog beter te
kunnen volgen, zodat we bij eventuele crisis-
situaties misschien net wat eerder op de hoogte
zijn en bij u langs kunnen komen.

Eén van de voordelen van deze pastoraatsvorm is
dat men zolang mogelijk verbonden blijft met
elkaar. Dus als de bezochte man, vrouw of
echtpaar bijvoorbeeld naar het Dijkhuis verhuist,
dan zou het mooi zijn als de bezoekjes daar cok
gewoon verdergaan. Men hoeft daar dan niet aan
een nieuwe contactpersoon te wennen en mijn
ervaring is dat de bezoeker benieuwd is hoe de
gewenning van zijn of haar ‘mede-deelmens’ in
de nieuwe woonsituatie is.

Het betekent tegelijkertijd verlichting van al die
bezoekgroepen die nu ieder voor zich in alle
instellingen bezig zijn en heel erg hun best
moeten doen om steeds weer nieuwe bezoekers
te vinden.

Hoe wij hier zo toe gekomen zijn? Dat heeft alles
te maken met de eenheid van pastoraat die we
graag binnen Bathmen én Okkenbroek willen
realiseren.

Maar ook met de eigen ervaringen van de twee
Hannekes in hun vorige kerkelijke gemeente.

En niet in de laatste plaats met de voorbije
corona-tijd, die veel eenzaamheid voor de
ouderen met zich meebracht. Met name in de
aanleunwoningen was dat soms schrijnend. Toen
is al voorzichtig met deze nieuwe vorm van
pastoraat gestart en de verhalen die we daarover
terug horen, zijn veelbelovend!




Daarom zijn we op zoek naar minstens 40
(maar hopelijk nog meer) mede-deelmensen!

Onze ervaringen in de Pothaar waren in ieder
geval positief. We ontmoetten veel vrijwilligers,
die soms zelfs al op deze manier aan het werk
bleken te zijn ...

Het waren open gesprekken, verrassende
ontmoetingen met veel enthousiaste reacties.
Maar gelukkig durfden sommigen ook aan te
geven dat ze voor deze vorm van pastoraat op
dit ogenblik nog geen tijd hebben.

Zij blijven liever nog even ‘postboden’ (het
brengen en ophalen van kerkbalans, kerst- en
paasgroet en eventueel een nieuwsbrief).
Ook daar zijn we natuurlijk altijd blij mee!
Doe wat je kunt en wat op dit moment in je
vermogen ligt ...

Tot slot: ledere avond in de Pothaar sloten we af
met het nevenstaand gedicht wat op het lijf van
deze pastoraatsvorm geschreven lijkt.

Het is geschreven door Hilda Luken en uitge-
geven door Kerk in Actie.

PASTORESTEAM

Een medemens

Op zoek ben ik naar een medemens.
Een medemens, een deler, een
mede-deelmens.

Delen wil ik van mjjn leven.
Ik wil het lafen gebeuren:

een nieuwe wonderbare spijziging.

Delen met mjjn medemens.
Ik deel uit aan jou, jij deelf uif aan mij.
We leveren ons uif aan elkaar
en we houden ruimschoofs over:
wel twaalf manden vol.

Genoeg voor jou en mij en meer.
Genoeg voor ons allemaal en meer.
Genoeg voor iedereen en meer.
Genoeg.

Met elkaar kunnen wij hef wonder
opnieuw laten gebeuren.

Dat het zo moge zijn ...

Hanneke Overduin




KERKRENTMEESTERS

BEGROTING 2022 PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

De begroting 2022 is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 6 oktober 2021 en door
de kerkenraad op 11 oktober 2021.

De Staat van Baten en Lasten over 2022 laat een te begroten tekort zien als “Resultaat naar Algemene
Reserve” van € 52.300. Dat is — na correctie van € 20.800 rendement uit beleggingen dat niet in de
jaarrekening mag worden opgenomen — een negatief resultaat van € 31.500

Begroting  Begroting Rekening

2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 26.900 26.900 25430
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 500 23.500 7.937
Opbrengsten levend geld 172.000 175.500 175.440
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 12.700 12.700 43.594
Totaal baten A 212.100 238.600 252401
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 42.600 51.700 40.170
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen 1% Lo =
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 16.000 15.700 10.500
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 130.300 126.750 130.709
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 11.000 12.700 8.253
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 13.200 13.300 13.557
Salarissen en vergoedingen 18.250 16.550 14.793
Kosten beheer, administratie en archief 27.450 28.500 29.646
Rentelasten/bankkosten 5.500 8.500 4.188
Totaal lasten A 264.400 273.800 251.838
Operationeel resultaat (A) -52.300 -35.200 563
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten = - 416.900
Incidentele lasten - -500 -39.247
Incidentele baten en lasten (B) . -500 377.653
Resultaat verslagjaar (A+B) -52.300 -35.700 378.216
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - 51.610
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - : _
Toevoegingen bestemmingsreserves = - -421.383
Toevoegingen bestemmingsfondsen = - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) = & -369.773
Resultaat naar Algemene reserve (D) -52.300 -35.700 8.443



Hieronder vindt u een nadere toelichting van de belangrijkste onderdelen van de begroting.

Opbrengsten en Baten:

Het totaal aan inkomsten voor 2022 is begroot op € 212.100.

Rendement uit het beleggen wordt pas na vijf jaar uitgekeerd, (we zijn gestart met dit beheerd
beleggen door de Rabobank medio 2020) en mag derhalve niet in de begroting/jaarrekening van de
komende jaren worden opgenomen. Daar de banksaldo's gespreid moesten worden, om geen
negatieve rente te hoeven betalen hebben wij € 150.000 extra laten beleggen.

We zien dat dit jaar de inkomsten uit de actie kerkbalans wat terug lopen, vandaar voor opbrengst
levend geld € 3.500 minder begroot. Subsidies en bijdragen, zijn subsidies van het restauratiefonds
voor beide kerken en een te verwachten bijdrage van Vrienden van de Kerk Okkenbroek van € 2.500
voor het onderhoud in Okkenbroek.

Uitgaven en Kosten:

Het totaal aan uitgaven voor 2022 is begroot op € 264.400, € 9.400 lager begroot dan in 2021.

Voor onderhoud kerken is begroot: € 20.000, voor 2021, was hiervoor begroot: € 29.000

Door hogere gasprijzen dan in voorgaande jaren en de huidige verwarmingssystemen in onze kerken,
dienen we de energiekosten (weer) € 1.000 hoger te begroten dan in 2021.

In 2020 zijn nieuwe stoelen in Bathmen aangeschaft en nieuwe geluids- / opname installaties voor
beide kerken. De post afschrijving is nu bijgesteld naar 16.000 euro, ca. 1.000 euro meer dan in 2021
begroot en € 5.500 hoger dan jaarrekening 2020. De afdracht voor een volwaardige predikant is door
de PKN voor 2022 gesteld op € 93.000. En dat is € 3.750 meer dan in 2021 begroot.

De post preekvoorziening is naar boven bijgesteld naar € 5.000 om in beide kerken de erediensten
met gastpredikanten naast onze pastoresteam te kunnen laten plaatsvinden.

Dit jaar is er een nieuwe printer, met lagere kosten onderhoudscontract, gekocht, zodat de kosten
voor drukwerk met € 1.000 verlaagd kunnen worden.

De kosten voor het beheerd beleggen zijn wel opgenomen bij de post bankkosten.

Tot slot:

Het College van Kerkrentmeesters wil toe werken naar een lager negatief resultaat in de komende
jaren, bij voorkeur een positief saldo. Met een afnemende grootte van de gemeente, waarbij de
oudere gemeenteleden vaak het meeste geld door middel van vrijwillige bijdrage betalen en met
behoud van meerdere gebouwen (energie- en huisvestingskosten) wordt dat een hele opgave.
Daarnaast brengt de inzet van thans 1,6 fte pastoraat en een betaalde organist een exploitatie met
zich mee die niet zomaar tot zwarte cijfers is terug te brengen als de aanwas van een vrijwillige
bijdrage achterblijft.

Daarnaast moet ook opgemerkt worden dat de PG Bathmen-Okkenbroek over een aardig vermogen
beschikt maar daar kan men de exploitatie van de gemeente niet op laten draaien maar is wel een
soort ‘vangnet’

Op een aantal onderdelen van de exploitatie kun je invloed uitoefenen door keuzes te maken in
toekomstige personele bezetting, bepaalde zaken niet meer te doen, danwel besparingen te
realiseren of extra inkomsten te genereren. Aandachtspunten zijn:

- Hogere opbrengst actie Kerkbalans door gesegmenteerde benadering van gemeenteleden;

+ Meer verhuur van beide kerken door meer PR en samenwerking met horeca;

- Besparingen op energie. Dat kan wellicht door andere verwarmingsbronnen, in combinatie met
zonnepanelen (‘Groene Kerk');

« Op termijn: inkrimpen pastorale team, welke afgestemd wordt op grootte van de gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Voor vragen kunt u terecht bij Marian Jansen-Grootentraast (penningmeester, 0570-551675) of
André Olden (voorzitter, 06-11608714).



De kerktelefoon verdwijnt
Na vele jaren naar behoren te hebben gewerkt en
door veel gebruikers gewaardeerd gaat voor de

het gaat zijn al op de hoogte gebracht en voor
hen proberen we in de komende maanden een

PG Bathmen-Okkenbroek de kerktelefoon
verdwijnen.

Het aantal luisteraars dat nog gebruik maakte van
de telefoon is sterk teruggelopen door de
invoering van kerkdienstgemist. Het lijkt de
diaconie goed om geen gebruik meer te maken
van de uitzendrechten, gezien de hoge kosten
die aan de uitzendrechten van de kerktelefoon
verbonden zijn hebben we besloten om deze per
1 januari 2022 op te zeggen. De mensen om wie  Gerard Fransen 0570 654703

goed alternatief te bedenken. Mogelijk zijn er
vrijwilligers nodig om dat te kunnen doen. Als er
nog mensen niet benaderd zijn dan kunnen ze
contact opnemen met de leden van de diaconie.
Voor de mensen die nog een kerktelefoon thuis
hebben, mogen deze bij de diaconie ingeleverd
worden. Ook kunt u ons bellen om de
kerktelefoon bij u op te laten halen.

Fairtrade week

Van 30 oktober t/m 7 november is het de landelijke Fairtrade week en wordt het
belang van eerlijke handel weer onder de aandacht gebracht. Onze producenten J y
hebben het in de afgelopen coronatijd extra moeilijk gehad. B
Door het kopen van een fairtrade product draagt u een steentje bij aan de
verbetering van hun levensomstandigheden. En kunnen hun kinderen weer naar
school. Op 7 november trakteert de ZWO op (h)eerlijke slaafvrije Tony Chocolade
bij de koffie na de kerkdienst.

Namens de ZWO, José Vijver

Wandelen met een nieuwkomer
Wandelen! In samenwerking met het COA en Deventer Doet, organiseert Stichting Present Walk & Meet.

Wil jij wandelen met een nieuwkomer? Met iemand die in de vluchtelingenopvang woont en heel
graag Nederlanders wil ontmoeten, de taal wil leren en Deventer wil ontdekken? Doe dan mee!
Vanwege de coronaperiode gaat het om 1-op-1 koppelingen.

Hoe werkt het?

a Present Deventer of Deventer Doet koppelt je aan iemand uit het AZC;

B je neemt telefonisch of via WhatsApp contact op met degene aan wie je bent gekoppeld

B je maakt een afspraak om te gaan wandelen,
wanneer het jullie uitkomt;

B jespreekt af buiten bij de hoofdingang van het
AZC, Frieswijkerweg 2, of op een andere plek die
op de fiets te bereiken is;

B je houdt rekening met de coronamaatregelen:
je houdt 1,5 meter afstand, de afspraak gaat niet
door als één van beiden klachten heeft;

m  de afstand, de route en tijdsduur is naar keuze,
het gaat vooral om de ontmoeting;

m  als je het allebei leuk vindt, ben je natuurlijk vrij
om vaker met elkaar af te spreken.

Wil jij wandelen met een el
nieuwkomer? &=

| 4

present

Tel. 06-28020077
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Oude doelen in onze moderne tijd

Als we het hebben over ‘de hongerigen voeden,
dan hebben we het vaak snel over de voedsel-
bank. Dat armoede en honger dichterbij is, dan je
zou wensen. De verhalen uit de tweede wereld-
oorlog over de mensen in het westen, die bij de
gaarkeukens stonden of op de fiets naar het
oosten kwamen om voedsel te vragen.

Voor ons als diaconie raakt het onderwerp de
hongerigen voeden ook aan onze directe
omgeving. De veranderde systemen in de
landbouw en alle regels, waardoor er zoveel tijd

en geld naar regels en de supermarktketens gaan.

Luchtgeld. Op het nieuws werd gemeld, dat de
supermarkten door minister Schouten waren
aangesproken op hun inkoopbeleid. Maar ze
hebben veel macht. Als gewone burger lijk je
daar weinig invloed op te hebben.

En toch: de betaler bepaalt. Als we lokaal blijven
kopen, bij de boer, op de markt, bij nieuwe
initiatieven waarbij ook eten bezorgd wordt als
groente pakket of via een voedselcodperatie, dan
winkelen we niet alleen Corona proof, maar kan
de boer ook weer een eerlijke prijs voor zijn
producten krijgen.

Duur? Vroeger kostte een ei tien cent, en dat was
toen duur, ongeveer vergelijkbaar met 10 euro
vandaag de dag. Niemand in Nederland hoeft 10
euro voor een ei te betalen.

Zelfs geen euro per ei.

Maar het kost nog wel wat meer moeite om alle
boodschappen te halen, als je het lokaal doet.
Volgens internet bestaan er al wel wat initiatie-
ven om het gemakkelijker te maken, meer
vindbaar, zoals Lekkersdichtbij.nl/boerderij.

Maar er ligt ook al van alles in de schappen bij de
supermarkten. Als we zouden weten wat de boer
daarvan over houdt, zou het nog gemakkelijker
worden om eerlijk te kiezen. Niet alleen de
hongerigen voeden, maar ook degene die voor
ons voedsel zorgen een gezond bestaan
garanderen.

DIACONIE / ZWO

We zouden graag zien dat jonge generaties
boeren ook nog in kunnen stappen. En dat wet
en regelgeving doordacht is en hooguit eens per
tien jaar wordt bijgesteld.

Nu volgen de maatregelen elkaar in hoog tempo
op en is de ene wet nog niet droog, of daar komt
de volgende al weer aan.

Alin de Middeleeuwen beeldde een schilder ‘het
voeden van de hongerigen'’ af, met een Jezus, die
de kijker recht aan kijkt. Wat doen we zelf om een
gezonde, goed doorvoede toekomst voor
iedereen te bereiken?

De krachten bundelen, en wat lucht uit de banden
halen, is misschien een begin. Sommige boeren
doen dat ook al.

Op de website Sallandboerteneetbewust, staan
veel boeren die ook te bezoeken zijn.

We nemen als slogan: Steun de boer!

En tips voor rechtstreeks inkopen: Tuinderij
Haverkamp Colmschate, Piggy's palace Bathmen,
Klein Swormink Lettele, de Melkbrouwerij Lettele,
Lindertveld fruit, Klaas in 't Hof Bathmen en de
Wereldwinkel voor de boeren overzee.

Meer tips zijn welkom.

Groetjes
Elleke

SALLAND
BOERT EN EET
BEWUST"
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Sinds mei 2018 werk ik bij het Cultuurhuus.
Eerst was dat helemaal Hanny's kindje, zij
was er 24/7 voor in touw. Nu doen we het in
de praktijk samen, waarbij ik vooral de
horeca doe, inmiddels 20 uur per week. Het
is seizoenswerk, in de zomer is het rustiger
dan in de winter. We staan overal voor open
hier, dat vind ik mooi. Door corona werd het
aanvankelijk even rustig, maar het heeft ook
weer nieuwe dingen gebracht.

De lockdown was voor de verbouwing van
het Cultuurhuus handig, dat kwam goed uit.
Door de afstandsregels zijn de medewerkers
van het Dijkhuis hier komen vergaderen. En
sinds er weer wat meer mag, neemt de
bezetting hier overdag duidelijk toe. Mensen
komen nu vaker hier vergaderen, die willen
niet meer dicht op elkaar thuis of op een
klein kantoor zitten. Wij zijn blij dat onze
faciliteiten steeds beter worden benut.

12
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De avonden waren al steeds goed gevuld, nu
ook meer overdag.

En er wordt vaker geluncht, dat laten we dan
cateren door onze sponsoren.

Tijdens corona nam de eenzaamheid onder
ouderen behoorlijk toe. Er waren geen
vrijwilligers meer om s avonds koffie te
schenken in het Dijkhuis, dat zijn wij toen
gaan doen. Ook voor de mensen in de
aanleunwoningen viel veel weg, die
mochten niet meer naar het Dijkhuis.

Samen met een paar vrijwilligers zijn we daar
ook koffie gaan schenken en we voelden ons
heel welkom, de gebaksschoteltjes stonden
vaak al klaar. Hanny en ik doen het nu nog
steeds tweewekelijks in het Dijkhuis, het is
fijn om te doen. En we merken dat we nu
meer aanloop van ouderen in het
Cultuurhuus krijgen!

|
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Maandagochtend wordt er hier koffie
gedronken tussen 10.00 en 11.00 uur. Daar
komen zo'n 15 tot 25 mensen op af. Na de
koffie komen de sjoelbakken op tafel. De
laatste vrijdag van de maand wordt er weer
samen gegeten. Dat heeft ook een tijd stil
gelegen. Zodra het weer kon, zijn Hanny en
ik zelf gaan koken, dat voorzag in een grote
behoefte. We zetten toen de grote zaal in en
‘oppassers’ om de afstandsregels te bewa-
ken, dat werkte goed. Inmiddels is het weer
opgepakt door de vrijwilligers. Door corona
zijn de verenigingen wel gekrompen, denk
aan bridge en koersbal. Er zijn nu drie
groepen koersballers, dat waren er eerst vijf.
Naast de seniorenmiddagen met het
Dijkhuis organiseren wij nu met Stichting de
Tijdmachine vier Gouwe Ouwe middagen,
samen met de kerk, Carinova, Vrouwen van
Nu, het Contactteam en het Dijkhuis. Dat is
ouderwets gezellig, een ruimte om elkaar
onbezorgd te ontmoeten in het decor en
met muziek van de jaren '60. Hiermee
hopen we niet alleen vaste bezoekers maar
ook nieuwe mensen te bereiken. We
onderzoeken nu of we al het ouderenwerk
onder één paraplu met anbi-status kunnen
onderbrengen; op die manier wordt de
verantwoording van het bestede geld
eenvoudiger en blijft er meer over van
schenkingen.

Gert kwam hier de eerste keer op een
koffieochtend aanlopen, of hij mocht
aanschuiven? Maar natuurlijk! Hij past hier
70 goed, is open en toegankelijk en
inmiddels officieel vrijwilliger bij ons. Je
merkt dat het Cultuurhuus een centraal
punt is, hier komen veel dingen samen.
Daarom zit ik ook in de Stichting Bathmen

Cultuurhuus Bathmen

PRAAKHEKKE

Promotie. Daar zat ik niet om te springen
eerlijk gezegd, ik ben druk genoeg, maar het
blijkt in de praktijk handig te zijn. Na tien
jaar voorzitterschap vond Hanny het
welletjes en dat zal niemand haar kwalijk
nemen.

De openheid in Bathmen is heel groot. Ik
kom uit Gorssel en was daar vroeger actief
in het verenigingsleven. Ik kom er nog
steeds geregeld, mijn moeder woont daar
en ik speel in een koperkwintet trombone.
Maar het is een heel ander dorp, met een
groot gevoel voor standsverschillen. Daar
voel ik me niet bij thuis.

We zijn heel blij hier in Bathmen.

Hoe kan het zo lopen hé? Na de HEAO ben ik
bij de Rabobank gaan werken, steeds meer
in de interne dienstverlening, van fusie-
begeleiding tot kwaliteitsmanagement. Ik
wil graag ten dienste staan, of dat nu van
een klant is of van een collega. Of van een
gast in de horeca. Die stap heb ik te danken
aan een loopbaancoach, die me vroeg
waarom ik nooit voor mezelf was begonnen.
Dat was een eye-opener. Ik ben toen samen
met een vriend een lunchroom annex
pannenkoekenrestaurant begonnen. Heel
erg leuk en heel hard werken. Uiteindelijk
bleek dat niet te combineren met de
reumaziekte die ik heb, en dat gold ook voor
ons vorige huis, een boerderijtje met grond
in Loo. Maar uiteindelijk ben ik daardoor wel
hier terecht gekomen. Voor de toekomst
hoop ik dat ik het zo kan blijven rooien;
werken maar niet boven mijn macht en
energie overhouden om leuke dingen te
doen met Geke en de kinderen.

Anouk van Luik
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Blikeembezoek Pieter van \ollenhoven

11 en 12 september was het dit jaar Open Monumentendag. Tijdens dit culturele
evenement openen traditiegetrouw duizenden Nederlandse monumenten
gratis hun deuren voor publiek. Pieter van Vollenhoven en Manuela van Werde,
Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA, hebben op donderdagmiddag

9 september j.l., in de Martinus-kerk in Weert de landelijke Open
Monumentendag geopend. Pieter had vooraf te kennen gegeven dat hij op
Monumentendag ook graag nog een wat kleiner monument wilde bezoeken.
Geheel volgens afspraak arriveerde Pieter van Vollenhove op zaterdagmiddag
11 september j.|. om 16.30 uur, bij de Dorpskerk in Bathmen.

Bij de ingang van de kerk werd hij verwelkomd door de heer Henk Nikkels,
voorzitter werkgroep Open Kerk, en de heer Fokke Meima, voorzitter de

St. Muziekkring Bathmen. Op dat moment was er in de Dorpskerk juist een
concert van de Muziekkring. In de pauze van het concert heeft Henk Nikkels
hem uitleg gegeven over de historische Dorpskerk, met o.a. haar prachtige
muurschilderingen. Pieter was erg geinteresseerd in het huidige gebruik van de kerk. Hij toonde veel
waardering voor het vele vrijwilligerswerk voor de kerk. Na ongeveer een half uur kwam er een einde
aan dit bliksembezoek en Pieter van Vollenhoven vertrok, met de opgedane indrukken, uit Bathmen.

Tenslotte wil de werkgroep Open Kerk graag alle exposanten en suppoosten bedanken voor hun medewerking het afgelopen jaar.
Zonder jullie spontane medewerking hadden wij de openstellingen van onze Dorpskerk beslist niet kunnen realiseren.

21 november Lichtjesavond op de begraafplaats omdat het weer kan

De datum voor de lichtjesavond op het kerkhof is wederom op zelfde dag als we onze overledenen
gedenken tijdens eeuwigheidszondag in de kerk, dus 's morgens in onze kerk in Bathmen en
's avonds op het kerkhof voor alle inwoners van Bathmen.

Familieleden, vrienden en belangstellenden kunnen dan brandende kaarsjes op de graven plaatsen
als warme persoonlijke herinnering aan hun dierbaren.

Alle hoofdpaden van de begraafplaats zullen verlicht worden door lantaarns.

Overal op het kerkhof zal muziek klinken en zullen er passende gedichten worden voorgedragen.

Het idee achter de lichtjesavond: Kaarslicht staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde
en wordt dan ook gebruikt om doden te gedenken. Een kaars aansteken is een middel om concreet
wat te doen met iets wat zo onzeker, vaag en ongrijpbaar is als de dood. Het maakt het gemis van een
dierbare tastbaar. Een dierbare die niet meer leeft, kan nog steeds in je leven aanwezig zijn.

Dierbaren herdenken is waar Lichtjesavond voor bedoeld is in de donkere dagen aan het einde van
het jaar. Troost te zoeken, een moment van aandacht en een warme ontvangst op de begraafplaats
kan hierbij een lichtpuntje zijn.

Dus zegt het voort Lichtjesavond op het kerkhof 21 november aanvang 18.30 uur tot 20.00 uur.
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Aaltje Holmer - Rietman

Op zaterdag 2 oktober overleed Aaltje Holmer — Rietman. Zij was 86 jaar.
Op vrijdag 8 oktober namen we in een volle Dorpskerk afscheid van
haar, waarna we haar bij haar man Wim in Bathmen te ruste hebben
gelegd.

Aaltje kende veel mensen en veel mensen kenden haar. Ze was dan ook
een echte Bathmense of nog beter gezegd: een echte Zuidloose.

Want geboren en getogen op de Schiphorst, nam ze op haar 23e bij Wim
Holmer en zijn ouders op de boerderij aan de Rossemansweg in Zuidloo
haar intrek.

Hier zou ze 62 jaar blijven wonen. Hier was ze gelukkig.

Samen kregen ze vier kinderen: Wim, Gerrie (die helaas op jonge leeftijd
overleed), Gerlien en Gerrit. Liefdevol maar ook streng voedde ze hen
op. Dat tekende Aaltje. Ze was een sterke, krachtige vrouw. Een vrouw
waarop je kon bouwen: hardwerkend, trouw en zorgzaam, maar ook
iemand met duidelijke regels. Een mensen-mens ook, die graag van alles organiseerde. Zo maakte ze
24 jaar bij ABS de kantine schoon en schonk daar achter de bar, samen met haar man, voor ieder een
drankje in.

Toen na bijna 50 jaar huwelijk haar man overleed, kon Aaltje gelukkig gewoon op de boerderij blijven
wonen waar altijd vertier was. Want in de loop der jaren waren er schoonkinderen en kleinkinderen
bijgekomen.

Ze werd een echte verwen-oma en later voor haar achterkleinkinderen: een echte verwen-opoe.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij de bouwstenen die ze heeft neergelegd in haar leven en die
ze door wilde geven aan de volgende generaties.

Eén daarvan was haar verbondenheid met de kerk en het geloof. Of zoals haar trouwtekst het zei: ‘Blijf
in mij, zoals Ik in u’

In dat vertrouwen heeft zij het leven losgelaten en hebben wij haar laten gaan.

Hanneke Overduin




Déien vaﬁ wat je hebt

Wie?
Wat?
Waarom?
Voor wie?
Hoe?

Wanneer?

Waar?

Jij (ook grote mensen mogen meedoen)
Een schoenendoos voor een ander

Delen van wat je hebt voor wie 't minder heeft

Een kind in de basisschoolleeftijd

Versier op school of thuis een schoenendoos,

vul ‘m met spullen,

zet erop voor welke leeftijd en of het voor een jongen of meisje is.
En lever in!

Inleveren kan tijdens de tentdienst op 7 november 2021,

de viering begint om 10:30 uur en vanaf 10:00 uur is er koffie.
LET OP: Alleen toegang met geldige QR-code!

Of als je dan niet kunt

op 6 november 2021 tussen 10:00 en 11:00 uur

in de kerken van Okkenbroek en Bathmen.

De verwarmde tent van het Hakselfest/Okkenbroeks feest

En daarna? De ingezamelde dozen gaan naar de Voedselbank in Deventer

die ze zal verdelen onder kinderen van gezinnen
die voedselhulp nodig hebben.

Meer feest? Meld je dan aan voor het stamppotbuffet om 12:30 uur

via okkenbroeksfeest@agmail.com.

Wat stop je in je versierde schoenendoos?

» Hele en schone spullen
¢ Knutselspullen

e Speelgoed
e Shampoo Delen van wat je hebt is een initiatief van
o Zee o
P & W Protestantse Gemeente
» Tandpasta w
-,
e Tandenborstel
e Sokken Deze informatie digitaal nalezen of delen:

« Handschoenen

e Sjaal
¢ Muts

 Wat kun jij verzinnen?




QNG

£
35

D " Russisch Vocaal Emsemble Soedarynja

Op zondag 14 november komt het Russisch Ensemble Soedarynja naar Bathmen. De zangeressen
hebben een goede reden om naar Bathmen te komen. In juli 2014 waren ze aanwezig in de kerk bij het
evenement “Bathmen spant de kroon”. De herinnering aan de mooie akoestiek in de kerk en de warme
ontvangst was de reden om nogmaals terug te keren naar Bathmen.

q

De zangeressen delen de passie voor Russischtalige
chansons. Onder leiding van de dirigente Svetlana
Tsariova voert het ensemble het publiek mee naar
de wereld vol romantiek van Soedarynja. De meeste
chansons zijn a capella, drie- tot zesstemmig m.u.v.
van een paar liederen die worden begeleid door
fluit, accordeon en viool. De vrouwen zijn van
Nederlandse en Russische afkomst waarvan de helft
professionele musici zijn en de andere zeer ervaren
Zangeressen zijn.

Bathmen Dorpskerk 14 november 15.00 uur.

Toegang incl. consumptie : € 17,50, donateurs: € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

Reserveren is aan te raden maar niet noodzakelijk

LET OP!

Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een geldig Coronatoegangsbewijs. Als toegangsbewijs
dient u een geldige QR-code op uw telefoon of een geprinte versie daarvan plus een identiteitsbewijs
te kunnen tonen. Het kan zijn dat een zelf geprinte uitdraai niet goed afgelezen kan worden.

U kunt bij de overheid gratis een geprinte versie aanvragen via telefoonnummer 0800-1421.

—

Blad rond de kerk in Bathmen

Op zaterdag 4 dec. as. zal het blad rond de kerk weer opgeharkt/geblazen worden. De
tuinploeg verzorgt wekelijks het kerkplein en de grasvelden maar als al het blad gevallen is
willen we ook het blad tussen de struiken e.d. zoveel mogelijk verwijderen, dit om te
voorkomen dat het de hele winter rond blijft dwarrelen. Extra hulp is
deze morgen van harte welkom. Vele handen maken licht werk. Wel
graag, indien mogelijk, eigen gereedschap meebrengen. (hark, blazer,
kruiwagen, bezem e.d.)

De start is om 9.00 uur.

Ook hij/zij die niet de hele morgen beschikbaar is, maar b.v. een uurtje,
kan meehelpen.

Wat gedaan is is klaar! Wij verwelkomen u graag op de 4e december

De tuinploeg
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Verkenningscommissie toekomst kerk Okkenbroek.

In de afgelopen periode zijn we vooral in de weer geweest met het voeren van gesprekken met heel
veel betrokken mensen en organisaties vooral in en rond Okkenbroek zelf. Deze gesprekken wilden
we voeren om zo breed mogelijk inzicht te krijgen in de opvattingen, wensen en eigen ideeén van de
betrokkenen. Zo hebben we gesproken met het bestuur van de Vrienden van de Kerk Okkenbroek,
het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek, het bestuur van Ons Centrum, een aantal van de
(vaste) kerkgangers in Okkenbroek en
met de gemeente Deventer.
Bedoeling is dat we op de komende
gemeente-avond hier ook nog met
elkaar over van gedachten kunnen
wisselen. Ook komt er nog een avond
voor alle inwoners van het dorp
Okkenbroek en voor al onze

kerkleden in de buitengebieden
rondom Okkenbroek.

Naast de genoemde gesprekken
hebben we ons — met hulp van Marian
Jansen en Wim Scholthof — verdieptin :
de huidige kosten omdat dat ook de
basis is voor het in beeld krijgen van
de financiéle effecten van mogelijke
veranderingen en andere vormen van
hoofd- of mede-gebruik van de kerk.
Eén van de opties is om de kerk meer
geschikt te maken voor andere
functies en andersoortig gebruik dan alleen de zondagse erediensten. Hiervoor hebben we
uitgebreid gekeken naar goede voorbeelden van hergebruik en herbestemming van kerkgebouwen
in ons land.

Gaandeweg ontdekken we dat onze opdracht geen simpel inkoppertje is, dat we met heel veel
aspecten, partijen en betrokkenen te maken hebben en dat het ook allemaal niet alleen om verstand,
logica en getallen draait, maar ook om gevoel, beleving, geschiedenis en emotie.

Tenslotte merken we dat iedereen de ruimte voor gesprek en dialoog erg op prijs stelt.

We hopen dat we onze verkennende opdracht voor de Kerst kunnen afronden. Vervolgens is het aan
moderamen, college van kerkrentmeesters en de kerkenraad als geheel om alles verder op een rijtje
te zetten, afwegingen te maken, denkrichtingen te bepalen en uiteindelijk tot een wijs besluit te
komen.

Hebt u vragen of wilt u meer weten?
Neem dan even contact op met één van ons: Ria Broekhuis, Harry Borninkhof, Wim Scholthof, Mientje
Bosman, Annie Welgraven, Hans Maller, Theo Overduin.

U weet ons vast wel te vinden.
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BEZINNING EN ONTMOETING

Ook in de komende maand november is er vanuit het welbekende Brandstof-
programma weer een keur aan activiteiten, waar je aan mee kunt doen. Als
eerste op vrijdag 5 november: Meditatief wandelen. Laat je verrassen, geniet
van de natuur en van ontmoeting met mede-wandelaars.

We starten om 10.00 uur bij de parkeerplaats in het bos halverwege de
Oostermaatsdijk, midden tussen Bathmen en Okkenbroek.

Diverse gesprekskringen zijn vorige maand gestart en lopen ook in november
door: liberaal christendom, zin in ouderdom en geloven nu.

In het Brandstof-programmaboekje, dat ook te vinden is op de website van onze kerk, kun je vinden
waar en wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.

Nieuw in ons kerkelijk “theater” is de maandelijkse stamtafel:
een mooie gelegenheid voor een goed gesprek onder het genot
van een kopje koffie of thee.

Vrijdag 26 november a.s. vanaf 11.00 uur: dorpskerk Bathmen.

En dan zijn er nog twee heel speciale activiteiten, waar we graag
uw aandacht voor willen vragen.

Allereerst de vertelvoorstelling Judit’ van
Pauline Seebregts. Pauline heeft zich
laten inspireren door het Bijbelboek Judit
en dat naar het heden vertaald.

B I Wat doen we als het er werkelijk op aan-
Judlt . komt in tijden van crisis en verandering?
Het resultaat is een schitterende, expres-
Vertelvoorstelling sieve vertelling over twijfel en moed, die

raakt en ontroert.
Wil je erbij zijn, kom dan op zondag 14 november a.s. gewoon om 10.00 uur 's ochtends naar de
dorpskerk in Bathmen!

Als laatste noemen we hier de komst van

prof. dr. Frits de Lange, o.a. emeritus hoogleraar
Ethiek aan de Protestantse Theologische
Universiteit.

Op woensdag 17 november 's avonds komt hij
bij ons vertellen over zijn boek ‘Heilige onrust’
De inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om
20.00 uur.

Frits neemt ons mee in een zoektocht, een
pelgrimage naar het hart van religie. Hij haakt
aan bij de toenemende belangstelling in onze samenleving voor modern pelgrimeren. Pelgrimeren
gaat veel verder dan het zoeken naar rust en ruimte in de natuur. Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en
andere (zin)zoekers leven in het besef dat er iets groters en sterkers is dan zijzelf, maar kunnen dat
moeilijk onder woorden brengen.

Wat bezielt deze nieuwe pelgrims? En wat is dan dat mysterieuze ‘iets’ dat ervoor zorgt dat je als mens
steeds maar weer de ene voet voor de andere zet, in beweging komt en op pad gaat?

Kortom, een avond, die zeer de moeite waard is..

Wees wel:kom en laat je verrassen
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Regiokerkenlied op de melodie van
‘Zomaar een dak’ (lied 276)

Bathmen-Okkenbroek

Al een paar jaar twee dorpen samen -
vrucht van een fusie in Salland.
Vrijwilligers, honderden namen -
sterk onze onderlinge band!

Offline en online, op zondag fijn;
volgend jaar Alpe d'Huez -

dan zingen wij hard: “Yess!!l"

Colmschate-Schalkhaar

Wij van Schalkhaar en van Colmschate
willen graag groen zijn met elkaar.
Door daar met u over te praten
worden we groener ieder jaar.

Met elkaar zingen is als een feest,

wat mooi dat dat weer mag

op deze kerkendag.

Diepenveen

Zomaar een kerk tussen de bomen,
nonnen voorheen, maar wij nu hier.
Bidden, gezang, samen geloven,
imker gaat voor, geen broodjes zoet.
Dorpskerk met rijke geschiedenis.
Kom rustig eens hierheen.
Welkom in Diepenveen!

Holten

Samen één dak, niet te geloven

zal ook voor Holten toekomst zijn

niet meer Hervormd, of Gereformeerd dus
samen op pad, als P. K. N.

Wij zijn benieuwd, hoe dat werken zal

als dit beginnen gaat.

Heel Holten één zal zijn.

Deventer

Deventerstad draagt deze toren,

huis van de ziel voor menigeen.
Kerkmuziek doet zich hier graag horen;
't is zoveel meer dan hout en steen.
Ruimte voor velen, oud en jong:

zo ook op deze dag,

't is wat de Geest vermag!



Oecumenische Vespergroep winter 2021-2022

Net als veel anderen heeft ook de vespergroep enige moeite om weer
het ritme te hervatten na de covid-epidemie van de laatste anderhalf
jaar, die op velen een soort verlammende werking heeft gehad. We zijn
dus niet, zoals gebruikelijk, begonnen in oktober, maar onze eerste
vesper zal plaatsvinden op zaterdag 13 november.

Dit wordt het 48-ste seizoen in deze vorm met teksten uit de bijbel,
momenten van gebed en bezinning, met sobere zang en
orgelbegeleiding, zoals de monniken en monialen in de kloosters dit al
eeuwen doen. De voorgangers zijn veelal leken, betrokken bij de kerken
in Bathmen, Okkenbroek en Lettele, dus een echte oecumenische
aangelegenheid.

Wees welkom

Data: zaterdagavond om 19:00 in de Dorpskerk in Bathmen op
13 en 27 november 2021, 11 december, 22 januari 2022, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 april.

L ——

Jeugdwerk

Vorige maand schreef ik in Baocken over een weekend met de band Trinity In Abdij Nieuw Sion.
Dat inspireert mij tot twee activiteiten: een uitprobeersel tussen de herfst en kerst én een
praatavondje voor jongeren.

Dit is het uitprobeersel:

Zondagavondinloop 16+

Kaarsje, muziekje, praatje, stilte, enz.
Dorpskerk Bathmen

Elke zondagavond vanaf 24 oktober
m.u.v. 7 november en 5 december

Loop maar binnen tussen 19.00 en 20.30 uur

Het praatavondje voor jongeren is op vrijdag 12 november van 20.00 tot 21.30 uur, ook in de kerk
van Bathmen. Samen met de drie jongeren met wie ik het weekend op Nieuw Sion doorbracht wil ik
van onze ervaringen vertellen. En met elkaar in gesprek komen we vast op goede ideeén.

Wel:kom!

Gert Wijnstok
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(7 kerkdienstgemist !

De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl
voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.

Na de dienst kunt u een kopje koffie / thee blijven drinken!

|Zaterdag 6 november

18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. Hanneke Overduin Diaconie en kerk
[Zondag 7 november 1e zondag van de voleinding

10:00 Eredienst Bathmen ds. W. Blanken (Zutphen) KiA: najaarszending

10:30 Eredienst Okkenbroek ds. Gert Wijnstok KiA: najaarszending

tentdienst m.m.v. voorbereidingsgroep

|Zaterdag 13 november

19:00 Vesper Bathmen uit de vespergroep
LZondag 14 november 2e zondag van de voleinding

10:00 Eredienst Bathmen ds. Gert Wijnstok Hospice de Winde
|Zaterdag 20 november

18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. A. Steunenberg (Holten)  Hospice de Winde
[Zondag 21 november 3e zondag van de voleinding

10:00 Eredienst Bathmen ds. Hanneke Diermanse Ronald McD.huizen

Eeuwigheidszondag mw. Hanneke Overduin

|Zaterdag 27 november

15:00 Vesper Bathmen uit de vespergroep
|Zondag 28 november 1e zondag van Advent

10:00 Eredienst Bathmen ds. J. Weijenberg (Harfsen) KiA: werelddiaconaat

Kinderen in Moldavié

| Zaterdag 4 december

18:30 Avondgebed Dijkhuis mw. A. Steunenberg (Holten)  Diaconie en kerk
|Zondag 5 december 2e zondag van Advent

10:00 Eredienst Okkenbroek ds. Gert Wijnstok Solidaridad

geen dienst in Bathmen

Leesrooster

Zondag 7 november:

Leviticus19: 1-2,9-18 Marcus 12: 28-34

Zondag 14 november:

Exodus 30: 11-16 Marcus 12:38-13: 2

Zondag 21 november

Sefanja1:14-2:3 Openbaring 1: 1-8 Marcus 13: 14-27
Zondag 28 november

Zacharia 14:4-9 1 Tess. 3:9-13 Lucas 21: 25-31
Zondag 5 december
Maleachi 3: 1-4 Filippenzen 1:3-11 Lucas3:1-6
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Johannes 10:1-6
Johannes 10:22-30

Johannes 10:31-42



COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

15 december '21
12 januari

9 februari

9 maart

6 april
18 mei

7 januari '22
28 januari
25 februari
25 maart
22 april

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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