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REDACTIE

Gaah we eeh mooie zomer
tegemoet?

Ankie Borger en ik (Géke Veldwachter) volgden een
online sessie van de dorpskerken beweging.

Daar hoorden we verhalen van andere Protestantse
Gemeentes hoe het er in hun dorp voorstaat en wat
daar zoal gaande is.

Een bijzondere ervaring en we kwamen er achter dat

we in Bathmen-Okkenbroek best aardig en actief
bezig zijn ...

We willen als kerkgemeenschap graag onderdeel zijn
van het dorpsleven, erbij horen in het dorp. Daarvoor
moeten (willen) wij onze drempel verlagen en doen
aan "omdenken". We gaan erop uit om mensen,
verenigingen en groepen te ontmoeten en we hopen
zo verbindend te kunnen zijn.

Tijdens de fietstocht op Hemelvaartsdag kwamen
ruim 900 mensen bij "ons op bezoek". Men mocht op
de fiets dwars door de kerk. Wat een enthousiaste
reacties! Van enige schroom tot luid haleluja zingend.
Maar iedereen vond het prachtig!

In dit nummer van het Baoken is weer over onze
activiteiten te lezen en zijn prachtige foto's
opgenomen.

En hebt u foto's gemaakt die in het Baoken zouden
passen? We ontvangen ze graag ...

Gaan we eenh mooie zomer ﬁg&noef?

Géke Veldwachter, Janneke van Schooten
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Tafelen in de tuin

Het was op een heerlijke lentedag in het paasweekend, Stille Zaterdag van dit jaar. Een aangename
temperatuur om in de tuin aan de slag te gaan. De inmiddels doorgeschoten winterpostelein in het
stukje moestuin achter ons huis, maakt plaats voor een flinke laag compost. Heerlijk voedsel voor de
grond en al wat daarin leeft. En ja hoor, daar zie ik al een paar dikke rode regenwormen. Etenstijd!

Zelf eten we die avond voor het eerst dit seizoen buiten en
daar is ie weer, de merel. Andersom merkt de merel ons
natuurlijk ook op: daar zijn ze weer, de mensen.

Ik mag graag naar de merel kijken. Hoe hij met zijn snavel
in de aarde pikt (en het net aangeveegde pad weer
bestrooit met aarde), af- en aanvliegt met wormen en dan
even later hoog in de boom een prachtig fluitconcert
geeft. Het doet me denken aan de tekst van Maya
Angelou:

Sen voge( zingt niet omdat ﬁfvf een antwoord /(eeﬂ‘
Hif zingt omdat hif een lied heeft

De merel zingt niet om ons te bedanken, natuurlijk. Bovendien, van wie is de grond (de aarde)
eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Van de worm die er in leeft en de grond bewerkt? Van de merel
die zijn nest heeft in de tuin? Van ons, omdat het stukje grond bij het huis hoort? Of net zo zeer van
niemand als van ons allemaal, van al wat er van leeft. We zijn er allemaal mee verbonden, de worm,
de merel, de mens; verbonden met de grond, met ‘Moeder Aarde’

Terwijl ik wat mijmer, vliegt een koolmees vlak over ons hoofd, de kortste route naar de vogelpinda-
kaaspot aan de muur. De koolmees had nog niet met ons gerekend. Als we even binnen zijn haalt de
grote bonte specht acrobatische toeren uit om uit diezelfde pindakaaspot wat lekkers mee te pikken.
Eigenlijk is ie daar te groot voor, maar met wat lenigheid lukt het. De bloemen in de tuin lokken
hommels aan. We zijn er allemaal weer!

Op zo'n middag voel ik me intens gelukkig, met mijn "dier"-baren om mij heen. Zo'n tuin is een klein
ecosysteem, waar ook ik onderdeel van uitmaak door wat ik plant en oogst. Het geeft me een diep
gevoel van verwondering en ik besef hoe rijk ik me voel en tegelijk hoe
afhankelijk ik ben van al wat bloeit en groeit, kruipt en vliegt.

Veel daarvan zie ik niet eens, omdat het onder de grond leeft.
Ondoorgrondelijk, letterlijk en figuurlijk. Een mysterie, net als de graankorrel
die ‘in de aarde valt’ en sterft om vrucht te dragen.

Ik word er stil van, maar de merel ... die zingt nog even door.

Ds. Anna van der Maas
geestelijk verzorger — Deventer Ziekenhuis




KERKENRAAD

lets van binnen, zo sterk

‘lets van binnen, zo sterk; dat is de letterlijke vertaling van de titel van een nummer
van Kenny Rogers: ‘Something inside so strong’ Geschreven in 1989 maar de tekst
van het lied is nog steeds uiterst actueel. ‘lets van binnen, zo sterk’ dat maakt dat
mensen zich er niet bij neerleggen als hen onrecht wordt aangedaan. Als hun of
andermans rechten afgepakt worden, als muren tussen mensen gebouwd worden,
als mensen geen stem meer krijgen of als hen een plek om te leven ontnomen
wordt. In mijn woorden de centrale boodschap van het lied.

Het lied was onderdeel van het bevrijdingsconcert op 5 mei
in Amsterdam. En was ook onderdeel van de wekelijkse
wake op woensdag. Toen ik het weer hoorde vroeg ik me af,
wat is dat ‘lets van binnen, zo sterk’ Is dat een overtuiging,
een sterke wil om anderen te helpen. Of gaat het, met
pinksterfeest nog in gedachten, dieper?

Ik stel me zo voor dat de leerlingen van Jezus op Pinksteren
iets van dat 'something inside so strong’ gevoeld hebben.
Kracht en lef om tegen gevestigde opvattingen en
meningen in te gaan. Het verhaal van liefde te verkondigen
in welke taal dan ook. In navolging van Jezus en gedreven
door zijn geestdrift. In de kerk gebruiken we daarvoor de
naam Heilige Geest. lets van binnen, wat zo sterk is dat we
durven opkomen voor anderen die niet gezien worden, niet
gehoord worden. Laten we ook zo in onze dorpen als
geloofsgemeenschap gekend zijn.

Frits Mandersloot
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Cantate Domino!

Cursus

Eind april volgde ik een tweedaagse cursus in het
kader van de Permanente Educatie voor
predikanten van de PKN: Cantate Domino! —
Zingt de Heer! En dat hebben we dan ook veel
gedaan tijdens ons samenzijn in de Maartens-
kerk te Doorn. Met twaalf dominees volgde ik een
afwisselend programma van zingen en colleges
onder de bezielende leiding van dr. Hanna Rijken,
theoloog en musicus.

Doel van deze tweedaagse was om meer inzicht
te krijgen in de opbouw van de liturgie in
samenhang met muziek. Theorie en praktijk,
samen zingen in de fraaie Maartenskerk in Doorn,
gingen hand in hand.

En wat is er veel te zingen!

Samen zingen

Van kerkvader Augustinus (354-430) is de
uitspraak: ‘Zingen is dubbel bidden' Zingen is
dan ook een onmisbaar element in de kerkdienst.
In de coronatijd werd eens te meer duidelijk hoe
belangrijk zingen is.

Samen zingen werkt verbindend en toen dat niet
meer kon werd het enorm gemist.

In de Bijbel wordt op meer plaatsen opgeroepen
om te zingen. Denk bijvoorbeeld aan psalm 96
‘Zing voor de Eeuwige een nieuw lied' Zowel in
het Oude als Nieuwe Testament vinden we de
cantica, de lofzangen, bijvoorbeeld van Hanna en
van Maria, en van Zacharias en Simeon. Ook in de
brieven in het Nieuwe Testament wordt een
oproep gedaan om te zingen, zoals in de brief
aan de Efeziérs (5:19) ...en zing met elkaar
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u
ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart’

PASTORESTEAM

Liedculturen

In het Liedboek voor de kerken (1973) was met
name één vorm terug te vinden, de strofische. In
het Liedboek (2013) en ook in andere bundels
zien we verschillende muzikale vormen.

Wat zingen we op welke plek in de liturgie?

En waarom?

Zingen we een psalm, een lofprijzingslied, een
Taizélied, een vroeg-christelijke hymne, een
refrein-lied, een acclamatie, een kyrié of een
geloofsbelijdenis? En is er ook plaats voor
hedendaagse popliederen en filmpjes via
schermen? Kortom: hoe sluit je aan bij de
veelkleurige spiritualiteit in de gemeente?

Dat zijn belangrijke vragen om met elkaar over in
gesprek te gaan.

Hoe willen wij vieren in onze Protestantse
Gemeente Bathmen-Okkenbroek?

Adem, wind, geest

Als we zingen waait de Geest. En door te zingen
zing je je als het ware het geloof te binnen. Ik
eindig met een citaat van docente Hanna Rijken.
Mooi om te lezen in deze tijd van Pinksteren:

‘Het bijzondere van zingen is dat het lichamelijk is
— je zingt met je hele lijf — maar ook nauw
verbonden is met spiritualiteit.

Zingen is ademen en het Hebreeuwse woord voor
adem is ‘ruach’ Het mooie is dat dit woord zowel
met ‘adem’ als met ‘geest’ of ‘wind' vertaald kan
worden.

Dat geldt ook voor ‘pneuma’ in het Grieks en
‘spiritus’ in het Latijn. Als de adem stroomt, waait
de geest. De Geest vernieuwt, troost en maakt
één.

God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
(Vit: Liedboek 657 vers 3)

Hanneke Diermanse



PASTORESTEAM

Wolk

Begin mei waren Hanneke
en ik en twee van onze
kinderen een week in
Oostenrijk.

We maakten in het
berglandschap van Bad
Kleinkirchheim,
afwisselend klimmend en
dalend, vijf heerlijke
wandelingen.

Goddelijk

Mooi schouwspel vond ik twee achtereen-
volgende dagen de wolken die tussen de bergen
hingen. De eerste dag daarvan lieten ze wel veel
regen los en reden we naar de dichtbijgelegen
grote stad Villach. Maar in de miezer van de
tweede dag liep het lekker en gaven de wolken
extra dimensie aan de wandeling.

Geen wonder, bedacht ik me, dat die wolken in
het berglandschap van Bijbelverhalen, altijd tot
de verbeelding spreken om iets te zeggen over
God. De Bijbelschrijvers gebruiken een meteoro-
logisch verschijnsel uit het weerbericht om iets te
vertellen dat niets met het weer te maken heeft,
maar met God.

In zijn boek Beeldend Bijbellezen, Over geloof als
verbeelding schrijft Bert Koetsier dat dit beeld van
de wolk gebruikt wordt voor drie dingen.

De wolk is het voertuig van God, waarmee God
zich verplaatst. Het is ook de plaats waar de troon
van God zich bevindt.

En het is ten derde de mantel die God om zich
heen heeft en die hem verhult. Waar in Bijbelver-
halen de wolk er is, daar is God. God rijdt erop, zit
erop en heeft de wolk aan als een jas.

Daarmee is God dus geen wolk en al helemaal
niet de oude man op een wolk, met lang grijs
haar en een baard. Het beeld, schrijft Bert
Koetsier, ‘vangt’ God niet, maar ‘vangt iets van
God op!

En kijk je naar een wolk, dan zie je hoe die wolk
niet statisch is, maar altijd in beweging en
voortdurend van vorm veranderend.



Verdrietig

Zo bezien vind ik het een vondst dat het verhaal
van de hemelvaart van Jezus vertelt van een wolk
die hem opneemt, waardoor zijn leerlingen hem
niet meer zien. Op deze wijze kun je met dit
beeld van de wolk zeggen dat Jezus na zijn leven,
onttrokken aan het zicht van onze ogen, de
wereld van God is binnengegaan! En mogelijk,
bedacht ik me, is dit ook een helpend beeld,
wanneer we aan onze gestorvenen denken.
Allemaal mensen die als door een wolk aan ons
zicht zijn onttrokken en in de nabijheid van God
zijn.

Ondertussen merkte ik, kijkend naar de vele
wolken tussen de bergen, dat dit beeld mij ook
helpt om iets te zeggen over ons verdriet om het
heengaan van onze dierbaren.

Wanneer een wolk voor de zon schuift, voel en zie
je meteen wat dit doet met warmte en licht. Enin
het weerbeeld van vele wolken met daaruit eerst
harde en later miezerige regen zag ik hoe anders
het berglandschap van Bad Kleinkirchheim

Ds. Gert Wijnstok

PASTORESTEAM

eruitzag dan op dagen van volop zonneschijn. En
dat deze wolken niet als bij toverslag verdwenen.
Rouw is rauw.

Opgeklaard

De wolken waren na twee dagen weggetrokken
van tussen de bergen. En toen straalde het
berglandschap onder de blauwe lucht. Zo snel
gaat dat niet bij het verdriet om een dierbare die
is heengegaan. En ook niet als je gelooft dat
hij-zij nu in de nabijheid van God is.

Daarom trof het me bij het bekijken van mijn
fota’s van onze laatste vakantiedagen vol
zonneschijn, dat het daarop nergens in de lucht
helemaal strakblauw is en er altijd wel een paar
wolken te zien zijn. Zo is, ook als het leven je op
een gegeven moment weer toelacht — de wolk is
opgetrokken en staat hoger aan de hemel — de
herinnering blijvend zichtbaar.

En kijk eens hoe mooi het licht van de zon de
randen van die wolk goud kleurt.
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'Boven en onder ons'

Nog even terugkomend op Hemelvaart vind ik het mooi om de hieronder afgebeelde illustratie
met u te delen. Voor diegenen die op Hemelvaartsdag in de BOL-dienst in Lettele zijn geweest,
komt dit plaatje niet uit de lucht vallen. Zij hebben hem al uitgebreid en vergroot in deze dienst
gezien. Maar voor allen die de andere fietstocht maakten, wil ik hem toch nog even onder de
aandacht brengen.

Want Hemelvaart blijft voor velen een wat mysterieus feest. Net of er iets in de lucht blijft
hangen, wat we niet kunnen duiden. Waarschijnlijk zijn er daarom in de kunstgeschiedenis over
dit fenomeen zoveel schilderijen gemaakt. Om het je wat beter voor te kunnen stellen!

De onderstaande afbeelding is gemaakt op een altaarstuk in de Franse plaats Pontivy. Ik kwam
hem tegen in ‘De Eerste Dag’ - een handreiking voor pastores bij de jaarorde.

En naar mening is deze niet alleen erg mooi en kleurrijk, maar geeft dit kunstwerk ook werkelijk
weer waar het bij Hemelvaartsdag om draait. Jezus is boven en onder ons tegelijkertijd.

Op de afbeelding is Jezus namelijk twee keer te zien. Zijn voeten, die worden opgenomen naar
de hemel. Voeten, die ons herinneren aan de weg die Hij in het leven is gegaan.

Maar ook midden tussen de mensen is Hij zichtbaar, in een rode mantel. Met zijn gezicht naar ons
toe. Alsof Hij vraagt: ga je mee?

In de beschrijving van de hemelvaart draaien dus twee bewegingen om elkaar heen.

Enerzijds is er een beweging omhoog, als Jezus in de hemel wordt opgenomen. Aan het gewone
mensenoog onttrokken, maar wel degelijk aanwezig. Onzichtbaar, maar niet weg.

Anderzijds is er ook een beweging omlaag naar de aarde. Want Hij belooft ons zijn Geest en geeft
zijn apostelen én ons de opdracht om in zijn voetsporen te gaan.

Zo leeft Hij bij God, en zo is Hij tegelijk in ons midden aanwezig. Ook wij menen Hem te
herkennen, waar liefde is en vriendschap, vergeving en barmhartigheid.

Tot slot is het ook aardig om te zien, dat in het midden van de apostelen Maria is afgebeeld, als
symbool voor de gehele kerk.

Hoe beeldtaal helpend kan zijn om ons op het goede spoor te zetten ...

Hanneke Overduin




ZOMEREXPOSITIE 'Téwq l:i'b 'Ba.thmn'

Werkgroep Open Kerk organiseert ook dit jaar kinderen, in 1970 terecht
een zomerexpositie in de dorpskerk van in Bathmen waar ze 10
Bathmen. De tentoonstelling bestaat uit een jaar woonden.

selectie van schilderwerken van Marinus Leyte. Vandaar de titel van de

Marinus Leyte, woonachtig in Krabbendijke, werd  expositie ‘Terug in
in 1938 geboren in Cheribon, in het toenmalige Bathmen' Daarin klinkt
Nederlands-Indié. Hij is pas op latere leeftijd, na ook een soort heimwee

zijn werk als chemicus, gaan schilderen. Hij door naar een als intens

volgde daarvoor een opleiding van vijf jaar aan plezierig ervaren periode

de Academie voor Schone Kunsten te Eekloo in uit zijn leven.

Belgié en studeerde daar in 2001 af ‘met grote Marinus Leyte was in die

onderscheiding’ Vervolgens sloot hij zijn periode ook actief

opleiding daar af met een specialisatie van twee  binnen de toenmalige Hervormde Gemeente
jaar in de richting ‘schilderen met emotie’ De Bathmen.

kern van schilderen is voor hem een emotionele  Zo was hij als jeugdouderling lid van de
activiteit, het geeft vorm aan de emotionele kerkenraad. Ook maakte hij deel uit van een klein
ervaring van de werkelijkheid. groepje gemeenteleden dat een aantal jaren

Een groot deel van zijn leven werkte Leyteinde ~ zogenoemde ‘Gemeentediensten’ organiseerde.
chemie, onder andere bij AKZO Deventer. Dat waren kerkdiensten in een jaarcyclus van vier
Zo kwam hij met zijn gezin, echtgenote en vier bijeenkomsten met een vaste voorganger van

buiten rond een centraal thema en waar ook
nadrukkelijk inbreng van de aanwezigen
mogelijk was.

Op zijn initiatief schonk AKZO Deventer twee
houten gebouwen die als ‘de Kerkmars’' (op
de plek van de huidige Kuiperij) onderdak
boden voor jeugdwerk en andere
sociaal-culturele activiteiten in Bathmen,
daarin de voorloper van Braakhekke! Ook
was hij 0.a. met de latere wethouder Henk
Hulst oprichter van de succesvolle
‘Zwemclub Looérmark die nu onderdeel is
van ABS.

De tentoonstelling is op zaterdagen geopend
vanaf 10 juni tot en met zaterdag 26
augustus, van 10.30 uur tot 15.00 uur. Voor
bezoekers is er een genummerde titellijst
met specificaties beschikbaar en een kort cv
van betrokkene. Bovendien is er ook een
diapresentatie beschikbaar van het meer
uitgebreide oeuvre van deze beeldend
kunstenaar.

Op de eerste dag, zaterdag 10 juni, zal om
10.30 uur een sobere officiéle opening
plaatsvinden, waarbij iedereen van harte
welkom is.




WU vragen om uw solidariteit geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het
in gemeenten aan financiéle middelen of aan

menskracht om die plannen uit te voeren.

Die gemeenten kunnen een beroep doen op de
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Zo helpen we elkaar.

In de eerste helft juli ontvangen alle belijdende leden
een brief met verzoek de bijdrage te betalen voor
solidariteitskas 2023.

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek.
Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een
plek waar we geinspireerd worden door de
Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen
en van betekenis kunnen zijn voor onze
omgeving.

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag
per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag
van minimaal € 10, waarvan € 5 wordt afgedragen
aan de Solidariteitskas.

Het bedrag dat overbilijft, is bestemd voor onze
eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw

: : solidariteit en bijdrage!
leder jaar maken we nieuwe plannen om een

levendige gemeente te zijn en een vindplaats van Hortelijk dank voor ine betrokkenhekd!

Abonnementsgeld Kerkblad Baoken

Zelf per bank overmaken:

Abonnees die geen incasso hebben afgegeven en
het abonnementsgeld nog niet betaald hebben,
wordt gevraagd het abonnementsgeld

Abonnees die een automatische incasso hebben  29: € 22,50 per omgaande te voldoen op
afgegeven hoeven niets te doen. IBAN: NL 32 RABO 0373726 511, o.v.v.:

Het abonnementsgeld ad. € 20,00 wordt op 10 abonnementsgeld Baoken 2023.

juli 2023 geincasseerd.

Er wordt geincasseerd vanaf IBAN: NL 32 RABO Mocht u vragen hebben over k?ovenstaande )
0373 726 511. neem dan contact op met Marian Jansen. E-mail:

penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl,
tel.nr. 0570-551675.

Het jaarlijks abonnementsgeld van het kerkblad
moet weer worden betaald.

Automatische Incasso:

Het incassanten-ID van de PG
Bathmen-Okkenbroek is:
NL40ZZZ302584821323.

Dorpskerk ten voeten uit

Met name de kerk in Bathmen leent zich heel goed =~ Een andere bijzonder aktiviteit was de ﬁetstocht

voor alternatieve activiteiten. op Hemelvaartsdag. Vanaf de start bij
Daar is de laatse tijd soms op bijzonder wijze Cultuurhuus Braakhekke fietsten de deelnemers \
gebruik van gemaakt, dwars door de kerk. Het was een-prachtig

schouwspel met veel verbaasde blikken. Enkele
Zo was een professioneel koor en orkest te gast  vrijwilligers zorgden voor pepermuntjesveor
voor de opname van een videoclip. Dat wilden zij = onderweg. - p——

doen in een lichte, witte maar ook lege kerkzaal. = Ook hier ging een deel van het interieur even aan
Met vereende krachten is het gehele interieur de kant en werd een pad aangelegd van

aan de kant geschoven en de volgende dag weer  vloerkleden. De vloer had net de week ervoor
teruggeplaatst. een grote onderhoudsbeurt gehad en dat wilden.

De clip is nog niet gemonteerd maar we krijgen we wel even veilig stellen.
bericht als deze op YouTube is te zien.
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fctie vakantiepakketten

Met de zomer in aantocht krijgen we zin in de naderende zomervakantie. Als het zonnig is, dan is het
prima toeven in ons eigen landje en zeker ook in onze mooie streek. Toch gaan veel mensen er echt
even helemaal uit op weg naar andere landen.

De laatste jaren brengen wij als diaconie voor kinderen die niet op reis gaan een pakket
vakantietassen.

In zo'n pakket zitten zowel dingen om mee te spelen, als bijvoorbeeld een bon voor een gratis ijsco en
een kleine attentie voor de ouders. We merken aan de reacties, dat de ontvangers er erg blij mee zijn.
Voor sommigen is het bezoekje aan de ijscowinkel een echt uitje waar zij zich als gezin op verheugen.

Ook dit jaar maken we graag een aantal gezinnen met kinderen blij met een vakantieverrassing. Voor
de inhoud van de pakketten wordt gezorgd.

Van u als Baoken lezer en mede gemeentelid horen we graag, of u een gezin kent, die u op deze
manier zou willen verrassen deze zomer. Van wie weet u, dat ze deze

zomer niet zorgeloos op vakantie kunnen? Wie wilt u op deze wijze \ f
verrassen? N\ 7
Geeft u dit vooral door aan de leden van de diaconie.

Dat kan na een dienst, of via het mailadres - -
diaken@kerkbathmenokkenbroek.nl, of telefonisch bij Gerard Fransen
0570-654703.

Als u ons de gegevens van het gezin — leeftijden — doorgeeft voor 30 juni, \
dan is er voor hen een vakantiepakket deze zomer. / \

Een zonnige tijd toegewenst!
v 3 -
o . TN
¥ . 3 o, 4
..“;
Diaken worden?
Diaconie, dat is gded besteed

En dat is het moment om Diaken te worden!!
Naast of na alle drukke dagen op het werk, de dingen die thuis op jou liggen te wachten, de sporten
en hobby's die lonken, is er het mooie werk als diaken bij de kerk Bathmen Okkenbroek.

Het verruimt je blik
Want er is zoveel meer gaande in de wereld dichtbij en ver weg, dan dat wat je op tv voorgeschoteld
krijgt, of dat wat je op een gemiddelde visite ziet of hoort.

Als diakenen zijn we altijd op zoek naar net een extra steun in de rug voor mensen die daar om
verlegen zijn. De bloemengroet, de collectes, de weeksluiting in het Dijkhuis en de kleine of grotere
acties tussendoor om anderen tijd en aandacht te geven. Voor ons als diakenen is het een fijne taak
die we graag voortzetten. Daarbij kunnen we zeker versterking gebruiken de komende jaren.

Dus mocht je er altijd al aan gedacht hebben, of mocht dit voor het eerst zijn dat je er over hoort:
verlaag de drempel voor jezelf en draai een keer mee.

Je kunt je aanmelden als nieuwe diaken of als geinteresseerde bij de diaken die je kent, of bellen naar
Tonny Oplaat 06-13166996.
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Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Staat B
Staat van Baten en Lasten
2022 Boekjaar 2022 2021
rekening begroting rekening
€ € €
Baten
80 Baten onroerende zaken 0 0 0
81 Rentebaten en dividenden 3.048 2.760 3.016
82 Bijzondere bate 0 0 0
83 Bijdragen levend geld 9.978 9.250 10.537
84 Door te zenden collecten en bijdragen
derden 9.178 7.000 6.773
Totaal a 22.204 19.010 20.326
Lasten
40 afschrijving overige inventaris 0 0 0
41 Lasten overige onroerende zaken en
inventarissen excl. Afschrijvingen 0 0 0
43 bijzondere lasten 756 0 0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke aktiviteiten 60 1.000 998
45 Verplichtingen en bijdragen inzake 1.752 2.500 2.088
andere organen
46 Salarissen en vergoedingen 0 0 0
47 Kosten beheer en administratie 370 400 0
48 Bankkosten 363 400 394
50 Diakonaal werk plaatselijk 6.406 5.750 7.798
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ 5.044 4.000 4.000
landelijk
52 Diakonaal werk wereldwijd 6.639 5.500 5.278
58 Overige baten 0 0 0
Totaal b 21.390 19.550 20.556
Saldo a-b 814 -540 -230

De jaarrekening van de diaconie ligt vanaf 5 juni t/m 19 juni ter inzage bij;
Petri van der Kolk, secretaris diaconie. Tel.: 06 5390 8887
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Running Dinner, wat moet je je daarvan voorstellen

Ach 'tis niet ingewikkeld en je hoeft er niet hard voor te lopen. In BOL kerkelijk verband
beleefden wij op 21 april jl. de premiére.

In de kerk te Bathmen kwamen een kleine 20 deelnemers bijeen voor begroeting, een
voorafje en een openingswoordje van Hanneke Overduin.

De stoffelijke opening was toebereid door Hermien Brinkman en het glaasje door Frits
Mandersloot. Daarna werden de deelnemers verdeeld over 3 diner adressen, te weten
Mandersloot, Olden-van Schooten en Hermien Brinkman.

Vanuit de diner adressen ging de lange stoet richting Ons Centrum in Okkenbroek waar
Tonny Oplaat de toetjes uit serveerde. De vrijwilligers van Ons Centrum hielden het oliepeil
op niveau en het onderlinge gesprek was dermate geanimeerd dat Hanneke niet aan een
slotwoord toekwam.

Een absoluut aardige avond, in alle éénvoud zeer doeltreffend. In het bijzonder de
deelnemers uit Lettele waren blij verrast. Volgend jaar weer? Kan goed!

Henk Oplaat

Kindernevendienst

U481 () vEy 7

Op zondag 21 mei j.l. nam
Marieke Rientjes in
Okkenbroek afscheid als
leidinggevende van de
kindernevendienst.
Jarenlang verzorgde ze
mede de invulling voor de
kinderen, telkens op de
derde zondag van de
maand.

Deze zondag dus voor
het laatst. Het werd een
gezellige ochtend, met
bingo, traktaties en
natuurlijk een mooie bos
bloemen als dank je wel.

Tevens was dit de laatste
kindernevendienst voor
de zomervakantie.

Vanaf september starten
we weer.
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De kerkenraad van de PG Bathmen-Okkenbroek
nodigt u van harte uit om de dienst bij te wonen
waarin afscheid wordt genomen van
mevrouw Hanneke Overduin-Jansen
als kerkelijk werker.

De dienst zal plaatsvinden op
zondag 2 juli om 10.00 uur
in de dorpskerk te Bathmen.

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Na de dienst is er koffie, thee, een hapje en
Dorpskerk te Bathmen > : ¢
Kerkplein 3 drankje én gelegenheid om persoonlijk
7437 AL Bathmen afscheid te nemen van Hanneke.

Voor contact en informatie:
de heer Henk van der Kolk, scriba
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Wij hopen op uw komst.

& % Protestantse Gemeente

Voor een bijdrage aan het afscheidscadeau voor Hanneke kunt u de
hiernaast afgebeelde QR code gebruiken of u stort uw bijdrage op
reknr. NL 48 RABO 0305 702 742 tnv CvK PG Bathmen-Okkenbroek,
ovv afscheidscadeau Hanneke Overduin.
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IN MEMORIAM

Anna Geertruida (Annie) Sepers - van Os

Op 26 april overleed Annie Sepers — van Os in zorginstelling Spikvoorde in
Deventer. Een maand voor haar 93e verjaardag.

Bijna 50 jaar woonde ze in Bathmen. Eerst aan de Polakstraat en later aan de
Vlasakkers. Maar haar wieg stond in de Betuwe, in Waardenburg. Door haar
huwelijk met Addie Sepers (een beroepsmilitair) kwam ze hier in Salland terecht.
In 1954 trouwde ze met hem en in 1967 kwamen ze in Bathmen wonen.

Ze kregen samen twee jongens: Henk en Bert, waar ze erg blij mee waren.

Later kwamen daar de schoondochters Jennie en Dian bij en nog weer later de
kleinkinderen Ard, Wietse, Yvette, Patrick en Lucy. Het maakten hen tot trotse
grootouders. Helaas overleed haar man in 1998 en moest Annie alleen verder.
Dat deed ze — naast alle verdriet - moedig en vastberaden.

Gelukkig kon ze daarbij terugvallen op haar familie en op een paar vaste vriendinnen in Bathmen.
Toen ze in maart 2015 geconfronteerd werd met een CVA en op haar gezondheid in moest leveren,
verhuisde ze naar Spikvoorde. Daar heeft ze tot haar overlijden nog een fijne tijd gehad. Ze had een
ruime kamer, de verzorging was prima en geregeld kreeg ze nog bezoek van haar kinderen én van
haar vriendinnen uit Bathmen. Wat haar ook veel vreugde gaf, was de geboorte van twee achterklein-
kinderen: Fabrice en Elodie.

Als een dankbaar mensenkind keek ze terug op haar lange, waardevolle leven en in die geest hebben
we op woensdag 3 mei op Vredehof afscheid van haar genomen en haar begraven bij haar man.

Wij hebben haar uit handen gegeven, in het vertrouwen dat zij rust en geborgenheid gevonden heeft.

Hanneke Overduin

—

Wilhelmina (Mientje) Leunk - Hillebrand

In de gezegende leeftijd van 93 jaar is op 8 mei in 't Dijkhuis overleden Mientje
Leunk — Hillebrand. Een geliefd mens binnen haar familiekring én daarbuiten.
Ze heeft veel meegemaakt in haar leven en dat vormde haar mede tot wie ze
was: een sterke, zelfstandige, wijze, blijmoedige vrouw.

Mientje was de oudste van zes kinderen en groeide op in een liefdevol gezin op
de Enk in Bathmen. Ze hadden een klein boerderijtje thuis en ze krijgt als jong
kind al mee dat je in zo'n gezin verantwoordelijk bent voor elkaar.

Gelukkig is ze een handig en actief meisje dat graag meehelpt met het boeren-
werk en die moedert over haar jongere broertjes en zusjes.

Wanneer ze in de oorlog hun huis moeten verlaten omdat het door de Duitsers in
beslag is genomen, vinden ze tijdelijke woonruimte in Lettele. Misschien ervaart
ze mede hierdoor wel hoe belangrijk gastvrijheid is. Op 2 oktober 1954 trouwt ze met Henk Leunk.
Samen krijgen ze twee kinderen: Ria en Han. Wanneer haar vader, jaren later, alleen komt te staan,
ruimt ze vanzelfsprekend in huis een plek voor hem in. En voor haar schoonmoeder zorgt ze ook als
zij later hulp nodig heeft.

In haar hart en in haar huis is plek voor iedereen! Ook voor haar eigen kinderen en kleinkinderen staat
ze steeds weer klaar als zij in voor- en in tegenspoed haar nodig hebben.

Haar man overlijdt in 2015, maar Mientje pakt ook dan het leven weer op en blijft tot 2021 op de
boerderij aan de Woertmansweg wonen. Daarna verhuist ze naar 't Dijkhuis.

In een dienst op Steenbrugge hebben we stil gestaan bij de woorden ‘Heb lief je naaste, die een mens
is zoals jij!" en daarmee hebben we haar toevertrouwd aan Gods eeuwige liefde.

Hanneke Overduin
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Dit seizoen schreef ik in deze rubriek over van alles wat met de kerkdiensten te maken heeft.
Van doopvont en kaarsen, van vertelhok - de preekstoel in Okkenbroek en vertelplek - de
katheder in Bathmen, van muziek en liederen en nog wel meer.

Deze laatste aflevering gaat over het lied dat naam gaf aan deze rubriek:

‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Van dit lied, nummer 280 in het Liedboek, las ik
laatst een aantal strofen voor aan het begin van
de vergadering van onze taakgroep vieringen.
Die avond zouden we aan de praat gaan over de
verdeling van de kerkdiensten tussen onze beide
kerkgebouwen vanaf 2024 en alles wat daarmee
samenhangt. Goed is het dan om je vooraf aan
alles wat moet worden besproken te realiseren,
wat ons op zon- en feestdagen naar de kerk
drijft: de vreugde.

Niet dat iedereen altijd blij zal binnenkomen. Niet
voor niets zijn er vrij snel aan het begin van de
kerkdienst het drempel- en het kyriegebed. Die
willen lucht geven aan wat je maar dwars kan
zitten of zorgen baart. De kerkdienst is bij uitstek
de gelegenheid om je hart te luchten. En dat
lucht op. Dat brengt je op adem. Dat geeft
perspectief. Wie rouwt vindt troost, wie
wanhoaopt wordt bemoedigd, schuld komt in het
licht van vergeving te staan. ‘Vreugde' is het
samenvattende woord voor dit alles. De vreugde
die de Naam van God met zich meebrengt: “Uw
naam is ‘lk ben’ en ‘lk zal er zijn| zoals een

lied van Sela zingt.

Wanneer deze vreugde jouw leven (nieuwe) kleur
geeft, vind je in de liturgie van de kerkdienst de
ruimte om je verwondering hierover te uiten of
een danklied te zingen. En bij feestdagen zing je
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dan misschien wel baven jezelf uit. Zozeer dat het,
net als in het verhaal van Pinksteren, om half elf
zondagmorgen lijkt alsof je teveel zoete wijn

hebt gedronken (Handelingen 2:13).

Bijzonder aan onze monumentale kerkgebouwen
is dat wij niet de eersten zijn, die door deze
vreugde worden gelokt:

Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

(vers2)

En bij alle beraad in de komende maanden over
hoe we vanaf 2024 vreugde kunnen vinden en
vieren in onze kerkgebouwen, is het gebed uit de
hierop volgende strofe mij uit het hart gegrepen:

Dit huis, dat afle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die dit alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?
(vers 3)

Ds. Gert Wijnstok



BlJ DE VIERINGEN

Camping, de_Flietweide

Openluchtdienst B.O.L. op 25 juni

Oecumenisch overleg B.O.L. nodigt u graag uit voor de jaarlijkse openluchtdienst, dit jaar in Bathmen,
op Camping de Flierweide aan de Traasterdijk in Bathmen. Voorgangers zijn deze zondagmorgen
Mw. Elsbeth Wubbe en ds. Gert Wijnstok.

We beginnen om 10.00 uur. En na afloop is er koffie en ranja.

Indien mogelijk zelf een stoel meenemen.

PS. Deze ochtend is er geen dienst in de kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele.

Voel u welkom!

Brandstof in juni
We hebben een paar vaste activiteiten die ook in de zomertijd doorgaan.

~= Elke zaterdag kun je om 7.00 uur mediteren in Dorpskerk Bathmen.
En elke eerste vrijdag van de maand kun je meditatief wandelen.
We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk en
drinken na afloop rond 11.15 uur nog een kop koffie-thee met wat lekkers erbij.
De eerstvolgende keren zijn: 2 juni en 7 juli.

== Op vrijdag 23 juni staat de stamtafel voor een goed gesprek weer klaar in de noorderbeuk
van Dorpskerk Bathmen, van 11.00-12.30 uur.

~= Voor Geloven-Nu staat op 19 juni de laatste avond van dit seizoen gepland.
We lezen het verhaal van het gouden kalf. Aanvang 20.00 uur in kerk Okkenbroek.




zaterdag 3 juni

18.45 Dijkhuis

zondag 4 juni
930 Okkenbroek
10.00 Bathmen

zondag 11 juni
10.00 Bathmen

zaterdag 17 juni
18.45 Dijkhuis

zondag 18 juni

930 Okkenbroek
10.00 Bathmen
zondag 25 juni
10.00 Bathmen

zaterdag 1 juli

18.45 Dijkhuis
zondag 2 juli
10.00 Bathmen

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live —
digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
en ook op een ander moment terug te zien.

Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin
collecte: Diaconie en Kerk

Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije - (Zwolle)
Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Meester Geertshuis

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
collecte: Terres des Hommes

Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg - (Holten)
collecte: kerk in actie, Columbia

Eredienst met ds. Siebe Roozenboom - (Holten)
Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije - (Zwolle)
collecte: kerk in actie, Columbia

Openluchtdienst op camping de Flierweide
in BOL verband, met ds. Gert Wijnstok en mevr. Elsbeth Wubbe
collecte: Pater Brinkhof

Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin
Afscheid van mevr. Hanneke Oveduin als kerkelijk werker
collecte: diaconie en kerk

Eredienst met ds. Gert Wijnstok en ds. Hanneke Diermanse
Afscheid mevr. Hanneke Overduin als kerkelijk werker
eventueel m.m.v. de cantorij

collecte: kerk in actie, Indonesié

4 juni, Trinitatis

2 juli, 2e van de zomer

Oecumenisch Leesrooster *

11 juni, 1e na Trinitatis
18 juni, 2e na Trinitatis

25 juni 1e van de zomer

Exodus 34,4-9 Psalm 150 2 Korintiérs 13,11-13
Mattelis 28,16-20

Jesaja 57,14-19(21) Psalm 33,1-12 Romeinen 4,13-18
Mattelis 9,9-13

Jesaja12,1-6 Psalm 100 Romeinen 5,6-11
Mattelis 9,35-10,15

Jeremia 20,7-13 Psalm 69,14-29 Romeinen 5, 15-19
Mattelis 10,16-33

Jeremia 29,1.4-14 Psalm 89,10-19 Romeinen 6,3-11

Mattelis 10,34-42
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren véor

1 september
6 oktober

3 november
1 december
5 januari '24

16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
13 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker

Hanneke Overduin, 0570 854652 / 06 50968134
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl N
Vervoer van / naar kerk Bathmen ‘ 7
Gerard Fransen, 0570 654703 =
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek ot
”n =9
Melden ziekenhuis of verpleeghuis 3 3
opname / ontslag o &
Hermien Brinkman, 0570 543175 ? ;r
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320 ok
=
Voor uitvaartdienst o g
neem a.u.b. contact op met oo
predikant of kerkelijk werker g ::'.;
= 0
Banknummers
Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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DOMINEE NORMAAL BEN IK ZO GOED IN ..MAAR NU IK HIER STA
DE HEER BEGRAFENISSEN EN CREMATIES... WEET IK NIKS TE ZEGGEN.

BEGRAAFT
HAAR KAT...

BORIS
1996-2014

HEB IK BORIS WEL GENOEG LATEN
WETEN HOE BLIJ IK MET HEM WAS?

IS ER EEN HEMEL VOOR KATTEN? MISSCHIEN IS ER ALLEEN
IK ZOU HET NIET WETEN...! MAAR LEEGTE NA DE DOOD!

HAD IK HEM NIET VEEL MEER

EN 20 JA, ZOU BORIS DAAR
MOETEN VERWENNEN...?

DAN WEL GELUKKIG ZIJN?

WEET IK
VEEL!

/

WAT IS HET
LEVEN KORT!

JE VOELT VERDRIET, TWIJFEL, SPIJT
- DAT MAAKT ALLEEN MAAR DAT JE
ANDERE MENSEN BETER BEGRIJPT!

ONS LEVEN IS MOOIER EN RIJKER OMDAT
WE HEM GEKEND HEBBEN, JA TOCH?

IK BEN EEN WAARDELOZE
DOMINEE! IK KAN NIET
EENS MEZELF TROOSTEN!

EN IK WEET ZEKER DAT BORIS
DAT OOK VAN ONS VINDT,
WAAR HIJ NU OOK IS!

JE HIELD VAN BORIS, EN NU DOET
HET PIJN DAT HIJ ER NIET MEER IS!

S P

DAT WAS ECHT HEN JIJ ZOU 00K WEL HA, VAST! MAAR WIE ZORGT ER DAN VOOR
ERG GOED, scum!_mommee KUNNEN WORDEN! DE ONDERSTEUNING VAN DE DOMINEE...?




