


REDACTIE

Het voelt bij-zonder.....

Voor het eerst vier weken achter elkaar niet in
Bathmen. Wat hebben we veel gemist als ik de
Bathmense krant — De Gids moet geloven. Maar ook
het Baoken dat keurig lag te wachten tussen onze
post.

In onze vakantie naar Toscane hebben we ook nogal
wat kerken aan de binnenkant bekeken. Wat een
rijkdom straalt er vaak vanuit. Zo veel schilderijen

van Madonna met kind en Jezus aan het kruis dat ik
niet meer weet wat ik waar heb gezien. Zeker is het
dat het allemaal indrukwekkend was, vooral de
gebouwen, maar het is ook fijn om onze eigen kerk
weer te bekijken en mooi als iemand dan zegt:

“We hebben jullie gemist!”

Tijdens onze vakantie kregen we te horen dat onze
Oekrainers, die keurig op ons huis en de tuin hebben
gepast, de mogelijkheid hebben gekregen om een
andere woning te huren. En dat voelde in de vakantie
al bijzonder. Bij thuiskomst was ons huis leeg.

Geen drie fietsen in de schuur extra, de slaapkamers
leeg, de badkamer niet overladen met potjes en
flessen... Dat was echt bijzonder, zonder onze gasten
in huis.

Voor u een Baoken met mooie woorden van Hanneke
Overduin en een speciaal interview. En wat doen al
die bijen op pagina 127 Voor een regenachtige
middag een kleurplaat voor de kinderen tussen 0 en
12, die we graag weerzien vol kleuren. Er staat
genoeg in om er rustig voor te gaan zitten.

Voor iedereen een heel goede
zomer, waar u ook bent!

Wil Mandersloot
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diepgang.

Als in mijn jonge jaren opa en oma bleven eten, dan
was het altijd oppassen geblazen. Niet dat die
bezoekjes niet op prijs werden gesteld, integendeel!
Het was altijd een feest als opa en oma kwamen. Maar
het gevaar school in de maaltijden en kwam van mijn
opa. Het zit zo: mijn opa was een pathologische
grappenmaker. Zo gebeurde het geregeld dat als het
eten was opgeschept opa ineens riep: ‘Kijk!
Daarbuiten! Een roofvogel in de tuin!’ En als we als
kinderen dan achterstevoren zaten om de roofvogel
(of wat voor beest dan ook) te spotten nam opa de
gelegenheid te baat om onze gehaktballen of
braadworsten van onze borden te ontvreemden. En
hij was niet erg genegen om ze weer te retourneren.
Daar moest mijn moeder aan te pas komen, die -
zoals wel vaker het geval was in huishoudens van
toen (en van nu misschien ook wel) - het voor het
zeggen had in huize Spit.

Overigens kon daar nog wel om gelachen worden, het
meest natuurlijk door opa. Minder vrolijke gedachten
heb ik aan kerstdiners met de hele familie (opa, oma,
oom en tante van moeders kant en nichtjes en neefje
én een ongetrouwde oom die ook altijd aanhaakte).
Terwijl mijn moeder zich in de keuken uitsloofde om
een smakelijk maal op te dienen ontspon zich aan
tafel vaak een vinnige discussie. Het waren de dagen
van de Koude Oorlog en IKV en ICTO bepaalden zo'n
beetje de discussie aan tafel. Soms leek het wel alsof
die oorlog tussen de grootmachten echt uitgebroken
was en bij ons aan tafel uitgevochten werd.

Er werd met grof geschut geschoten en vooral de
ongetrouwde oom, die een echte ‘linkse rakker' was
moest het ontgelden. En wij, de kinderen, zaten met
grote ogen te kijken en te luisteren naar al die boze
volwassenen. En dat met Kerst ...

Ik herinner me nog een kerstdiner waar de gemoede-
ren weer flink opliepen. Er werd met stemverheffing
gesproken en de toon van de discussie werd
persoonlijk en vilein. Dat ging zo door totdat mijn
moeder op een gegeven moment met een pan met
aardappelen de woonkamer binnenkwam, die met
zo'n klap op de tafel zette dat de aardappelen in het

ds. Henk Spit

Natafelen

Je kent het wel: tijdens een goede maaltijd is er vertrouwelijkheid en openheid ontstaan. Na de laatste gang sta je
niet op, je blijft met je disgenoten natafelen. Misschien met wat mijmeringen, wat losse gedachten, of juist met

De voorgangers van de Protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-
Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN ‘Aan tafel’ door hun gedachten hierover te laten gaan.
In deze bijdrage tafelt Henk Spit, predikant van de Dorpskerk in Diepenveen met ons na.

rond sprongen en met dreigende stem zei: ‘Nu is het
afgelopen! We gaan kerstliedjes zingen!.

En toonzuiver zette ze in: ‘Ere zij God!. Dat was het
lievelingslied van mijn vader, geen Kerst compleet
zonder dat op een Pruisische mars getoonzette
engelengezang. Hij keek mijn moeder verhit en
tandenknarsend aan, maar — zoals gezegd — moeder
had het voor het zeggen. En dus sloot hij, en na enige
aarzeling de andere familieleden ook, zich aan bij het
gezang. 'Vrede op aarde voor de mensen van
welbehagen'

lk haal deze herinnering op om te laten zien hoe
kwetsbaar een maaltijd kan zijn. De kok kan nog zo
zijn of haar best doen, maar het zijn de tafelgenoten
die de maaltijd mee bepalen. Ik heb moeten leren om
me niet uit de tent te laten lokken, om niet in een
discussie te denderen die toch niets zou opleveren.
Mijn echtgenote (toen vriendin) en ik hadden een
afspraak. Als ik na een prikkelende opmerking van
vader of opa de richting van een discussie zou
opvaren, dan mocht ze me onder de tafel een schop
geven. lk heb in die eerste jaren van onze relatie
regelmatig met blauwe schenen rondgelopen. Maar
het hielp wel! ‘Heer, zet een wacht voor mijn lippen!.

Misschien dat de klippen en ijsbergen in een tafel-
gesprek vermeden kunnen worden door echt
aandacht te hebben voor elkaar. Het niet te hebben
over politiek, over het kabinet of de oorlog in
Oekraine. En al helemaal niet als je weet dat de
disgenoten daar verschillend over denken.

lk kan me zomaar voorstellen dat Jezus toen hij bij
Zachedis te gast was hem niet gekapitteld heeft over
het werk dat hij deed of dat hij een discussie aanging
over de verdeling van geld en goed. Misschien ging
het wel over zien en gezien worden, over kunnen zijn
wie je ten diepste bent.

Een goede maaltijd is een vrijplaats waar je net iets
meer van jezelf kunt laten zien dan in de ‘echte’
wereld. Waar kwetsbaarheid een plek heeft. En waar
de lach voluit mag klinken, niet omdat iemand de
gehaktbal van je bord plukt, maar omdat je blij bent
dat je met elkaar iets kunt delen.



KERKENRAAD

Wat als ... ?

Het zijn van die lastige vragen: wat als ...? Toch bleef zo'n ‘wat-als-vraag’ in mijn
hoofd hangen. Hij werd gesteld door Marli Huijer, columnist in Trouw. Ze vroeg zich
af wat er zou gebeuren als één op de twee aardbewoners een auto zou hebben.

En als 80% van de wereldbevolking die nooit vliegt ook drie keer per jaar een
vliegreis zou maken. Of net als de andere 20% een dagelijkse douchebeurt van 50
liter water zou gebruiken. Kortom als alle 8 miljard mensen een Nederlands leven
zouden leven. We zouden niet genoeg land, lucht en water hebben!

Het klimaatvraagstuk hangt voor een belangrijk deel hiermee samen. Op dit moment
wordt in Europa druk gesproken over een nieuwe natuur- en klimaatwet. Net als op allerlei andere
dossiers praten daarin veel partijen elk met hun eigen belang mee. De insteek lijkt te zijn: ik wil wel
meewerken aan het vinden van een oplossing, zolang mijn eigen belang geen schade oploopt.

In de bijbel staat het verhaal over de wonderbare spijziging: Jezus die met 5 broden en 2 vissen een
grote menigte te eten geeft. Wat als degenen die de broden en de vissen hadden meegenomen hun
eigen belang voor hadden laten gaan? En maakt juist dat niet de ‘wat-als-vragen’ van Marli Huijer zo
lastig? In het bijbelverhaal wordt wat er is gezamenlijk gedeeld en is er dan voor iedereen voldoende.
Wat zou er gebeuren als we veel vaker niet ons eigen belang voorop stellen maar kijken wat de ander
nodig heeft om te kunnen leven? Wat als we onze welvaart
durven delen met anderen die het minder hebben. Wat als
we als kerk ons daarover durven uitspreken. Wat als we een
sobere maaltijd niet 1 keer per jaar houden in de
40-dagentijd maar veel meer onderdeel maken van ons
leven?

Lastige vragen, dat realiseer ik me. Maar wel in veel
verhalen in de bijbel een terugkerend thema. Wat als we in
alles het belang van anderen voorop zetten. Goed om in de
komende vrije periode eens verder over door te denken.

Allen een hele goede zomer gewenst.

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN




PASTORESTEAM

Omzien in dankbaarheid

Lieve lezers,

Mijn laatste stukje voor 't Baoken. Misschien ben ik er in de afgelopen vijf jaar wel vijftig keer voor in de

pen geklommen. Nu dan voor het laatst.

Het is niet moeilijk voor mij om dit maal te bedenken waar het over moet gaan.

Over dankbaarheid natuurlijk! Want in die geest kijk ik op de afgelopen vijf jaar terug. Blij, dat ik dit

werk in uw midden mocht doen. Dankbaar voor de ruimte en het vertrouwen dat u mij gaf. Vanaf het

begin tot het eind aan toe.

Dankbaar ook voor de vele ontmoetingen, de vele

gesprekken. De vieringen waarin ik mocht voorgaan:

van kinderdienst tot avondgebed in 't Dijkhuis.

Van BOL tot Taizé tot Kerst en Pasen in wisselende

kerken en op allerlei plekken. Alles mocht en alles kon.
g L]

Ik leerde ervan en durfde steeds meer van mijzelf te

laten zien. Het was als een bloem die zich volledig va n d aag he “ I k

opent in al haar groeikracht.

En daar ben ik in de eerste plaats u, de kerkenraad en

mijn collega’s dankbaar voor. Ik kreeg de aarde (de

speelruimte) en de bemesting (de bevestiging) die ik a ﬁk a a Y

daarvoor nodig had. dii

En het hemelwater deed derest ...

De mooiste herinneringen liggen ongetwijfeld bij de

(spiegel-)verhalen die ik op een speelse manier in een

kerkdienst kon verweven, maar ook bij de

rouwgesprekken thuis of aan het bed bij mensen én bij

de rouwdiensten waarin ik samen met de familie de

overledene herdacht en toevertrouwde aan Gods liefde.

Met dit werk dat ik binnen de gemeente van Bathmen

en Okkenbroek mocht doen, zijn al mijn dromen uitgekomen. Wat wil een mens nog meer?

Nu ga ik eerst uitrusten en samen met Theo genieten van een lange vakantie in lerland. En dan??

Dat weet ik nog niet. Oppassen en genieten van de kleinkinderen, tuinieren en kijken wat er zomaar

op mijn pad komt.

Ik zie het wel en heb er alle vertrouwen in dat ik me niet ga vervelen © en dat mijn collega’s het werk

met grote inzet en kunde zullen overnemen.
Dank nogmaals voor wie u was, voor wie u bent en wellicht tot ziens!

Hartelijke groet, mede namens Theo,
Hanneke Overduin

DANKBAARHEID

DOET MET EEN MENS

WAT ZON EN REGEN

MET DE AARDE DOEN.

ZE GEVEN ER GROEIKRACHT AAN.

Kris Gelaude




PASTORESTEAM

Tijdens de Openluchtdienst op 25 juni hebben we het Scheppingslied van de zeven dagen uit
het begin van de Bijbel gelezen. Op de eerste dag daarvan maakt God het onderscheid tussen
het licht en de duisternis. En de
vijf dagen daarna gebeurt er van
alles, voordat uiteindelijk de
mens op de zesde dag ten tonele
verschijnt. En die mens heeft dan
op de zevende dag meteen een

dag vrij.
Vakantie
Die zevende dag heet sabbat en betekent in de Onze regio krijgt dit jaar als laatste van de drie
taal van de Bijbel: ophouden. Na zes dagen veel regio’s Zuid, Midden en Noord zomervakantie op

werk te hebben verricht, rust God daarvan uiten 22 juli. Wij werken dan nog één zondag door en
is er tijd om te genieten van alle leven. Vrije tijd hebben van maandag 24 juli tot en met

om het leven te vieren. Dat ‘vrij zijn’ is letterlijk maandag 14 augustus vrijaf.

met ons woord vakantie gegeven. Dat stamt van

een werkwoord uit het Latijn, vacare, en

betekent letterlijk ‘vrij
zijn’ Je bent vrij van
alledaagse dingen als
school en werk om op
vakantie te gaan of
thuis vakantie te
vieren en mogelijk al
te genieten van
wakker worden zonder
wekker.




PASTORESTEAM

Pensioen wat je in je loopbaan hebt gedaan en betekend.
Dan is onze collega Hanneke Overduin inmiddels ~ Om het bij onze kerkelijke gemeente te houden:
met pensioen. Dat is in wezen een variant van Hanneke is veel mensen in hun ouderdom nabij
sabbat. Maar dan niet om na één of meerdere geweest door haar bezoeken en voorgaan op
dagen het werk weer op te pakken. Wie met zaterdagavond in 't Dijkhuis. In dagen van rouw
pensioen is gegaan, heeft voortaan vrijaf van trok ze met heel wat families op om een
werken. gestorven echtgenoot, vader of moeder, opa of
Beter gezegd: oma, op waardige wijze uitgeleide te doen. En

vrijaf van een jarenlange loopbaan. Voor Hanneke toen de predikantsplaats vacant was — ook het
begon die destijds met werken in het onderwijs woord vacant is afgeleid van het al genoemde
en ze voltooide die als kerkelijk werker in onze woord vacare — heeft Hanneke gemeente-breed
kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek. heel wat stappen gezet.

Dat woord voltooien klinkt mogelijk wat vreemd,
plechtig of zwaar. Het is ondertussen wel precies ‘ "
-y ~ - =
- T
t Dijkhuis ,

het woord dat het Scheppingslied noemt als
werkwoord dat God doet, védrdat de sabbat
aanbreekt. God heeft het werk voltooid en neemt
dan vrijaf.

Zo met pensioen kunnen gaan, is een groot goed
in onze samenleving. En wij wensen Hanneke van
harte toe om daar, samen met haar al langer
pensionado Theo, van te gaan genieten!

En bij voltooiing mag dan worden gemarkeerd,

Werkafspraken

Er is afgesproken dat wij samen, met voor
Hanneke een tijdelijke uitbreiding van werktijd
naar 0.7 fte en Gert naar 0.6 fte het werk van
Hanneke Overduin overnemen. Kort samengevat
gaat Hanneke het pastorale bezoekwerk in

‘t Dijkhuis en de Polakstraat en aan andere
gemeenteleden op leeftijd verzorgen. Gert komt
in en rondom 't Dijkhuis, in overleg met de
directeur van 't Dijkhuis, Jackie van Beek, met een
aanbod in groepsverband.

Tot november zijn we, afwisselend ook met Ans
Steunenberg, voorganger in de kerkdiensten op
zaterdagavond. Dat blijven we ook daarna doen.
Wel is het de intentie om een grotere groep
voorgangers voor deze kerkdiensten te formeren
en daarbij ook gemeenteleden uit de parochie in
Lettele te betrekken. Zo kan ook dit een
oecumenisch BOL-gebeuren worden.




PASTORESTEAM

Om ook in Okkenbroek op vaste plek en tijd
aanwezig te zijn, gaan we, elkaar afwisselend, op
dinsdag vanuit de consistorie van de kerk daar
werken. Tussen de middag is de deur dan altijd
open voor een praatje en daarvoor en daarna
drinken we bijvoorbeeld koffie mee in het
Noaberhuus, staan we bij het schoolplein als de
school uitgaat en spreken we onze pastorale
bezoeken speciaal in de cirkel van Okkenbroek
af.

En tot slot zijn we samen de aanspraak voor
uitvaarten en overleggen we met betreffende
families wie van ons de begeleidende pastor is.

Doet zich deze vraag in onze vakantietijd voor,
dan is één van de pastorale ouderlingen altijd op
de hoogte welke collega kan worden gevraagd.

Voor je het weet ...

Gerard Cox zong het lang geleden al: “... is heel
die zomer alweer lang voorbij”. Na de sabbat
volgt weer de eerste dag, beginnen in september
de scholen weer, starten nieuwe competities.

Dat geldt ook allerlei kerkelijke activiteiten, al is
de kerk in de zomer natuurlijk nooit vanwege
vakantie gesloten geweest.

Juist na de sabbatical van de zomertijd nodigt het
nieuwe jaarthema ons straks uit om mee te gaan:
‘Ga mee!’ En dan niet om als het ware een

geleide groepsreis te gaan maken, waarbij je
vooraf van bijna elk dagdeel weet wat je kunt
verwachten. Nee, eerder zoals Columbus zonder
vooraf al te veel te weten op ontdekkingsreis
ging. En Abraham en Sara onderweg wel zouden
zien.

Het nieuwe jaarthema past mooi bij het vervolg

Maar eerst een mooie zomer gewenst,
Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok

van de tafelgesprekken, zie daarvoor ook elders
in dit blad. In onze dorpskernen en de buiten-
gebieden rondom ritselt genoeg om als kerkelijke
gemeente op zijn minst bij betrokken te zijn.

En om toch alvast een paar activiteiten te
noemen: 10 september is de startzondag
rondom de molen in Oude Molen. Kermis- en
Vredeszondag 24 september is de kerkdienst in
Bathmen een kermisvredesdienst, waarin het a
capellakoor Close Company van ‘Love & Peace'
zingt. En 8 oktober is de Regiokerkendag in en
rondom de kerk van
Bathmen.

En over de kermis
gesproken ...

Ga op Kermismaandag
25 september met Gert
mee naar Cafe De Brink.




Uitvoering
Zangproject

Zondag 18 juni 11:00 uur

Plein bij de Dorpskerk in Bathmen




Moldavié en Geerl Groole

Een paar weken geleden las ik dat 47 Europese
regeringsleiders bijeen waren om zich te beraden over
hun houding tegen Poetin. Waar waren ze dan bijeen?
Juist ja in Moldavié, het armste land van Europa en de
naaste buur van Oekraine. De Moldaviers gedragen zich
inderdaad als naasten zover ze daartoe in staat zijn.
Wat zullen ze hun ogen uitgekeken hebben naar al die
baasjes, de machthebbers in Europa. De oorlog duurt
maar voort en de vluchtelingen blijven komen.

In Nederland blijven we maar bakkeleien over:

hoe kunnen we zo weinig mogelijk mensen opnemen.
Hoe blijft de situatie beheersbaar.

Een ding is zeker: we moeten menselijk blijven.

Laten wij met elkaar Moldavié steunen in onze medemenselijkheid. U kunt een geldbedrag storten
op de rekening van de ZWO onder vermelding van Moldavié.
NL 60 RABO 03057.371.55.

Pas waren Anton en ik in het Geert Grootehuis en oriénteerden ons over het leven van de naamgever.
Hoe hij tegen de gevestigde orde en tegen de stroom in roeide. Hoe hij vanuit zijn priesterschap
mensen hielp en de kerk een spiegel voor hield. Geen kerken met hoge dure torens, maar help de
medemens zonder scrupules.

De gemeente Deventer heeft daarom het mr Geertshuis
gesticht. Mensen van allerlei pluimage zijn er welkom.

Ze kunnen een voedselpakket krijgen, elke dinsdagavond
aanschuiven bij de pot van Geert voor een eenvoudige
maaltijd, die klaargemaakt wordt door twee vrijwilligers
en twee bezoekers. Wat een menselijkheid.

Voor de jongeren tot 27 jaar is er het tosticafé.

Elke donderdag is er mogelijkheid om te spreken met
professionals en vrijwilligers, die sparren, luisteren en
helpen zaken uit te zoeken. In de gezellige huiskamer is
muziek, tafelvoetbal of tafeltennis, maar ook rustig chillen
is er mogelijk. In diezelfde huiskamer is er elke maandag, woensdag en zaterdag 's middags de
mogelijkheid om zomaar binnen te lopen.

Namens de ZWO:
Gera Ploeg (met een kleine aanvulling van ex-diaken Wil Mandersloot)
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KERKRENTMEESTERS

Nieuwste videoclip van Sela opgenomen in Bathmense Kerk

Medio april hebben we met vereende krachten de hele kerkzaal in Bathmen ontruimd
voor de video-opnames van zangkoor Sela. Het resultaat mag er zijn.

Het lied Kom tot Hem is te bewonderen inclusief de prachtige shots van onze kerk
op You Tube als je zoekt naar de titel en naar koor Sela. Ook op hun eigen site
www.sela.nl is de clip te vinden in de rubriek liederen.

Sela is een Nederlandse christelijke muziekgroep, die zich ten doel stelt om kerken van
eigentijdse kerkmuziek te voorzien. Ze schrijven daartoe liederen, geven concerten in het
hele land en brengen albums uit.

De muziekstijl van Sela is een combinatie van worship-rock met lerse folk en klassieke
invloeden. De teksten kenmerken zich door inhoudelijke teksten vanuit de Bijbel.

Sela is in 2005 ontstaan uit een project van de HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugd
Bond). Rond die tijd wilden enkele muzikanten een album opnemen waarmee een van de
missies van de Protestantse Kerk in Nederland - lofprijzing en aanbidding van God
stimuleren - bevorderd kon worden.

Versterking gezocht voor het College van Kerkrentmeesters

Met het vertrek van secretaris Anton Ploeg na 20 jaar (!) trouwe dienst is de bezetting
van de CvK (College van Kerkrentmeesters) erg minimaal geworden.

Wij zijn daarom naarstig op zoek naar versterking van ons team.

We merken dat kandidaten soms terughoudend zijn omdat zij naar eigen dunken 'geen verstand
van geld hebben'’ Dat is vaak ten onrechte. Zaken bekijken met 'gezond boerenverstand, dat is
waar het om gaat. Onze specialisten doen de verdere uitwerking en ondersteuning. Overigens
staan er op onze agenda ook veel andere onderwerpen die we behartigen. Dan gaat het zeker
niet altijd over geld.

Informeer gerust eens bij ons college. Voor jezelf of als je iemand weet die we kunnen
benaderen.
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TAFELGESPREKKEN

Het zoemt in en rond de bilenkast

De kerngroep Tafelgesprekken heeft bijna dertig gesprekken met groepen/organisaties in onze drie
dorpen gevoerd. Het is tijd om te oogsten en verder te kijken.

Stelt u zich een bijenkast voor. De imker heeft de kast opgebouwd in verdiepingen. Benieuwd wat er
te vinden is?

Allereerst zien we als opbrengst dat we als kerk overal welkom waren om in gesprek te gaan. Dat
vonden we al heel bijzonder. Een tweede wat we zien is dat er over gepraat wordt in de dorpen.
Op de volgende verdieping herkennen we thema's die in de diverse groepen terugkomen.
Leefbaarheid van het dorp. Zorgen om het vinden van bestuurders/kader. Verouderd beeld van de
kerk. Ontbreken van activiteiten met diepgang.

Op de onderste verdieping zit het vlieggat. Daar gaan de bijen in en uit. De imker ziet dat er heel veel
bijen zijn die ideeén komen aanbrengen. Kijk maar eens waar ze mee rondvliegen.

SO fz  ~ Appgroep |
 Terug- ”f #ﬁ _ dorpsagenda ) - 3

.,j:' Winterfair

. Kerkehraad

Maar er zoemt meer

Tijdens onze bijeenkomsten proberen we elkaar ook te inspireren met teksten, gedichten of liederen.
Zoals het gedicht van Toon Hermans dat op de volgende pagina staat. Als bemoediging om vol te
blijven houden, ook als lang niet alles |lukt. Steeds weer hebben we mensen nodig die zonnen
aansteken voordat de wereld verregent.
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Er moeten mensen zijn
die zonnen aanste;aen,
voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten
als het 1jzig wintert,

en die confetti strooien

tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn

die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,

en op de puinhopen
mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn,

die op hun stoelen gaan staan,

om sterren op te hangen in de mist.
Die lente maken

van gevauen bladeren,

en van gevauen schaduw, licht.

Er moeten mensen zijn,

die ons verwarmen

en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn zo hoog
ze springen touwtje

langs de regenboog

als iemand heeft gezegd:

kom maar in mijn armen

Bij dat soort mensen wil ik horen

Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN
dansen

ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

Er moeten mensen zijn

die op het grijze asfalt

in grote witte letters LIEFDE verven
Mensen die namen kerven in een boom
vol rijpe vruchten

omdat er zoveel anderen zijn

die voor de vlinders vluchten

en stenen gooien

naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn

voor de bloemen

en bang zijn voor:

ik hou van jou

Ja. er moeten mensen zijn
met tranen als zilveren kralen
die stralen in het donker

en de morgen groeten

als het daglicht binnenkomt

op kousenvoeten

Weet je, er moeten mensen zijn,
die bellen blazen

en weten van geen tijd

die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst

van mooiig}leid

Ze roepen van de daken

dat er liefde is en wonder

815 81 d1e ander'en SC}IT'E euwenu
alles heeft geen zin

dan blijven zij roepen:

neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde

weer een nieuw begin

Zij zijn een beetje clown,

eerst het hart en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
ilove you in het zan

omdat ze zo gigantisch

in het leven opgaan

en VB.“ET'I.

en vallen

en vallen
en OPSTAAN

Bij dat soort mensen wil ik horen

die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN
dansen

ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR

de muziek gaat DOOR

en DOOR

Toon Hermans
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Hannetbe
Overduin

Wat ik zeker weet of voel is dat de woorden van
God zo duidelijk zijn. Waarom luisteren niet meer
mensen daarnaar? De wereld zou een betere plek
zijn. De tien geboden zijn voor mij de spil; in
wezen draait het om het liefhebben van de ander
als mezelf, omdat die net zo'n kwetsbaar wezen
is. Jezus probeerde dat voor te leven. Zonder
oordeel, met vergeving. Geloven is voor mij een
moreel kompas. Doe ik recht aan anderen?

Het geeft richting bij de keuzes die ik maak. Ik
voel vaak een soort kracht, een liefde, die me
aanwakkert om de goede kant op te gaan.

Niet dat dat altijd lukt, ik ben absoluut geen
heilige. Maar ik ontleen er wel kracht aan.

Natuurlijk heb ik ook mijn vragen en twijfels
gehad. Allereerst in de puberteit.

‘Hoe weet ik het nou echt zeker?; vroeg ik me af
voordat ik belijdenis deed. We waren inmiddels
verhuisd van Bunnik naar Zeist, waar de predi-
kant geworteld was in het Joodse geloof.
Zekerheid kreeg ik niet, maar ik had genoeg
vertrouwen. De predikant bracht humor en
lichtheid en vertelde verhalen, dat vond ik
prachtig. Humor zet je aan het denken, prikkelt
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de fantasie, brengt een ander perspectief. Ik zoek
altijd naar andere perspectieven. Dat kan met
humor, verhalen, liederen, kunst, een voorwerp.

Na mijn middelbare school koos ik voor het
onderwijs, net als mijn moeder indertijd gewild
had, maar ik was ook graag predikant geworden.
Net als mijn vader trouwens, die was accountant
met een groot sociaal hart.

Theo heeft me aangemoedigd alsnog dat pad te
verkennen. Op mijn 53e ben ik de opleiding voor
kerkelijk werker gaan doen. lk had behoefte aan
verdieping van mijn geloof. Klopt het nou wel,
vroeg ik me af. Waarom is het anders voor
anderen?

Mijn geloof is veranderd in de loop der jaren.

Als kind geloofde ik in een almachtige en liefde-
volle God, iemand die je ziet, van je houdt en
weet wat er met je gebeurt. Toch had ik altijd al
vragen bij de almachtigheid. Veroorzaakt hij dan
ook lijden, waarom dan? Heeft hij de hand in
ziektes en rampen? Ik vond dat altijd een akelig
beeld dat ik niet goed kon verenigen met de
liefdevolle God.



Thuis spraken we veel over wat er in de kerk was
gezegd en wat er in de wereld gebeurde. [k denk
dat dat cruciaal is om open te staan voor zin-
geving, om over het leven te leren nadenken.

De preken waren orthodoxer dan later maar altijd
liefdevol. Er was ruimte voor lichtheid en
vrolijkheid.

Als onderwijzeres kwam ik op de Veluwe terecht.
De zware geloofsopvatting die daar heerste vond
ik vreselijk. Gelukkig vond ik steun bij een geest-
verwante collega. lk geloofde toen niet meer in
de predestinatieleer, niet in de almachtige god,
niet dat leed zin heeft. Wel dat het geloof steun
kan bieden in zware tijden. Toen mijn zus te jong
ongeneeslijk ziek was, hoorde ik mezelf zeggen:
“Je gaat weer terug naar het licht van je
oorsprong. Daar kom je vandaan, daar ben je
geborgen!

Steun en troost, dat haar leven niet voor niets is
geweest, dat ze gewild is geweest als kind van
God. Ik heb geen idee hoe en waar ze is, maar ik
denk dat de geest verder gaat. Ze gaat altijd met
me mee.

Ik geloof dat de dood overwonnen kan worden,
dat een mens verder kan leven door zijn gedach-
tengoed. Moest ik echt geloven in de opstanding
van Jezus? lk neem dat niet meer zo letterlijk,
voel me vrij om het als symbool, als beeld te zien.
Dat geeft ruimte. Mijn opleiding tot kerkelijk
werker bracht me bij de lijdende God.

God is niet almachtig, hij leed toen zijn zoon
overleed, hij lijdt aan de wereld. Ik lees graag
belijdenissen van anderen, er is zoveel variatie.
Hoe zien anderen God? Waar hopen ze op?

Hoe kunnen we ze recht doen?

Onze kinderen zijn alle drie naar het openbaar
gymnasium gegaan. Dat vond ik aanvankelijk wel
jammer, maar nu denk ik: het zijn allemaal goede
mensen geworden, dan loop je op de weg van
God.

Als onderwijzeres was ik het meest gericht op
kinderen die extra aandacht nodig hadden.
Daarop ben ik remedial teacher geworden, ook
omdat ik beter ben in kleinere groepen dan in
een grote klas. Het aansturen van zo'n klas vond
ik lastig, in kleinere groepen of in een-op-een

IN GESPREK MET ...

contact kan ik volledig inzetten op verbinding.
Als geestelijk verzorger was ik er voor mensen
die revalideren en mensen die oud aan het
worden zijn. In de kerk lag het zwaartepunt van
mijn werk ook bij ouderen.

lk voel me het meest op mijn plaats bij kinderen
en ouderen. Ik kan me makkelijk in hun leef-
wereld verplaatsen. Quderen zijn ‘mensen van de
dag’ die terugkijken op hun leven, die bezig zijn
met de dood. ‘Hoe kijk je er tegenaan?, vraag ik.
‘Hoe kijk je op je leven terug?’ “Wat was mooi?’

Ik heb het gevoel dat ze ruimte ervaren om me te
vertellen wat er op hun hart ligt. Bijna altijd
vinden ze dat ze een goed leven hebben gehad.

Toen we hier kwamen wonen, voelde ik me
meteen thuis. Het noaberschap kende ik nog
niet.

Hoeveel mensen naar een condoleance gaan,
oprecht op elkaar betrokken zijn, verdriet delen
en ook samen vieren, dat springt er hier echt uit.
Ik ben dankbaar dat ik hier heb mogen werken.
Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat, heb mijn
dromen verwezenlijkt.

Dat mensen me vertrouwden

— ga het maar doen, we zijn blij met je —
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BEZINNING EN ONTMOETING _
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Vier je ver/aardag in de kerk! - Verjaardag 80 jarigen
Het is donderdagmiddag. Er hangen slingers en de tafels zijn vrolijk versierd.

De mensen van de taakgroep pastoraat zijn al volop in de weer. Er is een vrolijke stemming. De eerste
gemeenteleden van de verjaardagsviering druppelen om 14.45 uur de kerk binnen. Mensen
feliciteren elkaar. Er hangt een gezellige sfeer. ‘Wanneer was jij jarig?’ vragen mensen aan elkaar.

Heeft u de persoonlijke uitnodiging al ontvangen?
Dan bent u tachtig jaar geworden in de eerste helft van 2023: 1 januari — 30 juni.

Het lijkt ons leuk om samen uw verjaardag te vieren.
Een hapje en een drankje, gezelligheid en samen zijn.

Wanneer? Donderdag 20 juli a.s.
Waar? Dorpskerk Bathmen g
Tijd? Vanaf 15 uur tot het einde van de middag - Ca

5

U bent van harte welkom en neem gerust iemand m%e;!

Graag een berichtje voor woensdag 19 juli als u NIET koﬁ?’_

Vervoer nodig? Bel Géke Veldwachter 06 — 103 628 99 I 4 " '
Wij kijken er naar uit!

Taakgroep pastoraat

—

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geinteresseerden

Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus
Theologische Verdieping voor Geinteresseerden (TVG) voor de regio lsselland, voor iedereen die
geinteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de
Broederstraat 16 in Kampen.

De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail
terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.

Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.







IN MEMORIAM

Margaretha Hendrika Vierhouten-Beltman

Op 16 mei 2023 is Margreet Vierhouten gestorven in de leeftijd van 49 jaar. Ruim
een jaar geleden bleek ze een melanoom bij haar gehoor te hebben. Die
sloopte haar leven op jonge leeftijd, waardoor Wim, Bart en Marieke al vroeg
hun vrouw en moeder moeten missen.

Op de rouwkaart staat een foto van de kerk in Okkenbroek. Die had haar hart
vanaf de tijd dat zij bij Wim kwam wonen. Bart en Marieke hebben hun moeder
nauwelijks anders gekend dan als ouderling. En ook toen ze begin 2021 haar
werk als ambtsdrager had afgerond, bleef ze lector, actief betrokken bij de
Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek en leidde ze in de consistorie
mooie gesprekken tijdens Geloven Nu.

Margreet was een Kerstkind en daarom stond tijdens de afscheidsdienst naar haar wens een
Kerstboompije bij haar kist. Ook Psalm 23 en het Paaslied ‘U zij de glorie’ mochten zeker niet
ontbreken. Dat had te maken met wat zij haar binnenkant noemde: de ruimte van haar geloofsleven.
Over het verloop van haar ziekte appte ze mij dan ook niet de feitelijkheden van wéér een volgende,
ergere fase. Ze bleef het doen, zoals meteen die eerste keer: “Waar staat: ‘Hij geeft het zijn beminden
in de slaap’?” Tegen de achtergrond van deze vraag kon het dan ook niet raker, wat Marieke 's avonds
bij het weggaan uit het hospice tegen haar moeder zei: “Dag Moe, lekker slapen’”.

Ook deze woorden hebben plek gekregen op de rouwkaart. En in het Paaslicht van dit geloof hebben
we Margreet uitgeleide gedaan en begraven.

Ds. Gert Wijnstok
— NS

Derkje Johanna Haverslag - Hoornenborg (Dirkje)

Op 16 juni overleed in 't Dijkhuis op de afdeling Banekate Dirkje Haverslag —
Hoornenborg. Bijna 82 jaar oud, want op 2 juli 1941 werd ze als vierde dochter in
het gezin Hoornenborg in de Kring van Dorth geboren.

Het gezin telde zeven kinderen: zes meisjes en één jongen.

Dirkje leerde in dit boerengezin al snel de handen uit de mouwen te steken,
helemaal omdat hun moeder jong overleed. Dit kwam haar later goed van pas.
Want toen ze op haar 25e met Ap Haverslag trouwde, kwam ze met hem bij de
boerderij van zijn ouders wonen. En daar was werk genoeg! Ze hield alles
schoon, zorgde voor de dieren en de tuin en werd later bovendien mantelzorger
van Ap's ouders en van haar zwager, die op de boerderij was blijven wonen.
Gelukkig was het haar niet gauw teveel.

Ze had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kon organiseren als de beste ...

Daarnaast had ze een diep geloof en voelde zich van daaruit ook geroepen om haar naasten te
helpen. In de afscheidsdienst in Okkenbroek, legden we een link met Nehemia (‘God troost’). Ook hij
voelde zich geroepen om zijn volk ten tijde van de Babylonische ballingschap bij te staan. En met
Gods hulp en kracht lukte hem dat ook.

De trouwtekst van Ap en Dirkje kwam indertijd uit dit Bijbelgedeelte en het was mooi om te
constateren hoe deze tekst: ‘God in de Hemel, Hij zal het ons doen gelukken; hen beiden achteraf op
het lijf geschreven leek. Met Gods hulp vonden beiden de kracht om hun kinderloosheid te
aanvaarden én met Gods hulp lukte het hen om met Dirkje's ernstige ziekte (Alzheimer) om te gaan.
In dankbaarheid hebben we haar leven herdacht om haar daarna aan haar Schepper toe te
vertrouwen.

Hanneke Overduin
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De Bathmen Okkenbroek Lettele (BOL-)
dienst dit keer bij de Flierweide

Vanwege de warmte
werden er extra
schaduwplekken
gecreéerd.

Vele handen maken ook
dit werk licht.

= De beide
el voorgangers,
%% Flsbeth Wubbe en
 Gert Wijnstok.

Het Scheppingsverhaal stond centraal en de vraaq die aan alle
aanwezigen werd gesteld: Wat zou je willen zijn als je niet als
mens op aarde was gekomen? (geen materialistisch iets).
Enkele reacties: de eerste frisse lentebui, de boom die deze eerste

regen opvangt.

—een vogel,
| —een schone bergbeek,
" J_-,‘ —een bloem,
: ____ —eenstokstaartje,
dat later in de dienst
een stokpaardje werd.

Onmisbaar: de muzikale
begeleiding van Orpheus.

Een auto bij de dienst?
JA!

heel fijn dat de
geluidsapparatuur er in
stond, waardoor alles
piekfijn te verstaan was.

——===="" ) Wat mogen we blij zijn met
Nl zoveel vrijwillige inzet.
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BlJ DE VIERINGEN

OKKENBROEKS FEEST — ZONDAG 9 JULI 2023

THEMA: ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN!

09.30 uur inloop met muziek
09.45 uur aanvang dienst
koor: Voices (uit Lemelerveld)
dienst voor jong & oud
na afloop: brunch

|
AN

Tentdienst

voorganger: Hanneke Overduin
oecumenische dienst wees wel:kom

Zondag 16 juli verwelkomen we René Smalbrugge en Marie-Louise Konkelaar met hun dochter
Floor Wilhelmina Maria rondom de doopvont. Nog maar net waren René en Marie-Louise eind
vorig jaar in de nieuwbouw van Bathmen komen wonen of hun dochter kwam ter wereld.
Zondag 16 juli paste als doopdatum. Eerder was al afgesproken dat er die zondag géén dienst in
Bathmen is, maar alleen in Okkenbroek.

En dan is het best bijzonder dat in dit kerkgebouw ook weer eens een doopfeest plaatsvindt.

Oecumenisch Leesrooster

2 juli, 2e van de zomer Jeremia 29,1.4-14 Psalm 89,10-19 Romeinen 6,3-11 Mattedis 10,34-42

9 juli, 3e van de zomer Zacharia 9,9-12 Psalm 145,1-12 Romeinen 6,16-23 Matteds 11,25-30
16 juli, 4e van de zomer Jesaja 55,6-13 Psalm 65 Romeinen 7,21-86  Mattetis 13,1-9.18-23
23 juli, 5e van de zomer Jesaja 40,12-25 Psalm 86 Romeinen 8,18-25 Mattels 13,24-30.36-43
30 juli, 6e van de zomer 1Koningen 3,5-12 Psalm119,121-128 Romeinen 8,26-30 Matteus 13,44-52

6 aug, 7e van de zomer Nehemia 9,15-20 Psalm 78,13-22 Romeinen 8,31-39 Matteus 14,13-21
13 aug, 8e van de zomer Jona 2,2-11 Psalm 29 Romeinen 9,1-5 Mattels 14,22-33
20 aug, 9e van de zomer Jesaja 56,1-7 Psalm 67 Romeinen 11,13-24 Mattels 15,21-28
27 aug, 10e van de zomer Jesaja51,1-6 Psalm 138 Romeinen 11,25-36 Mattels 16,21-27

3 sept, 11e van de zomer Jeremia 7,23-28  Psalm 105,1-7 Romeinen 12,1-8 Matteds 17,14-20
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zaterdag 1 juli
18.45 Dijkhuis

zondag 2 juli
10.00 Bathmen

zondag 9 juli
10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

zaterdag 15 juli
18.45 Dijkhuis

zondag 16 juli
9.30 Okkenbroek

Bathmen

zondag 23 juli
10.00 Bathmen

zondag 30 juli
10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

zaterdag 5 augustus
18.45 Dijkhuis

zondag 6 augustus
10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

zondag 13 augustus
10.00 Bathmen

zaterdag 19 augustus
18.45 Dijkhuis

zondag 20 augustus
10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

zondag 27 augustus
10.00 Bathmen

zaterdag 2 september
18.45 Dijkhuis

zondag 3 september

10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

zondag 10 september
10.00 Bathmen
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live —
digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
en ook op een ander moment terug te zien.

Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin
Afscheid van mevr. Hanneke Oveduin als kerkelijk werker
collecte: diaconie en kerk

Eredienst met ds. Gert Wijnstok en ds. Hanneke Diermanse
Afscheid mevr. Hanneke Overduin als kerkelijk werker
m.m.v. de cantorij

collecte: kerk in actie, Indonesié

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Tentdienst i.v.m. Okkenbroeksfeest, met mevr. Hanneke Overduin
collecte: Voedselbank

Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Doopdienst

géeén dienst collecte: Bloemen voor zieken

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Pax Christi

Eredienst met pastor Anna van Herwijnen - Holten
Eredienst met ds. Mark van Sandijk - Holten
collecte: Artsen zonder grenzen

Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg - Holten
Eredienst met ds. Ko Brevet - Deventer
Eredienst met ds. L. van Hilten-Matthijsen - Apeldoorn

collecte: Vluchtelingenwerk

Taizéviering m.m.v. voorbereidingsgroep
collecte: Kerk in actie: zomerzending

Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse
Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Eredienst met ds. Jan Kool - Vorden
collecte: Kerk in actie: zomerzending
Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Maaltijd van de Heer
collecte: Albert Schweitzerfonds
Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg - Holten
Eredienst met ds. Hanneke Diermanse

Eredienst met ds. Aafko de Vries - Nijverdal
collecte: Amnesty International

Startzondag
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Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar ot )
in een oplage van 620 stuks. nlf*" || Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
. W4 Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
Redactieleden Henif Oplaat (il httpy//wwwkerkbathmenokkenbroek.nl
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Janneke van Schooten Scriba
Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad
Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker
Hanneke Overduin, 0570 854652 / 06 50968134
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie
Tonny Oplaat, 06 13166996
Ledenadministratie en
aan- en afmelden Baoken
Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen
André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, 0570 654703
We vragen iedereen die niet op een foto ,_ Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
in Het Baoken wil komen, ! I
zich te melden bij de redactie. . Melden ziekenhuis of verpleeghuis
Als u geen bezwaar heeft, i " opname / ontslag

hoeft u niets te ondernemen. 0% Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320
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Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
Verschijningsdatum kopijinleveren véor o, predikant of kerkelijk werker
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6 oktober 20 september Banknummers

3 november 18 oktober Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
1 december 15 november Algemeen: NL91RABO0305703714
5 januari '24 13 december ZWO: NL60RABO0305737155
! Diaconie: NL94RABO0305703854
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...ALLEEN EERST NOG EVEN WAT

HEERLIJK! KBN IK EINDELIJK i
HET IS ‘ DIE STAPEL BOEKEN LEZEN... LAATSTE DINGETJES DOEN!

ZOMER-
T
VAKANTIE! :
OOK VOOR
DOMINEE
DE HEER...
STUKJES GOENE: Qi T GEEN H\I’I:TEGOLF KOMT NU...
VOOR KERKBLAD WENEEN NAAR DE DIE ONVERWACHTE
EN DORPSBODE POST... BEGRAFENISSEN
VEROORZAPKT.

EEN PAAR E-MAILS...

HOE LAAT | IK MOET WEER VERGADERINGEN
AAN HET WERK! PLANNEN PREEKROOSTER
BEKIJKEN
KERSTSPEL
LESSEN
VOORBEREIDEN UITZOEKEN MENSEN
BELLEN

ZELFS GOD KON
TOCH RUSTEN OP

NIET TE GELOVEN DAT DE VAKANTIE ALWEER
VOORBIJ IS! IK HEB GEEN ENKEL BOEK GELEZEN!
DE ZEVENDE DAG?

\./" HOE kAN
DAT TOCH?! ot DIE HAD HET
K DAN NIET? MAKKELIJK!




