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Uan de redactie

Koffie ... enmeer ... in de kerk

Elke derde vrijdag van de maand is er koffie
drinken in de kerk. Ik hoorde pas: “Dat is toch
alleen maar voor vrouwen?” |k keek er verbaasd
van op. In alle Baokens staat tot nu toe de
datum vermeld, maar nooit heeft er gestaan dat
mannen niet welkom zijn.

Om daar daadwerkelijk verandering in te
brengen is er nogal gelobbyed voor de
bijeenkomst in maart, omdat daar een speciale
gast (JA, EEN MAN) zou komen. En het heeft
gewerkt! Wat was het gezellig en wat was de
verrassing groot dat Marius van Dokkum (de
man van onze organist Ingeborg van Dokkum
en Marius is bekend van zijn museum in
Harderwijk) bij ons kwam koffie drinken.

En dat niet alleen hij heeft binnen een uur maar
liefst vier mensen uit onze kerk geportretteerd.
Hoe bijzonder is dat? Nog groter is de verrassing
dat deze vier hun schets mee naar huis krijgen
tegen een geringe vergoeding. Niet om Marius
wat zakgeld extra te geven, nee, de gehele
opbrengst komt ten goede aan het project van
de ZWO, Moldavié. Na afloop meldde Marius dat
hij dit jaar best nog een keer terug wil komen,
want hij moet het tekenen toch goed
onderhouden. Zelfs na twee weken niet
tekenen merkt hij verschilll Dus ... kom ook de
derde vrijdag van de maand om tien uur in de
kerk, wie weet krijg je een unieke schets van
Marius van Dokkum. Wie met Pasen in de kerk
was, heeft mee kunnen doen met de quiz:
Herken jij de vier personen? Zij hingen tussen
nog tien schetsen, die Marius die week gemaakt
had. Zo blijkt maar weer: In de kerk gebeurt
altijd wat verrassends.

Voor nu wens ik iedereen veel lees- en
kijkplezier met dit Baoken.

Wil Mandersloot
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De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer,
Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek - &2
sluiten aan bij het jaarthema van de PKN ‘Ga Mee!" doorhun ~ <5&
gedachten hierover te laten gaan. W

Deze keer de bijdrage van ds. Henk Schuurman, predikant van de

Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar.

Pasen op het strand

“Ik ga vissen.

“Wij gaan met je mee.”

Na Jezus' opstanding en
verschijningen, lijkt het over en uit.
Petrus denkt broodnuchter aan zijn
gezin. Dat heeft het al lang zonder
hem moeten doen; al die tijd dat hij
met Jezus meeliep. Er moet weer geld
op de plank komen. Rekeningen
moeten betaald.

Daarom: “ik ga vissen.”

Zes andere leerlingen van Jezus, ook
vissers, gaan met hem mee.

Zo zijn ze met z'n zevenen.

En zeven is voldoende, brood en vis,
zegt het lied.
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Maar die morgen vinden ze op het
meer brood noch vis.

Dan — die man daar aan de oever —
“werp het over een andere boeg!”
roept Hij hen toe, Dat doen ze.
Boordevol wordt hun net.

Eenmaal aan land, blijkt er in brood en
vis al voorzien.

De man heeft er werk van gemaakt, in alle vroegte.

Ja, Hij is een Ochtendmens, een Mens van het eerste uur.

Hij is naar het strand gegaan, heeft een vuurtje gemaakt, de vis schoongemaakt, tussen de
kooltjes gelegd.

En zo heeft Hij gewacht tot Hij zijn vrienden zag komen over het water.

En nu zitten ze op het strand, die zeven.
Plus die Ene.

Met brood en vis.

Zo eenvoudig, zo alledaags.

En de zon kwam op en scheen met haar stralen over allen.
En zie, het was zeer goed.

En zie, het was Pasen.

BAOVEN apri 2024
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Het Familiediner

U kent het programmaformat vast wel. Familieleden hebben elkaar
jarenlang niet gesproken omdat er in het verleden wat is gebeurd.
lemand neemt vervolgens het initiatief om weer ‘on speaking
terms’ te komen. En dan blijkt dat wat jaren voor verdeeldheid
heeft gezorgd te berusten op misverstanden, elkaar niet goed
begrijpen of ongelukkig gekozen bewoordingen. Alles wordt
vastgelegd op camera en het eindigt (meestal) met een gezamenlijk
diner. Met een televisieprogramma als sluitstuk: het Familiediner.

Hoe vaak doen zich ook in ons eigen leven niet situaties voor die (in het klein) hierop lijken.
Woorden die gebruikt worden hebben een andere impact dan we bedoelen. We zeggen
soms niet wat we zouden moeten zeggen of we zeggen juist bewust of onbewust iets anders.
Met soms ingrijpende gevolgen.

En daarna de vraag: hoe krijgen we het met elkaar weer goed?

We zitten in de week na Pasen. Een periode waarin
herstellen van verhoudingen ook in de bijbelver-
halen aan de orde is. Op Goede Vrijdag heeft
Petrus tot drie keer uitgesproken dat hij Jezus, met
wie hij een hele periode had opgetrokken, niet
kende en dat hij niet bij de groep rondom Jezus
hoorde. Uit angst, uit eigenbelang? In ieder geval
zorgde het voor afstand tussen hem en Jezus.

En het zorgde misschien bij hemzelf wel voor het
meeste ongemak. Als vervolgens Jezus aan de discipelen verschijnt bij het meer van Tiberias
vraagt hij tot drie keer toe aan Petrus of die nog wel van hem houdt. Om zo de onderlinge
verbondenheid weer te herstellen.

Kennelijk vraagt het herstellen van verstoorde relaties meer dan één keer ‘sorry’ zeggen. Het
vraagt om durf om steeds opnieuw het gesprek hierover aan te gaan en het vertrouwen in
elkaar uit te spreken. En daarmee te erkennen dat, wat eerder voor scheiding zorgde, niet
langer tussen mensen in blijft staan.

Durven we het aan om steeds weer aan elkaar vertrouwen te vragen en te geven? En achter
te laten wat daarbij in de weg staat? Ik hoop het. En als we het voorbeeld van Jezus volgen
hebben we daarvoor in ieder geval geen Familiediner met camera en limousine nodig!

Frits Mandersloot




TERUGTREDEN

Onlangs heeft Henk van der Kolk aan de kerkenraad laten weten dat hij, na een gedegen
afweging, besloten heeft zijn werk als ouderling/scriba van onze kerk neer te leggen.
Persoonlijke redenen hebben hem tot dit besluit gebracht. Ik heb daar met Henk over
gesproken en daarbij aangegeven het heel jammer te vinden dat hij tot dit besluit is
gekomen. Henk heeft de afgelopen jaren als scriba veel werk voor onze gemeente verzet.
We zijn hem daar veel dank voor verschuldigd.

Frits Mandersloot
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Generatie

IFTAR

MAALTIJD

09 April, 2024 Inloop 19:45

U bent van harte uitgenodigd voor een
bijzondere iftar maaltijd, georganiseerd door
Kerk Bathmen-Okkenbroek in samenwerking
met Stichting Gouden Generatie en Acacia. We
kijken ernaar uit om samen te komen en de
verbinding tussen verschillende culturen te
vieren. Laat ons weten of u komt via e-mail naar
iftarmaaltijdbathmen@gmail.com. Tot dan!

Adres:

Dorpskerk Bathmen
Kerkplein 2
Telefoon: 06 34 64 85 11

Invulling vacatures

In de kerkenraad hebben we gesproken over vacatures die er zijn en gaan komen, en hoe
daar vervolgens invulling aan te geven. We zien al langer dat het niet gemakkelijk is om
lege plekken weer in te vullen. Het feit dat actieve gemeenteleden gemiddeld steeds ouder
worden helpt daar niet bij. Deze zorg is op de afgelopen gemeenteavond gedeeld met de
daar aanwezigen maar het is ook goed om dat nog een keer ook in het kerkblad te
vermelden.

Om er voor te zorgen dat taken wel ingevuld blijven worden kijken we als kerkenraad ook
naar andere invulling van taken. Zo is het denkbaar dat bijvoorbeeld de voorzittersfunctie
(die eind van dit jaar opnieuw ingevuld moet worden) niet door één persoon maar door
meerdere personen gezamenlijk ingevuld gaat worden, elk met hun specifieke eigen
aandachtsvelden.

We blijven als kerkenraad zoeken naar een goede invulling. Als u daarbij een rol kunt of wilt
spelen, laat dat dan weten. Graag gaan we in gesprek over wensen en mogelijkheden.
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Danden

Frits de Lange kwam op een avond in maart,
uitgenodigd door Bezinning & Ontmoeting, voor het
derde achtereenvolgende jaar naar de kerk in
Bathmen. Hij vertelde over hoe je kunt leven met wat
je niet in de hand hebt en zong daarbij samen met
Eessa Frieman ook een aantal liedjes. Er werd ook
gedanst door Hans van den Brink en Liesbeth Menken.
En daarbij moest ik aan Jezus denken.

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Overweldigend

Kun je leven met wat je
niet in de hand hebt?
Frits de Lange schreef er
een boek over met de
veelzeggende titel
Overweldigend.

Het hele leven is
overweldigend, zegt hij.

Al deze overweldigende
ervaringen beschouwt Frits
als de sleutel van wat leven is.
De wijze waarop jij je
verhoudt tot al het geweldige
en gewelddadige dat het
leven met zich meebrengt,
kleurt je leven tot jouw
persoonlijk levensverhaal.

g En grote life events De levenskunst die Frits hierbij

u_} maken je hiervan voor ogen heeft, is bepaald

(@] bewust, of die nu niet vanzelfsprekend. Als

=) geweldig in positieve betekenis of zestienjarige schreef hij destijds zelf al in zijn

m gewelddadig in negatieve zin zijn. Ga voor je  dagboek: “Het leven is een mooi cadeau, maar
zelf maar eens na: waarover verwonder jij je, ik ben bang om het uit te pakken” en zo kijkt

wat bracht je in verrukking; en wat gaf je juist  hij er nu vijftig jaar later nog altijd tegenaan.

een gevoel van verbijstering, waarover ben je  Met het lied “You Were Born’ van Cloud Cult

verslagen? zongen Eessa en hij van ons fundamenteel
niet-weten:

I don’t know why we're here, and I don't know how.




Afstemmen
Want ons bestaan is flinterdun. Frits maakt

zich geen enkele illusie over controle kunnen
hebben over het leven of wat zich daarin
allemaal kan voordoen.

Zowel het geweldige, dat je in de zevende
hemel brengt, als het gewelddadige, dat de
grond onder je voeten doet wegzinken, zijn
allebei grillig en doen zich zonder aanziens
des persoons voor.

Wat wel kan is proberen om je af te stemmen
op wat je overkomt. En Frits beschouwt
muziek en dans hiervoor als mooi model. Kijk
naar het leven als een concert of een dans.
Het grote geheim van met elkaar muziek
maken en samen dansen is afstemming.

Zo hoorden en zagen we dat die woensdag-
avond gebeuren tussen het duo Frits en
Eessa, die muziek maakten en zongen, en
het duo Hans en Liesbeth, dat de tango
dansten. Samen-spel blijkt hierin de kunst
van afgestemd zijn op de ander, waarbij
noch de één noch de ander alleen maar
dominant of passief kan zijn.

Het leven nodigt evenzo uit tot de levens-
kunst, waarin je altijd moet rekenen met wat
zich voordoet, zonder dat je daarin alleen
maar weerloos bent en tot passiviteit
genoodzaakt.

Heer van de dans

En bij dat dansen moet ik dus aan Jezus
denken. Brood dat leven geeft, licht voor de
wereld en goede herder zegt hij onder
andere van zichzelf in het Johannes-
evangelie. Daaraan kun je het beeld van de
danser zo toevoegen: “lk ben de danser die
de dans van de schepping danst” Dat zingen
we in onze kerkdiensten weleens met het
lied ‘De Heer van de dans’ (LiedBoek 839):
dansen uit liefde veel sterker dan de dood.
In die dans ontken je het gewelddadige van
de dood niet, wel stem je af om niet slechts
te worden meegesleurd en nieuw ritme te
vinden.

Je sais pas danser

Ook dit lied van Pomme zongen Eessa en
Frits. Het niet kunnen dansen is in onze tijd
levensgevoel van jonge mensen, merkte Frits
daarbij op. Ook op de dag dat ik deze
pastorale bijdrage typ — het is woensdag 20
maart — hoor ik in het nieuws de typering
“pechgeneratie’, waarbij het niet alleen over
studiefinanciering gaat. De coronatijd heeft
grote impact gekregen op het volwassen
worden van jonge mensen en vee| actualiteit
heet crisis.

Wie of wat kun je dan vertrouwen? Valt er te
leven met alles wat je niet in de hand hebt?
Kun je leren dansen? En waar?

Dansez maintenant

Als er één plek is waar, dan zou dat zeker ook
de geloofsgemeenschap moeten zijn. En dit
leren dansen speelt, meen ik, niet alleen in
op levensvragen van jonge mensen. Daarom
werd tijdens de gemeenteavond op 13
maart ‘levensvragen’ als één van de vier
belangrijke aandachtspunten voor onze
kerkelijke gemeente genoemd. We hebben
een schat aan verhalen, feesten, rituelen,
liederen, muziek in huis om je op eigentijdse
wijze te leren afstemmen.

Idee daarom voor het jaarthema volgend
seizoen, naar de titel van een liedje van
Dave, dat spontaan in me begon te zingen
tijdens het typen van dit stuk: ‘Dansez
maintenant!. Met een paar leuke cursussen
om (verder) te leren dansen. En een paar
bijeenkomsten waar lekker kan worden
gedanst.

En de goede lezer verstaat wel dat ik het
woord dansen dan niet alleen maar in
overdrachtelijke betekenis bedoel:

Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij

want ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

(refrein lied ‘De Heer van de dans’)

Ds. Gert Wijnstok
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Levernsttiena y

In pastorale gesprekken hoor ik een scala aan verhalen,
gedachten, ervaringen. leder verhaal is uniek, waarbij ik
wel een aantal gemeenschappelijke thema’s beluister:
ouder worden, afscheid nemen, liefde, dankbaarheid,

schuld.

In het boek 'k Zou zo graag een ketting rijgen’ -
Levensthema’s voor kringgesprekken met ouderen, van

Marion Boelhouwer & Peterjan van der Wal,

Zoetermeer 2011, zie ik een aantal thema’s op rij.

Dit jaar pak ik een aantal van die thema’s op.

Vreugde

Wanneer u dit leest is het Paasfeest gevierd.
Pasen gaat over leven dat het wint van de dood,
over geen einde maar een nieuw begin, over
hoop dwars door alle wanhoop heen. Over
opstaan uit pijn en verdriet en niet bij de pakken
neer blijven zitten.

In de kerk tellen we de dagen in deze tijd van
Pasen naar Pinksteren, 19 mei: 50 dagen. Deze
periode wordt ook wel de vreugdetijd van Pasen
genoemd.

We proberen te ontdekken waar Jezus verschijnt
in ons alledaagse.

Nu ja, vreugdetijd ... Als je om je heen kijkt en
ziet wat er allemaal gebeurt dan is de vreugde
soms ver weg. De wereld dendert voort. Dagen,
weken en zondagen gaan elkaar weer opvolgen.
Het gaat maar door en het leven kan rauw op
ons dak vallen. Hoezo, vreugdetijd?

Maria

In het Paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft...
van Marijke de Bruijne zingt en vertelt Maria van
haar ontmoeting met Jezus op de Paasmorgen:
'Hoe ik ben thuisgekomen, weet ik niet. Maar
waar ik liep, was wat ik kende overtogen met
een glans die alles had vernieuwd. De huizen
deden hun ramen open, de straten geurden
naar de lentewind, de hele stad was jong en fris,
de bomen waaiden niet maar dansten.

De mensen die ik tegenkwam, de eersten, het
was nog altijd vroeg, waren zo mooi!

Zij glansden, zoals alles deed!

Maria weet zich gezien en gekend bij haar naam
door Jezus. Haar leven is veranderd en
vernieuwd. Zij is nooit meer alleen. Vanaf dat
moment kijkt zij met de ogen van haar hart. Het
is alsof er een glans over de dingen ligt en over
de mensen.
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Hanneke Dieranse
tel. 06 125 302 81

Portretten

Over glans gesproken ... op deze dag van
schrijven, 20 maart, is er een idee voor de
Paasmorgendienst.

Er zullen dan portretten van personen in de
kerkzaal hangen. Op vrijdag 15 maart namelijk
was Marius van Dokkum te gast bij 'koffie in de
kerk’ en schetste een aantal portretten van de
aanwezigen. Is het hem
gelukt om de mensen
herkenbaar te maken?
Hoe kijk je naar iemand?
En kun je een gezicht,
een blik, een gelaats-
trek van iemand
vastleggen op papier?
Wat is het eigene van
iemand en wat geeft de
herkenning? Met een
zacht potlood kijkt
Marius met een scherpe
blik naar wie hij ziet. Of werkt Marius met een
zachte blik? En kijkt hij, als Maria, met de ogen
van zijn hart? Ik zal hem er eens naar vragen 2.
Als u dit leest hangen de portretten in de kerk
en kunt u zelf uw blik laten gaan.

Ogen van je hart

Jezus prijst ons gelukkig en nodigt ons uit om in
hem te geloven. Hij deed ons voor wat leven is,
wat liefde doet: kijken met de ogen van je hart
brengt verbinding tot stand. Elke dag kan het
Pasen worden wanneer we elkaar zien en bij
name noemen.

Een mooie Paasgedachte die vreugde geeft,
diepe vreugde!

Ds. Hanneke Diermanse



Met beide benen op de grond!

Dat is een echt Sallands advies. Je mag best af en toe dromen
over mooie plannen en idealen. Of je eigen successen vieren
als je vindt dat je dat verdiend hebt. Maar blijf wel met beide
benen op de grond. Op z'n Sallands.

Soms lukt het echter niet om met beide benen op de
grond te blijven. Zoals Freek Beltman pas geleden
overkwam. Niet dat hij de zaken niet meer nuchter
bekeek. Integendeel. Maar hij kon niet anders.

Wat was er aan de hand? Er waren dakpannen kapot op
de pastorie in Okkenbroek.

En tja, Freek is beheerder kerkelijke gebouwen.

Wat moet je dan? Gewoon het dak op.

Wel op een veilige manier natuurlijk. Met raad en daad
bijgestaan door Theo Overduin. Met een voorbereiding
en met uitrustingen waar een ervaren bergbeklimmer
U tegen zou zeggen. Het werkte voortreffelijk en de
klus liep als van een leien dakje. (bij wijze van spreken)
Alle dakpannen weer heel. En tenslotte Freek weer
veilig met beide benen op de grond.

Heren, bedankt voor het klaren van de klus en de mooie
foto's!!

SYALSIIWLNIUNYIN

Gift voor goede hulp

Een steuntje in de rug kun je zo af en toe best gebruiken. Meestal is er wel iemand in je
kring rondom die zo'n steuntje kan geven.

Soms echter is er meer nodig dan een klein zetje. Dan is professionele aandacht
en hulp nodig. En ben je ook niet in vijf minuten klaar. Ons pastorale team komt
zulke situaties best wel tegen. Ze aarzelen dan niet om in te springen. Ook buiten
onze directe kring van kerkmensen. Dat maakt niet uit. Ze beschouwen dit als
hun taak en sturen daarna echt geen factuur.

Wel heel fijn als de hulp zo op prijs wordt gesteld dat naast een oprecht bedankje
ook een gift wordt overgemaakt aan de kerkgemeenschap. Dat waarderen wij
zeer. Op die manier kan ons pastorale team beschikbaar blijven als dat nodig is.
Ook buiten de kerkmuren.
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Faasmiddag

Dinsdag 19 maart was er een Paasmiddag voor de senioren in de kerk van Bathmen. De
senioren kwamen uit het Dijkhuis en uit alle windstreken van Bathmen en Okkenbroek.
De dienst werd geleid door Gert Wijnstok en Hanneke Diermanse. Ingeborg van Dokkum
speelde op het orgel. Daarnaast was er een
enthousiast blokfluitgroepje, dat prachtige liedjes -E ":N
ten gehore bracht. |- B

In de pauze was er koffie met wat lekkers erbij. Hierna
vertelde Gert nog een mooi verhaal, werd er
gezongen en hebben we geluisterd naar het
muziekgroepje.

Na afloop was er een hapje en drankje en werd er
door iedereen te tijd genomen om even gezellig bij
te praten.

Kortom een mooie middag van luisteren, zingen en
elkaar ontmoeten in de kerk!

Al
U
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De Diaconie




Een goede verzameling,
een mooie inzameling

De actie tegen armoede en voor de Voedselbank in februari is mooi

verlopen. Uiteindelijk konden we bij de Jumbo meer dan 30 dozen aan

boodschappen inleveren voor de voedselbank Deventer. Deze maand
willen we in het Baoken jullie aandacht vragen

m voor een langlopende actie. ledere week kunt u

VOEDSEI_BMKEN N1 postzegels, cartridges, oude mobieltjes en

ansichtkaarten in de verzameldoos doen.

Deze worden eens per jaar ingeleverd bij de PKN,
die met de opbrengst projecten tegen armoede en voor veiligheid en
gelijkheid wereldwijd organiseert.

Van postzegels wist u misschien al, dat zij gesorteerd en verkocht werden
aan verzamelaars. Maar ook ansichtkaarten met mooie afbeeldingen en
kaarten met dieren, bloemen, thema's en bekende
schilders zoals Anton Pieck zijn gevraagd.

Daarnaast hebben we besloten om een nieuwe doos
neer te zetten voor de DE koffie- en theepunten. Ook
deze goede gewoonte houden we graag in stand. De
punten worden ingeleverd bij de Voedselbank. Zij
hebben met DE de afspraken, dat de ingeleverde
punten worden omgezet in pakken koffie of thee.
Daarmee kunnen de mensen voor wie dit niet te
betalen is, ook dit jaar koffie en thee als boodschappen
meenemen. Als u de punten inlevert, dan graag
bundelen per 1000 punten. Dit maakt het
gemakkelijker voor de vrijwilligers om de aantallen na te tellen. ¢ .
Het hele jaar door zullen de dozen in beide
kerkgebouwen staan. Een leuke manier van sparen.

Douwe
EGBERTS

OMZ / 3INODVIA

De Douwe Egbertszegeltjes en de zegeltjes van de Pickwickthee kunnen
natuurlijk ook nog steeds worden ingeleverd bij Wil Mandersloot,
Woertmansweg 30
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Op vrijdag 5 april, de verschijningsdatum van dit Backen, wandelen we weer
meditatief. \lertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats halverwege de
Oostermaatsdijk. We doen dit elke eerste vrijdag van de maand en gaan hiermee
door tot in juli. ledereen is welkom!

Elke zaterdagochtend, behalve in de schoolvakanties,
mediteren we in de dorpskerk van Bathmen, aanvang 07.00
uur. Ook hiervoor geldt: iedereen is welkom en aanmelding
vooraf is niet nodig.

Dat geldt evenzo voor de stamtafel. Die staat elke vierde vrijdag van de maand
om 11.00 uur klaar in de dorpskerk van Bathmen voor een kop koffie of thee en
een goed gesprek met de andere mensen die aanschuiven.

Deze maand is dat 26 april.

Zondag 7 april om 10.00 uur is er in de dorpskerk van Bathmen een bijzondere
vertelvoorstelling: Pauline Seebregts als Maria Magdalena. Laat u verrassen, het
is de moeite waard! Aanmelden is fijn maar niet noodzakelijk:
rietbeltman@gmail.com.

Woensdagavond 10 april van 20.00 tot 22.00 uur bespreken we in de dorpskerk
van Bathmen werk van Jonathan Sacks.

Zaterdag 13 april ondernemen we een dagtocht naar het
Nijkleaster in Jorwert (Friesland).

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar:
gertwijnstok@gmail.com.

Op maandagavond 15 april van 20.00 tot 21.30 uur spreken we in de consistorie
van de dorpskerk van Okkenbroek over Geloven Nu.

o)
m
s
<
-
=
o
m
4
o
<
]
=
O
m
=
<
(9]




Wandel mee met Blommetje

Vanaf de lentemaand wordt het weer aantrekkelijker om lekker naar buiten te
gaan. Maandelijks kan dat op vrijdagmiddag met Blommetje.

Wat is Blommetje: een initiatief van Lena Bielderman en 't Dijkhuis. Het is een
wandelgroep voor mantelzorgers, daar staan de eerste vier letters voor: \
Bathmen Let Op Mantelzorgers. Woon je in Okkenbroek of Lettele dan ben je
natuurlijk ook welkom om mee te gaan met dit ommetje! En vooraf en na
afloop drinken we altijd wat in Cultuurhuus Braakhekke.

Begeleiding: Jan Hoeve, Otto Westra en Gert Wijnstok o ——
Data en tijd: eerste vrijdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur
Eerstkomende keren: 5 april, 3 mei, 7 juni

Pauline Oostenrijk hobo en
€nno Voorhorst gitaar

Op zondag 21 april geven Pauline Oostenrijk — hobo en
Enno Voorhorst — gitaar een concert in de Dorpskerk van
Bathmen.

Pauline Oostenrijk kende op jonge leeftijd een vliegende
start als hoboiste.

Ze werd in 1986 Nederlands "Young Musician of the Year’
en winnares van o.a. de Nederlandse Muziek Prijs, en de
eerste prijs in het Fernand Gillet hobo concours in
Baltimore. Vervolgens was zij een kwart eeuw actief als
solohoboiste van het Residentie Orkest in Den Haag en
als soliste van verscheidene kamermuziekgezelschappen.
Enno Voorhorst studeerde bij Hein Sanderink, Hubert
Kappel (Musikhochschule Kéln) en David Russell.

In 1987 won hij in Duitsland de eerste prijs op het 7e
gitaarconcours te Hof, en daarna in 1992 de Nederlandse gitaarprijs in het concertgebouw van
Amsterdam en in datzelfde jaar de eerste prijs op het Seto-Ohashi concours in Japan.
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Concert 21 april. Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur. pitne

o
Toegangsprijs: € 17,50. Donateurs € 12,50. SollEx,
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang. s .
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www.muziekkringbathmen.nl
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Op 4 mei samen herdenken
en op O mei samen vieren!

Zoals ieder jaar vindt op 4 mei de jaarlijkse herdenking plaats in Bathmen.

Nieuw dit jaar is de viering in de ochtend van 5 mei. De Oranjecommissie Bathmen,

Oranjecommissie Loo, Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek en de

loopgroep ABS, willen op deze ochtend graag de inwoners van Bathmen bij elkaar

brengen. In het holst van de nacht zal de loopgroep van ABS het vrijheidsvuur gaan
ophalen in Wageningen en te voet naar Bathmen
brengen.

( Het vuur dat naar Bathmen wordt gebracht staat

symbool voor het koesteren van onze vrijheid
verkregen in 1945. Het vuur dat is opgehaald in
Wageningen zal worden ontstoken bij de
monumenten aan de Dorpsstraat.

Vervolgens zouden wij graag met zo veel mogelijk
Battumers gezamenlijk ontbijten op het Kerkplein. In
Bathmen kunnen we vieren dat we in vrijheid leven, maar vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Daarom gaan we om tafel om verhalen te delen en onderwerpen te
bespreken. Maar vooral om samen onze vrijheid te vieren.

Samen aan tafel ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Samen in gesprek
over oorlog, herinneren, herdenken en vieren.

Het ontbijt op Bevrijdingsdag 5 mei begint om half elf, direct na de kerkdienst.
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Gerrit Willem Beltman

8 Op 26 februari overleed Gerrit Beltman in de leeftijd van 76 jaar.

Gerrit woonde aan de Jufferdijk 14 in Kring van Dorth. Na het overlijden
van zijn vrouw Gerrie in 2021 woonde hij alleen. Dat viel hem zwaar.

Hij miste haar en was zelf ook ziek. Zijn doorzettingsvermogen was groot
en hij was blij met de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden.
Gerrit zag het levenslicht op 25 april 1947 in Zuidloo in een gezin van 5.
Al jong trouwde hij met Gerrie Dommerholt. Het paar ging wonen naast
de ouders van Gerrie aan de Jufferdijk. Er werden drie kinderen geboren
Eric, Marco en Marieke. Gerrit was een lieve zorgzame vader. In zijn
werkzame leven was Gerrit RMO-controleur.

Daarnaast was Gerrit maatschappelijk actief: voorzitter van de oranjecommissie Harfsen, de
boerendansers en actief in de ouderraad van de school en lid van de schietvereniging.

Gerrit vond traditie belangrijk en was trouw in zijn vriendschappen.

De laatste maanden ging het minder en had hij pijn. Hij was veel thuis, keek naar de vogeltjes
in de tuin en zocht muziek uit voor zijn afscheid.

Op 20 februari volgde een ziekenhuisopname waar hij overleden is.

Geinspireerd door zijn zelfgemaakte ‘goa-stokken’ lazen we tijdens zijn afscheid op 5 maart in
Steenbrugge uit Psalm 23: ‘U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed!

Moedig is Gerrit geweest én verlangend naar de hereniging met zijn Gerrie: ‘Omdat er liefde
bestaat is er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij!

Ds. Hanneke Diermanse

* &k k k ok k kxkk kR

Meile Miedema

Op 12 maart overleed Meile Miedema, 98 jaar oud.

Sterk en standvastig was hij.

Het huis aan de Kuiperij was zijn thuis waar hij, tot de laatste 10
dagen, zelfstandig woonde. Meile werd geboren op een
boerderij in Friesland als middelste van drie kinderen. Na zijn
diensttijd in Indonesié trouwde hijin 1951 met Hiltje Ruwersma.
Het jonge stel ging in Ferwerd wonen waar Meile werkte bij het
K.l.-station.

In zijn vrijetijd speelde hij met veel plezier tuba bij de fanfare.
Vanwege werk bij de K.I. in Holten kwam het jonge gezin met
zoon Pier midden jaren 60 in Bathmen wonen.

Meile werd actief in de kerk als ouderling en diaken en zong samen met Hiltje in het kerkkoor.
Na het huwelijk van Pier en Henny in 1977 zijn de kleinkinderen geboren. Meile genoot van
deze tijd en was een trotse opa. Tot op hoge leeftijd was hij actief: wielrennen, gym, volleybal
en schaatsen. Toen Hiltje een herseninfarct kreeg heeft hij haar liefdevol verzorgd. Na haar
overlijden in 2013 moest Meile alleen verder. Dankbaar en blij was hij met de komst van klein-
en achterkleinkinderen. Het ouder worden en steeds meer wegvallen van zijn
generatiegenoten vond hij moeilijk. Het liefst deed hij alles zelf en hulp accepteren was
moeilijk. Toch kwam er thuiszorg en uiteindelijk een opname in Sint Jozef.

In de afscheidsdienst op 18 maart in de Dorpskerk is hij in liefde herdacht en klonk er mooie
muziek. Meile is geborgen in het licht van God.

Ds. Hanneke Diermanse
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Droog
Ook
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Ik ben
Ik verliet alleen mijn/
Maar ik blijf altijd na

Iranen

‘roog je tranen - ik ben bij je

Heb vertrouwen - het is g !
Jij mag leven o

Tot je mij straks




Foto-impressie van de
Mystery-gast bij het koffie
drinken in de kerk

Na de dienst hingen de schetsen van Marius in de
kerk van Bathmen. De speciale collectebus was er en
zo kon iedereen nog een extra steentje bijdragen
voor het project dat we als gemeente ondersteunen:
MOLDAVIE. Gemist?

GEVEN KAN OOK NU NOQG!



Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur
in de kerk van Bathmen. De volgende keer is 19 april.
Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.
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RUNNING DINNER. "GA JE MEE AAN TAFEL?"

De contouren tekenen zich af voor ons

Running Dinner’ op vrijdag 24 mei
aanstaande. Dit ‘running dinner’ is een activiteit opgezet door de
gezamenlijke kerken Bathmen/Okkenbroek/Lettele (BOL).

Het voorbereidingsgroepje weet waar het naar toe wil, gezamenlijk te beginnen in de Sint
Nicolaaskerk te Lettele om 17.30 uur.

(We realiseren ons dat dat voor sommigen wat vroeg kan zijn, maar als je wat later wilt mee
gaan doen is dat geen bezwaar)

Na het voorafje en hopelijk een wandeling door de kerk in Lettele splitsen we ons op in
groepjes voor de verschillende dinner-adressen, waarna we weer bij elkaar komen om
gezamenlijk af te sluiten.

Waar? Dat is nog een verrassing.

Aarzel niet en geef je op bij Tineke Dragt.
Telefoon: 06 57714633 of mail naar:
tineke.dragt@gmail.com.

Voor eventuele vragen kunt u zich ook tot haar
wenden.

WEER GOED SAMENGEWERKT

In deze periode is er gewerkt aan de nieuwe paaskaars. Deze keer een minder kleurrijke
afbeelding dan de voorgaande jaren, maar de symboliek is er niet minder om.
De vredesduif staat deze keer centraal.
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Zondag 7 april om 10.00 uur
In de dorpskerk van Bathmen: Pauline Seebregts als Maria Magdalena.

VERTELVOORSTELLING
MARIA MAGDALENA

Een verhaal van liefde

Maria Magdalena is lang genegeerd, verguisd en vergeten. Een zondige vrouw, een hoer zo
werd gezegd. Maar in deze tijd wordt ze meer en meer gezien als een vrouw met een grote
innerlijke wijsheid en een
symbool van vrouwelijke
kracht. Ook de kerk heeft
erkend dat ze een hoge
ingewijde was. Wie was deze
vrouw die zo dicht bij Jezus
stond? Na zijn dood verscheen
Hij als eerste aan haar. Hoe
kan haar verhaal, juist in deze
roerige tijd, ons iets laten zien
over wat liefde en wat de
kracht van het hart vermag?

In deze voorstelling neemt
Maria Magdalena zelf het
woord.

N3ONIH3IA3A rg

Hemelvaartsfietstocht

Traditiegetrouw wordt met Hemelvaart in BOL-verband weer onze gezamenlijke fietstocht
verreden.

We starten dit jaar in Bathmen om 08.15 uur om naar Okkenbroek te fietsen. Daar
proberen we rond 09.00 uur te vertrekken richting Lettele waar we om 09.20 uur weer
doorfietsen naar Bathmen.

Om 10.00 uur staat in Bathmen koffie/thee met iets
lekkers klaar, waarna de dienst om 10.30 uur begint.
Van harte welkom!!




Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over
de kerkdiensten. De vieringen zijn live - digitaal — te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in

Bathmen. Weet u welkom.

Zaterdag 6 april

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 7 april

10.00 Bathmen Vertelvoorstelling "Maria Magdalena"

collecte: Amnesty International
Zondag 14 april
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Hart voor kinderen

Zaterdag 20 april
18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Anne Marie van Oldeniel

Zondag 21 april

< 10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok
m collecte: Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer
=
2 Zondag 28 april
o) 10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
E collecte: De Hezenberg
Zaterdag 4 mei
18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg

collecte: Diaconie en kerk

Zondag 5 mei
09.30 Bathmen Eredienst met ds. Johan Meijer (Borne)
collecte: KIA Noodhulp Oekraine

Oecumenisch leesrooster iE 3

7 april 2024 2e van Pasen / Quasi modo geniti

Jesaja26,1-13  Psalm 111 1 Johannes 5,1-6 Johannes 20,(19)24-31

14 april 2024  3e van Pasen / Misericordia Domini

Micha 4,1-5 Psalm 98 1 Johannes 1,1-7 Johannes 21,15-24

21april 2024 4e van Pasen / Jubilate

Ezechiél 34,1-10 Psalm 65 1 Johannes 3,1-8 Johannes 10,11-16

28 april 2024 5e van Pasen / Cantate

Deuteronomium 4,32-40 Psalm 119,17-24 1 Johannes 3,18-24  Johannes 15,1-8
5 mei 2024 6e van Pasen / Rogate

Jesaja45,15-19 Psalm 33,12-22 1 Johannes 4,7-21 Johannes 15,9-17




Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

in een oplage van

Redactieleden

Opmaak en
eindredactie

600 stuks.

Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Gert Wijnstok

Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

7 juni

5 juli

6 september
4 oktober

1 november
6 december
10 januari '25

22 mei

19 juni

21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
17 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 /06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar de kerken Bathmen
en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

NoouquapO-uswyreg MM
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Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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DOMINEE
DE HEER
GAAT LANGS
BIJ DE
PLAATSELIJKE
ROOMS-
KATHOLIEKE
KERK...

EH... DOMINEE? WAT BENT
U AAN HET DOEN...?

DIT IS EEN UITNODIGING
om samen SO0 JAAR
REFORMATIE TE VIEREN!

STELLING SCHEIDEN DOET LIJDEN

DELEN DOET HELEN
ACTIVITEITEN VIERING
500 JAAR REFORMATIE:

- GEZAMENLIJKE MPALTID

. MET HUISGEMARKTE
_ JOHANNES HUSPOT!

= GEZELLIG BIJBELVERTALEN

GENESIS lﬂ' EHOJI'B! In het begin schiep & de * 4 ende 0

dat het

2 GOEIE
- GENADE!

Eume komen W EEUWIG ZONDE ALS
4

OCH WEL, HE?

BAOVEN apri 1024

JULLIE ER NIET BIJ ZIIN!

NOU, MISSCHIEN KAN
IK DAAR DAN WEL WAT
AFLATEN VOOR VERKOPEN...




