


VOORWOORD

Voor u ligt een programma vol brandstof. Wij
hopen op mooie kampvuren! Op waarachtige
ontmoetingen, verrassende inzichten en goede
gesprekken.

Bijvoorbeeld aan de stamtafel, één keer in de
maand op vrijdagochtend. Dat is een van de
nieuwe activiteiten. Wij zijn benieuwd wat dat
brengt, schuif vooral eens aan. Een andere
nieuwe activiteit speelt zich af rondom kerst. Het
kerstverhaal in onszelf tot leven laten komen, wij
vinden het opwindend klinken.

Vertrouwde activiteiten zijn er natuurlijk ook.
Gespreksgroepen, lezingen, meditatie. Zin in
ouderdom. Een prachtige vertelvoorstelling, films
om over door te praten. De preek van de leek, dit
najaar te houden door niemand anders dan
Barend Breukink.

Ook voor de jeugd, jongeren en hun ouders staat
er het een en ander op stapel.
Bijzondere kerkdiensten, een cursus, misschien

een inloopavond. Nog niet alles is uitgekristalli-
seerd. Heeft u suggesties, laat het ons weten.
Daar wordt het programma alleen maar beter
van.

Kortom brandstof! Doe mee deel mee en deel uit,
want ook uw inbreng is brandstof!

Het helpt ons als u zich opgeeft véor 15
september, voor de meeste activiteiten is het fijn
om te weten hoeveel mensen we (ongeveer)
kunnen verwachten. Mocht u later toch mee
willen doen terwijl u zich niet heeft opgegeven,
informeer dan bij de contactpersoon; meestal is
dat geen probleem. Thuisblijven bij gezond-
heidsklachten is een spelregel die we er graag
inhouden. Als de situatie erom vraagt, zullen er
aanvullende coronamaatregelen gelden, maar
laten we daar nog niet op vooruit lopen. We
hopen op een mooi jaar met elkaar, graag tot
ziens!

De taakgroep Bezinning en ontmoeting
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MEDITEREN

Meditatie wordt beoefend in alle religies, ook in
het christendom, al eeuwen lang. Het woord
komt van het Latijnse woord meditatio, dat is
afgeleid van het werkwoord meditari:
nadenken, overpeinzen.

Mediteren is naar binnen keren in jezelf.

Waar het om gaat is dat je je lichaam ontspant
en dat je zo de basis legt voor verstilde
aandacht. Even proberen geen aandacht voor je
altijd opspringende gedachten te hebben en
ruimte te creéren voor het innerlijk ontvangen
van de liefde die je tegemoet stroomt.

Wanneer: elke zaterdag (behalve schoolvakanties)
op maandag t/m zaterdag: tijdens advent en tijdens 40-dagentijd

Waar: Dorpskerk Bathmen

Tijd: maandag t/m vrijdag om 6.30 uur
zaterdag om 7.00 uur

Info: Gerdien van der Sanden

MEDITATIEF WANDELEN

Wanneer we lopen doen we dat doorgaans
doelgericht om ons van de ene plek naar de
andere te verplaatsen. Wandelen heeft een heel
andere intentie. Daarin doet de omgeving -
bos, berg of stad — helemaal mee en krijgt stilte
of gesprek een bijzondere dimensie.

Vorig seizoen werd op deze wijze zowel in
Bathmen als in Okkenbroek meditatief
gewandeld. Dit nieuwe seizoen wandelen we
samen op in het bosgebied hiertussen.

Elke wandeling duurt ongeveer een uur en

Wanneer: vrijdagen:

3 september, 1 oktober,
5 november, 3 december,
7 januari, 4 februari,

4 maart, 1 april, 6 mei,

3 juni, 1 juli
Verzamelplek:
parkeerplaats halverwege
Oostermaatsdijk

10.00 - 11.45 uur

ds. Gert Wijnstok

Waar:

Tijd:
Info:

begint het eerste stuk in stilte. Na een minuut of
twintig wordt een kort moment stilgestaan om
een vraag te horen voor het tweede stuk. En wie
dit wil kan hierover in duo van gedachten
wisselen tijdens het laatste stuk. Na afloop
drinken we koffie op de plaats van vertrek.




GELOVEN NU

In een Geloven Nu — groep praat je met elkaar
over geloofs- en levensvragen, met Bijbel-
verhalen als uitgangspunt. Om mee te doen is
het niet nodig om Bijbelkennis te bezitten of lid
van een kerk te zijn. In kleine kring luisteren we
naar elkaar en vertellen we elkaar over
belevingen, vragen en verwachtingen met
betrekking tot het geloof en de zin van het
leven. De gesprekken beginnen eenvoudig en
leiden vanzelf tot dieper gaande en
persoonlijker uitwisselingen. Er heerst vaak een
ongedwongen sfeer, er wordt ook gelachen!
ledereen die vermoedt dat de Bijbel en zijn
boodschap hem iets te zeggen hebben is
welkom.

Als je aarzelt omdat je niet kerkelijk gebonden
bent of haast niets van de Bijbel weet, zien we je
graag komen. Niemand hoeft bang te zijn dat er
een diepzinnige bijdrage van hem wordt
verwacht, of dat hij er een beetje voor spek en
bonen bij zal zitten, omdat hij wat verlegen is.
Wie zich gewoon in het gesprek mengt, merkt
vanzelf dat hij de anderen iets te bieden heeft.
Een belangrijk punt is dat een deelnemer bij
elke vraag vrij is om er wel of niet op te
antwoorden. Elke avond meedoen hoeft niet,
gewoon één avond meedoen kan ook.

Wanneer: maandagen:

20 september: Moeder Teresa
18 oktober: Van zwaard tot ploeg
15 november:

Vredemakers in naam van de Heer
17 januari: Vrede geven
21 februari:

Barnabas, de bruggenbouwer
21 maart: Een wijze vrouw
2 mei: Nieuwe mensen worden
30 mei: ‘Uw’ vreemdelingen
4 juli: Dag Hammarskjold

Waar: Kerk Okkenbroek
Tijd: 20.00 uur start, rond 21.30 uur afsluiten
Info: Margreet Vierhouten

SOUP en SPIRIT

Al enkele jaren is er een groep mensen die eens
in de 6 weken bij iemand thuis soep gaan eten.
Naast dat het erg gezellig is, wordt daar ook de
spirit gevoed. Er wordt dus ook serieus van
gedachten gewisseld over uiteenlopende
onderwerpen. Dat kan zijn een actualiteit, een

gebeurtenis in ons eigen leven of naar
aanleiding van een preek of een boek dat
iemand heeft gelezen. Start is doorgaans 17.30
uur en tegen half negen kun je weer huiswaarts.
Heb je belangstelling om hieraan mee te doen
geef je dan op.

Wanneer: op nog nader te bepalen zondagen

Waar: bij de deelnemers thuis
Tijd: 17.30 tot 20.30 uur
Info: Ankie Borger



STAMTAFEL

Elke maand op vrijdagochtend staat de stamtafel klaar in de noorderbeuk van de kerk voor een
bakje koffie en een goed gesprek. Actualiteit en stamgasten bepalen waarover dat gaat. En je hoeft
niet elke maand te komen om je toch steeds welkom te weten.

Wanneer: vrijdagen:
24 september, 22 oktober, 26 november,
17 december (!), 28 januari, 25 februari,
25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 11.00 - 12.30 uur
Info: ds. Gert Wijnstok

LIBERAAL CHRISTENDOM

Deze gespreksgroep was oorspronkelijk gepland in maart en november 2020 o.l.v. ds. Henk van Es.
In verband met andere werkzaamheden kan hij deze bijeenkomsten niet meer leiden en doet

ds. Gert Wijnstok dit nu.

Een aantal onorthodoxe, liberale theologen zijn de auteurs van het boek Liberaal christendom

dat in 2016 verscheen. Ze bespreken hierin met kritische blik een aantal grondthema’s van het
christelijk geloof en nodigen uit tot nadenken over het bestaan van God en de figuur van Jezus,
Bijbel en liturgie. En ook schrijven ze over religie en geweld die altijd zo treurig samen opgaan,
liefde als tegenhanger daarvan en nog heel veel meer.

Tijdens vier bijeenkomsten delen we onze leeservaringen en zetten we samen het nadenken over
deze thema's voort.

Wanneer: woensdagen:
13 en 27 oktober,
10 en 24 november.
Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 21.45 uur
Info: ds. Gert Wijnstok
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THEMA AVOND ALPE d'HUZES-TEAM

Team PG Bathmen-Okkenbroek
van individuele onmacht naar gezamenlijke kracht!

Bijna iedereen in onze gemeente heeft direct of
indirect te maken (gehad) met kanker. In je
familie, in je vriendenkring, op je werk of waar
dan ook. Soms herstellen mensen van deze
vreselijke ziekte, soms (of vaak) ook niet. Kanker
heeft een ongelofelijke impact op iedereen die
er mee te maken krijgt. Vaak is er een groot
gevoel van machteloosheid. Kon je er maar iets
aan doen. Maar meestal staan we voor ons
gevoel met lege handen aan de kant. Eén van
de manieren om “iets” met dit diepe gevoel van
onmacht te doen, is het gezamenlijk in actie
komen.

Dat kan onder meer door deel te nemen aan het
jaarlijkse Alpe d’'HuZes-gebeuren.

In teamverband (maar ook individueel) kun je je
inzetten om in de eerste week van juni (we
mikken nu op deelname op donderdag 2 juni
2022) de (Nederlandse) berg Alpe d'Huez in de
Franse Alpen zo vaak mogelijk te beklimmen.
Per fiets of wandelend. Het beklimmen van
deze Alpenreus is echter geen doel op zich,
maar een middel om saamhorigheid en

verbondenheid met elkaar uit te drukken en te
ervaren. En daarnaast ook een middel om zo
veel mogelijk geld voor onderzoek ter
bestrijding van kanker bij elkaar te brengen!
Tijdens deze informatieve startavond willen we
kijken of er binnen (en rondom) onze kerkelijke
gemeente voldoende belangstelling is om in
juni 2022 met een team uit onze gemeente
deel te nemen aan Alpe d'HuZes (bij voorkeur
jong en oud samen). Je kunt trouwens op heel
verschillende manieren aan Alpe d’'HuZes en
aan ons mogelijke Ad6-team meedoen: als
fietser, als wandelaar, als verzorger, als
algemeen vrijwilliger of gewoon als supporter!
Kortom: voor elck wat wils!

QOok willen we op deze avond met elkaar
bekijken of we ons qua doelstelling willen
beperken tot Alpe d'HuZes of dat we die
zouden willen verbreden om daarmee ook de
verbinding tussen onze kerk(en) en de dorpen
Bathmen en Okkenbroek te versterken.
Inleiders: Frits Mandersloot, Gert Wijnstok en
Theo Overduin.

Alpe d'HuZes

Wanneer: donderdag 16 september 2021

19.30 uur inloop met koffie en thee

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd:
Info: Theo Overduin



PREEK VAN DE LEEK

Barend Breukink

In 2018 werd hij Battummer van het jaar en dit voorjaar werden zijn creativiteit en
organisatievermogen ook beloond tijdens de lintjesregen ter gelegenheid van
Koningsdag. De naam van Barend Breukink is onlosmakelijk verbonden met vele
activiteiten in Bathmen, waarvan ‘Bathmen spant de Kroon' in 2014 en ‘Bathmen
telt af’ rondom oudjaar 2017 nog lang herinnerd zullen worden.

Op zondag 24 oktober wordt de ‘Preek van de leek’ aan dit alles toegevoegd.

Met de schat aan kennis over Bathmen en omstreken, die reikt tot in vroegere
tijden, én met de gave van vertellen die Barend heeft, mag een boeiende preek
worden verwacht.

Wanneer: zondag 24 oktober

Waar: Dorpskerk Bathmen

Tijd: 16.00 tot 17.00 uur met na afloop een borrel
Info: ds. Gert Wijnstok




ZIN in de OUDERDOM

Jan van Baardwijk/René Rosmolen, Skandalon
Vught 2015.

De vergrijzing van onze samenleving heeft
allerlei maatschappelijke en economische
consequenties en daar is veel aandacht voor.
Over zingeving wordt echter veel minder
gesproken. Ouderdom is hierdoor een soort
niemandsland waarin men op zoek is naar zin
en betekenis. Wat betekenen al die extra
levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar
ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf?

Jan van Baardwijk (1959) is predikant van

De auteurs, Jan van Baardwijk/René Rosmolen
(Skandalon Vught 2015) beschouwen
onderweg zijn in de ouderdom niet alleen als
lastig maar laten zien hoe je ook van deze
levensfase iets moois kan maken.

1e bijeenkomst: Ouderen in soorten en maten
— Over levensverhaal en ouderdom

2e bijeenkomst: Gedicht ‘Genesis'’

(Ida Gerhardt) — Over ouderdom

3e bijeenkomst: Twee kunstwerken over de
ouderdom

de Bergkerk in Amersfoort. Hij heeft

uitgebreide kennis van en ervaring met liturgie en kerkmuziek, en hij heeft
verschillende pastorale/therapeutische vervolgopleidingen gevolgd. In 2009
initieerde hij samen met collega René Rosmolen het project ‘Onder de
Viigenboom; zin in de ouderdom; over ouderen en zingeving.

René Rosmolen (1957) werkt als geestelijk verzorger bij Beweging 3.0 in Leusden.
Hij is één van de initiatiefnemers van het project ‘Onder de Vijgenboom; zin in de
ouderdom: Van zijn hand verscheen ‘In betrouwbare handen: Liturgie en
dementie: vieren in het verpleeghuis (2009) en De kruisweg (2014). Hij schilderde
twee kruiswegen die geéxposeerd kunnen worden. Hij is beeldredacteur van het
tijdschift voor praktische theologie en religiewetenschap ‘Handelingen! Tevens is

hij creatief therapeut (beeldend) met een eigen praktijk voor rouw- en

verliesverwerking.

Wanneer: dinsdagen:
26 oktober, 9 en 23 november

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Info: ds. Hanneke Diermanse
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JUDIT

Judit

Vertelvoorstelling

Vertelvoorstelling ‘Judit’ - het verhaal van een dilemma -

Het Verhaal

Judit overdenkt de gebeurtenissen ...

Haar volk is in nood, loopt gevaar en dreigt
vernietigd te worden door de vijand die al
weken de waterbronnen bezet houdt.
Voorraden raken op en er zijn tekorten. Mensen
in haar stad komen om van honger en dorst. Ze
kan het niet langer aanzien. Er moet iets
gebeuren. Ze moet iets doen. Het plan dat haar
invalt wil ze met kracht van zich afwerpen maar
het laat haar niet meer los ...

Een vertelvoorstelling, over twijfel en moed, die
je vanaf de eerste zinnen meeneemt in het
dilemma wie ieder van ons kiest te zijn en wat te
doen als het er werkelijk op aankomt. Een
oeroud apocrief verhaal waarin vragen aan de
orde komen die juist nu in deze tijd van crisis en
verandering opnieuw aan de orde zijn. Een
verhaal dat raakt aan de brandhaarden in de
wereld van vandaag. Deze eigentijdse
voorstelling voor volwassenen wordt gebracht
door verhalenvertelster Pauline Seebregts en is
geinspireerd op het Bijbelboek Judith. Hoe de
daad van één vrouw de levens van velen
beinvloedde.

Wanneer: zondag 14 november

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 10.00 uur
Info: Ali Westera

Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertel-
ster, trainer en coach. Zij maakt voorstellingen die
vaak een maatschappelijke relevantie hebben
waarmee ze optreedt in het hele land. Zij heeft een
warme, expressieve manier van vertellen. Ze laat je
lachen en ontroert evenzeer. Dikwijls worden haar
verhalen ervaren als inspirerende momenten van
wat je ‘entertaining wisdom’ zou kunnen noemen.

Publieksreacties:

— Schitterende expressieve vertelling!

— Vanaf de eerste zin zat ik helemaal in het
verhaal, ik zag het helemaal voor me.

— Het verhaal zet je wel aan het denken ...
wie wil ik zijn en wat zou ik dan echt
doen?

- Het dilemma van Judith raakte me.

Ik was echt ontroerd.



HEILIGE ONRUST en MODERNE PELGRIMS

Thema-avond: Heilige onrust en moderne pelgrims

Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere
zoekers leven in het besef van iets groters en
sterkers dan zijzelf, maar kunnen dat moeilijk
onder woorden brengen. Voor hen schreef Frits
De Lange in 2018 het boek Heilige onrust: een
pelgrimage naar het hart van religie. Hij gaat op
zoek naar de kern van de joods-christelijke
traditie en actualiseert haar door zich te
identificeren met hedendaagse pelgrims. Voor
hen is niet langer Santiago de Compostela of
het hiernamaals de bestemming, maar de
spirituele en fysieke ervaring van het leven en
van de reis zelf. Wat bezielt deze nieuwe
pelgrims? De pelgrim 2.0 ervaart volgens De
Lange het leven in zijn naakte essentie, door te
erkennen ‘dat er iets is dat ervoor zorgt dat we
de ene voet voor de andere blijven zetten. Om
te doorgronden wat dat ‘iets’ behelst, laat De
Lange zich inspireren door theologen als
Augustinus en Bonhoeffer, filosofen als
Nietzsche en Derrida, en schrijvers als Sandor
Marai en Leonard Cohen.

Tijdens deze avond licht Frits De Lange zijn boek
nader toe.

Daarnaast is er kort ruimte voor de verhalen van
twee moderne pelgrims uit onze eigen
gemeente: Henk Nikkels en Theo Overduin.
Gastspreker: Prof. Dr. Frits De Lange.

Kortom: dit belooft een buitengewoon
boeiende avond te worden!

Frits De Lange is emeritus hoogleraar
Ethiek aan de Protestantse
Theologische Universiteit, vestiging
Groningen en buitengewoon
hoogleraar Systematische Theologie
aan de Universiteit van Stellenbosch,
Zuid-Afrika. Daarnaast doceert hij
onder andere aan de filosofische
Academie op Kreta.

Wanneer: woensdag 17 november

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd:
Info: Theo Overduin
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DES HOMMES ET DES DIEUX Filmavond + gezamenlijke maaltijd

Acht monniken leven in harmonie met elkaar en
met de lokale bevolking. Al jarenlang is het
kleine klooster het toevluchtsoord voor de
bevolking, die er terecht kan voor medicijnen
en een goed gesprek. Door de aanwezigheid
van het klooster zijn de spanningen in het
gebied lange tijd langs hen heen gegaan. Maar
de terroristen breiden hun territorium uit en
wanneer niemand meer veilig blijkt gaan ook de
monniken zich zorgen maken.

Een paar westerlingen die in de buurt werken
worden met
doorgesneden
kelen terug-
gevonden, twee
leraressen worden
om het leven
gebracht omdat ze
tegen scholieren
vertelden dat
verliefdheid een
normaal gevoel is.

Y s3d

DES HOMMES
ET DES DIEUX

-
”

Wanneer: dinsdag 7 december

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 18.00 uur start maaltijd
19.30 uur start film
Info: Theo Overduin en Gert Wijnstok

Sommigen van de monniken vinden dan ook
dat ze beter een ander gebied op kunnen
zoeken, anderen zien in dat God hen niet voor
niets op deze plaats heeft gebracht.

Wanneer de moslimfundamentalisten voor
medische hulp naar het klooster komen worden
de broeders voor het blok gezet. Door hulp te
verschaffen zetten ze zichzelf bij de overheid in
een verkeerd daglicht. Maar het leger tot het
klooster toelaten om hen te beschermen willen
ze ook niet. Na dagenlange contemplatie
besluiten de monniken één voor één om te
blijven. Hun band met elkaar, het klooster en de
dorpelingen is te sterk om zomaar op te geven.
Een herder laat zijn kudde niet in de steek. En
wat zouden wij doen als we voor een dergelijke
keuze gesteld werden? Voor de broeders is die
vraag uiteindelijk geen vraag, zij worden
gedreven door iets wat groter is dan henzelf.
Kortom: een indrukwekkende, heftige film, die
zeker aanleiding geeft tot (na)gesprek.

NB: Graag bij aanmelding aangeven of je ook een
bijdrage wilt leveren aan het organiseren van de
gezamenlijke maaltijd. Dit kan bijv. door het
aanbieden van een pannetje soep, het maken
van een ovenschotel, een salade, of wat dan ook.

MET KERST HET NIEUWE JAAR IN

December is altijd een volle, drukke maand van
Sinterklaas tot Kerst en de jaarwisseling. Het is
dan ook gewaagd om daar nog een activiteit
aan toe te voegen. Toch wil deze serie van drie
bijeenkomsten bij dit alles juist voor
ontspanning en inspiratie zorgen door op
verrassende wijze bezig te gaan met het
Kerstverhaal. Door ons te verplaatsen in Jozef en
Maria, de herders en de wijzen komt het
geboorteverhaal van Jezus in onszelf tot leven.

De eerste avond werken we met de Kersticoon
van Andrej Roebljov, de tweede met het gedicht
‘Reis van de wijzen’ van T.5. Eliot en de derde
met de veertig sterretjes die ds. Gert Wijnstok in
2021 o.a. in Bathmen-Okkenbroek zag.

Wanneer: woensdagen
15 december, 5 en 19 januari

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Info: ds. Gert Wijnstok
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DANKBAARHEID

Een drieluik over dankbaarheid

Het onderkennen van het goede dat je al hebt in je leven,
is de basis voor alle overvloed - Eckhart Tolle

Is dankbaarheid een doekje voor het bloeden?
Het werkt averechts, wanneer je niet goed in je
vel zit en je te horen krijgt dat je toch dankbaar
zou moeten zijn voor alles wat je nog wél hebt.
Dankbaarheid is zo niets anders dan een doekje
voor het bloeden, dat ons door anderen wordt
opgelegd. Dat werkt niet. Toch laat veel
onderzoek zien dat goed gepraktiseerde
dankbaarheid een krachtig middel kan zijn om
het leven intensiever en vreugdevoller
tegemoet te treden, 66k bij situaties die pijn en
angst veroorzaken ......

Tijdens drie avonden willen we ons op drie
verschillende manieren verdiepen in
‘dankbaarheid"”:

Op de eerste avond doen we dat door met
elkaar het Bijbelverhaal van Ruth te beleven:
haar momenten van bitterheid en
dankbaarheid. Wat we ervaren proberen we
vervolgens creatief vorm te geven.

Tijdens de tweede en derde avond benaderen
we het thema dankbaarheid enerzijds vanuit
een theologisch perspectief, anderzijds vanuit
een psychologische invalshoek.

Ook deze avonden zullen interactief zijn.
Kunnen deze avonden voor ons een aanzet
geven om ons te gaan oefenen in dankbaarheid
als levenshouding?

Indien gewenst wordt er na een wat langere
periode nog een terugkombijeenkomst
gepland om ervaringen met het oefenen van
een dankbare levenshouding uit te wisselen.

Onder leiding van Ingrid de Zwart, theoloog en Cora Krispijn, psycholoog

Wanneer: dinsdagen:
8 en 22 februari, 9 maart

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 19.45 koffie/thee, 20.00 uur start
Info: Ali Westera
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HEAVEN ON EARTH

Twee jaar geleden hebben we in de dorpskerk
van Okkenbroek met elkaar de film As it is in
Heaven bekeken. Deze film Heaven on Earth is
hier een rechtstreeks vervolg op.
In deze nieuwe film zien we de bewoners van
het dorp Ljusaker in Zweden weer terug na de
dood van hun dirigent Daniél Daréus. Het koor
is — net als de hele dorpsgemeenschap — nog
altijd een hechte groep. Daarom wordt ook in
het dorp geaccepteerd dat pastoor Stig zichzelf
volgooit met drank, terwijl hij voor een lege
kerk staat te preken. Maar als het hoofd van zijn
bisdom hem uit zijn functie dreigt te zetten,

- roept Stig de hulp in
G‘\ — van zangeres Lena.
M, Lena treurt nog altijd
om het verlies van haar
geliefde Daniel, maar
gaat moedig verder, al
is het maar vanwege
hun pasgeboren zoon
Jakob.

LECTIO DIVINA

Vorig najaar hebben we als Bijbelstudie de
zogenaamde Lectio Divina beoefend. Dat is de
geestelijke, meditatieve lezing van de Bijbel
zoals die vanouds in de kloosters wordt
gepraktiseerd en inmiddels ook op vele plaatsen
daarbuiten.

Deze manier van Bijbellezen smaakte naar meer.
Een mooie tijd in het kerkelijk jaar om dit te
doen is de Veertigdagentijd voor Pasen en de
Vreugdetijd van Pasen. Om de drie weken
komen we bij elkaar en elke keer is er een
handreiking om dit in de tussenliggende weken
zelf te doen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt ook elke keer
een bepaald aspect van de lectio divina belicht,

Filmavond + gezamenlijke maaltijd

Vol passie stort ze zich op haar nieuwe taak als
dirigent om zo met de hulp van een nieuw
zangkoor de kerk weer vol te krijgen. In de hoop
dat hemelse muziek verbindt en in het dorp
voor een wonder zal zorgen.

Kortom: een mooie en ietwat luchtige en
lichtvoetige film, die heel treffend ingaat op de
kracht van een dorpsgemeenschap en op het
grote belang van de verbinding tussen kerk
enerzijds en dorp anderzijds.

NB: Graag bij aanmelding aangeven of je ook een
bijdrage wilt leveren aan het organiseren van de
gezamenlijke maaltijd. Dit kan bijv. door het
aanbieden van een pannetje soep, het maken van
een ovenschotel, een salade, of wat dan ook.

Wanneer: donderdag 10 februari 2022

Waar: Dorpskerk Okkenbroek
(maximum aantal deelnemers: 15)
Tijd: 18.00 uur (start maaltijd),
19.30 uur (start film)
Info: Theo en Hanneke Overduin

zoals het beeld van de
Jakobsladder en de
samenhang van de vier
werkwoorden uit de
Bergrede van Jezus: ‘zoeken,
vinden, kloppen en
opengedaan worden!
Onder leiding van ds. Gert
Wijnstok

Wanneer: dinsdagen:
1 en 22 maart, 12 april, 3 en 24 me

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 10.00-11.30 uur
Info: ds. Gert Wijnstok
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DE HELIAND

Lezing De Heliand: een bijzondere bewerking van het Evangelie

De eeuwen door
heen hebben
bijbelvertolkers
geworsteld met
de vraag hoe ze
de afstand in
taal, tijd en
cultuur konden
overbruggen
zonder afbreuk
te doen aan de
oorspronkelijke
heilige tekst. Ze
moesten er niet
alleen voor
zorgen dat wat
ze vertelden
door de eigentijdse lezer of toehoorder werd
begrepen, maar ook dat deze door de
boodschap daarvan werd gegrepen. Daarnaast
had de vertaler of verhaler rekening te houden
met de tradities die in de loop van de
geschiedenis in het christendom waren
ontstaan.

Heliand

Een
Christusgedicht

uit de vroege

middeleeuwen

SUN

Wanneer: woensdag 9 maart 2021

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 uur
Info: Anton Weenink

NIEUW SION

Rond het jaar 830 moet de dichter van de
Heliand voor een soortgelijke keuze hebben
gestaan. Hoewel hij geen vertaling in eigenlijke
zin heeft gemaakt, maar een bewerking van de
evangelién schreef, zal ook hij zich hebben
afgevraagd hoe hij de inhoud voor de pas
bekeerde Saksen — onze voorouders in het
oosten van Nederland — kon verwoorden.

Zo wordt de Heliand niet alleen historisch en
theologisch interessant, maar is er ook
taalkundig veel aan te beleven.

Over dit oude, maar vooral boeiende verhaal in
dichtvorm, wordt een inleiding verzorgd, die
voorzien is van beelden en tekstfragmenten, die
de bedoeling van de vertolker toelichten.
Gastspreker: Ds. Joop Mol

Rondleiding Nieuw Sion, het voormalige Klooster Sion.

Opnieuw gaan we ons aanmelden voor een rondleiding. Nieuwsgierig als we zijn naar alles wat zich
binnen de muren bevindt. De kerk, de kapittelzaal, de bibliotheek, de refter. De werkhuizen, de
boomgaard en de begraafplaats. De rondleiders schetsen stukjes over het leven van de monniken
die hier woonden. Ze vertellen over de herbestemming en de plannen van de Stichting Nieuw Sion.

Wanneer: voorjaar 2022

Waar: Klooster Sion
Tijd: wordt nader bekend gemaakt
Info: Ali Westera
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VOOR KINDEREN, JONGEREN EN HUN THUIS

Welke jongere generaties zijn lid van de Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek?

Om dat goed in beeld te krijgen hoop ik in seizoen 2021-2022 verder te gaan met de
kennismakingsgesprekken, die door twee keer een lange lockdown werden onderbroken.
Het kennismaken tot nu toe heeft me wel al op een paar ideeén gebracht:

Zondag 3 oktober is de kerkdienst in Bathmen In een klankbordgroep van jongeren vertel ik

speciaal ook voor de kinderen en hun thuis. dit seizoen wat ik tijdens het kennismaken

De draad van de kinderkerk wordt dan in een allemaal bespeur en sparren we samen over

nieuw jasje weer opgepakt. En vanaf januari mogelijkheden.

staat voortaan elke eerste zondag van de even

maanden zo'n andere, bijzondere dienst op Eén van die mogelijkheden is een

het programma: 6 februari, 3 april, 5 juni, 7 zondagavondinloop 16+ in de kerk van

augustus, 2 oktober, 4 december. Houdt Bathmen. Houdt kerkblad Baoken, website en

kerkblad Baoken, website en facebook in het facebook in het oog voor het hoe en wat.

oog voor het hoe en wat. Gedacht wordt om dit bij wijze van experiment
vanaf 24 oktober tussen Herfstvakantie en

Elke derde zondag in de maand is er Kerstvakantie wekelijks te doen.

kindernevendienst tijdens de kerkdienst in
Okkenbroek. Vanaf januari zijn Hanneke
Diermanse, Hanneke Overduin en ik zoveel
mogelijk voorganger op deze zondagen.

In het najaar start in Okkenbroek een cursus voor volwassenen tot een jaar of veertig om
wegwijs te raken in christelijk geloven en dat te verbinden met het alledaagse leven. ledereen die
belangstelling heeft kan zich aanmelden. Houdt kerkblad Baoken, website en facebook in het oog
voor het hoe en wat. Informele aftrap: zondagmiddag 10 oktober.

Heb je zelf ideeén,
wil je meer weten over wat hierboven staat
of heb je zin in een praatje?
App (eventueel: bel) of mail naar ds. Gert Wijnstok
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OPGAVE FORMULIER BRANDSTOF 2021 - 2022

U kunt zich opgeven — voor net zoveel activiteiten als u wilt — door dit formulier in te vullen
(activiteit van uw keuze aankruisen), uit te knippen en in te leveren bij de kerk in Bathmen of
Okkenboek. Opgave kan ook via brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

O MEDITEREN
O souPenSPIRIT

O MEDITATIEF WANDELEN 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december,
7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli
O Thema-avond: ALPE d'HUZES-team PG Bathmen-Okkenbroek 16 september
O Gespreksgroep GELOVEN NU 20 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari,
21 februari, 21 maart, 2 en 30 mei, 4 juli
O STAMTAFEL 24 september, 22 oktober, 26 november, 17 december, 28 januari,
25 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni
O Gespreksgroep LIBERAAL CHRISTENDOM 13 en 27 oktober, 10 en 24 november
O  Preek van de leek door BAREND BREUKINK 24 oktober
O Gespreksgroep ZIN IN DE OUDERDOM 26 oktober, 9 en 23 november
O Vertelvoorstelling JUDIT 14 november
O Thema-avond: HEILIGE ONRUST en MODERNE PELGRIMS 17 november
O Filmavond en gezamenlijke maaltijd DES HOMMES ET DES DIEUX 7 december
O  MET KERST HET NIEUWE JAAR IN 15 december, 5 januari en 19 januari
O  Een drieluik over DANKBAARHEID 8 en 22 februari, 8 maart
O Filmavond en gezamenlijke maaltijd HEAVEN ON EARTH 10 februari
O LECTIO DIVINA 1 en 22 maart, 12 april, 3 mei en 24 mei
O  Lezing DE HELIAND 9 maart
O  Excursie NIEUW SION voorjaar 2022
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